
Sint Maarten viering, viering voor iedereen! 

Zondag 10 november – 9.30 uur – Sint Martinuskerk, Oosteinde 54 in Voorburg 

Natuurlijk komt Sint Maarten zelf ook naar de viering en vertelt hij zijn verhaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sint Maarten geeft zijn halve mantel aan een arme, verkleumde bedelaar. 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de H. Mis is er Kindervertelviering  

(voor 0-7 jarigen)  

en Kinderwoorddienst  

(de oudere kinderen).  

 

Drink gezellig koffie – thee – warme chocomel met slagroom mee na de H. Mis! 

Het feest van Sint Maarten 

gaat over delen. 

We zamelen voedsel in voor 

de Voedselbank. 

Neem je ook voedsel mee? 

 

Het feest van Sint Maarten 

kent een traditie van 

lampionnen:  

neem je lampion mee, en 

loop mee in de 

lampionnenoptocht  

dwars door de kerk! 

              

 


