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Pastoor Bakker veertig jaar priester
Pastoor Bakker is veertig jaar priester. In een interview
kijkt hij met Kerk aan de Vliet terug op die tijd.
 
Hoe kom je erbij om priester te worden? Hoe ervaar je
die roeping?
“Ik ben op 4 april 1958 geboren, op Goede Vrijdag. Het
kruisteken heeft al vanaf mijn geboorte een belangrijke
rol gespeeld in mijn leven. Ik draag nog iedere dag het
kruisje dat mijn moeder mij meegaf toen ik als twaalfja-
rige naar het kleinseminarie ging. Op de voet van de kelk
die ik van mijn ouders, broer en zussen heb gekregen,
staat de tekst: ‘Ave crux, spes unica’ wat betekent ‘ge-
groet kruis, onze enige hoop’. Het kruis loopt als een rode
draad door mijn leven en in vertrouwen en met innerlijke
aandacht heb ik steeds het kruisteken gemaakt: voor
mezelf, voor anderen en bij het bidden met anderen.” 

 
“Ik ben God erg dankbaar dat ik nabij 
mag komen aan mensen in zijn Geest 
en dat Hij mij daarvoor als instrument 
wil gebruiken. Toen ik vijfentwintig
jaar priester was heb ik een plaquette
laten maken. Als bakkerszoon bak ik
nu geen tastbaar brood, maar het
levende Brood komt van God af. Van-
daar ook de tekst van mijn priester-

wijding op de rand: alles is mij door Mijn Vader in han-
den gegeven. Christus vertrouwt tijdens de wonderbare
broodvermenigvuldiging het brood toe aan de apostelen
om het verder te delen. Het is aan mij om het Eucharis-
tisch Brood door te geven aan mensen die zich ermee
willen voeden. Ik hoop en wens dat verschillende gene-
raties bij elkaar willen komen en het goede aan elkaar
door willen geven. De kelk en hostieschaal werden bij de
priesterwijding in mijn op dat moment gezalfde handen
gelegd. De geopende handen hebben ook iets verwach-
tingsvols en iets van een ontmoeting in zich. Als cadeau
op mijn komende priesterjubileum wil ik graag een bij-
drage vragen voor de Voedselbank, zeker met Kerst in
aantocht terwijl mensen zonder dat ze het zelf willen hun
handen op moeten houden. Het is mijn taak om wat mij
in handen gegeven is, door te geven.”
 

Heeft je vader nog getracht jou in de bakkerij te halen?
“Dat heeft hij wel geprobeerd, omdat ik het bakkersvak
óók leuk vond. Je maakt een concreet product. Je begint
er aan, je maakt het en je maakt er mensen blij mee (ook
al betalen mensen er wel voor in de winkel). Nu ik ouder
word en na mijn openhartoperatie dankbaar door mag
gaan moet ik wel meer op mezelf letten. Als je roofbouw
pleegt heeft niemand meer wat aan mij. Zoals mijn moe-
der dat kruisje mee heeft gegeven om te denken aan het
gezin waar ik uit kwam en de Heer, zo heb ik gelukkig
voordat ze overleed aan mijn moeder een kitchenaid ge-
vraagd als cadeau. In mijn vrije tijd maak ik zelf koek of
taart. Zo maak ik de cirkel weer rond, met mijn jeugd. Je
moet er wel tijd voor maken, want in mijn werk gaat het
er vaak even tussendoor. Ik doe het wel van harte.”

Vervolg van het interview op bladzijde 4
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Van het bestuur

Contact Nieuwe parochienaam
Door de voorgenomen fusie ontstaat
er een nieuwe parochie. In overleg
met de bisschop van Rotterdam wor-
den u twee parochienamen aangereikt.
Alle parochianen mogen hun stem uit-
brengen. Achterin de kerken liggen stembiljetten. U kunt u stem ook via
e-mail uitbrengen. Naast de gekozen naam dient u hierbij ook uw naam,
adres en telefoonnummer te vermelden. U stuurt uw e-mail uiterlijk op
22 oktober naar fusieparochie@sintmaarten-trinitas.nl.
 
Parochie HH. Maria en Jozef
Tijdens het pontificaat van paus Franciscus heeft de heilige Maria, als Moe-
der van de Kerk, een vaste plaats gekregen op de maandag na Pinksteren
(Tweede Pinksterdag). Pinksteren en het ontstaan van de Kerk hebben een
bijzondere band met elkaar. De heilige Geest daalt neer over de apostelen
samen met Maria, Moeder van de Kerk. Op het Hoogfeest van de heilige
Jozef, bruidegom van Maria, vond de intronisatie van paus Franciscus plaats.
Sindsdien heeft de heilige Jozef naast de heilige Maria een plaats gekregen in
de Eucharistische gebeden. De heilige Jozef is de patroon van de Kerk en de
christelijke gezinnen. In de HH. Maria en Jozef parochie vragen we op voor-
spraak van de Moeder en Patroon van de Kerk om Gods zegen voor de vrou-
wen en mannen die zorg dragen voor onze parochie in onze samenleving.
 
Parochie H. Titus Brandsma
Titus Brandsma is de meest recente heilige van ons land. Geboren in 1861,
gestorven als martelaar in 1942 en heilig verklaard op 15 mei 2022. Pater
Titus was altijd op zoek naar de goede God en het goede in iedere mens. Hij
heeft vanuit zijn geloof veel mensen geholpen op hun levensweg en hun
zoektocht naar God. Wij zijn volgens pater Titus niet geroepen om grootse,
opvallende dingen te doen maar wel om de gewone dingen op grootse wijze
te doen. Hij was karmeliet, dichter, filosoof, hoogleraar, journalist, een be-
schouwende en maatschappelijk geëngageerde priester. Zijn strijd voor vrij-
heid en tegen onrecht leidde in de Tweede Wereldoorlog tot zijn dood in het
concentratiekamp Dachau. In de H. Titus Brandsma parochie vragen wij op
zijn voorspraak om op zachtmoedige wijze in vrede te leven met God en
onze medemensen.

Pastoor W. Bakker

Fusiebijeenkomsten

In september zijn er binnen de federatie vier bijeenkomsten geweest om de
voorgenomen fusie van de parochies te bespreken. Naast leden van het fe-
deratiebestuur en het pastoraal team waren op elk van de avonden, die in
een goede sfeer verliepen, vijftien tot dertig parochianen aanwezig. Vanuit
het bestuur werd een toelichting gegeven op de geschiedenis van de afgelo-
pen twintig jaar. Er werd ingegaan op wat de fusie concreet gaat betekenen
en er werd een overzicht van de financiële situatie van de huidige drie paro-
chies gegeven. Pastoor Bakker gaf aan dat er uit twee mogelijke parochie-
namen gekozen kan worden: HH. Maria en Jozef en H. Titus Brandsma en
hij vertelde dat de H. Bonifatiuskerk waarschijnlijk de parochiekerk wordt.
 
Na de inleidingen door het bestuur was er ruim gelegenheid tot het stellen
van vragen en het leveren van commentaar. Er was ruimte voor twijfel en
voor instemming. Ieder kon kwijt wat hem of haar op het hart lag. De versla-
gen van de vier bijeenkomsten zullen naar de bisschop worden gestuurd.
Een uitgebreider verslag vindt u ook op onze website.

Lizette de Groot, lid federatiebestuur
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Van het pastoraal team

De zondag vieren

Daags na Monumentendag zei onze bisschop, mgr. Van
den Hende, op televisie in zijn preek vanuit Lisse (inge-
kort): “De zondag is bij uitstek de dag om als Kerk de
verrijzenis van de Heer te vieren. Het is onze roeping om
samen Kerk van Christus te zijn. Wanneer je in de Geest
van Christus elkaars tochtgenoten bent, dan gaat de
zorg voor elkaar niet alleen over of er voldoende voedsel
is of dat we gelukkig zijn of ons getroost voelen. Het gaat
in de gemeenschap van de Kerk ook om de zorg of we
elkaar vasthouden op de weg van Christus. Jezus zegt in
het Evangelie dat de christelijke zorg voor de naaste ook

Op Open Monumentendag hield Leo Fijen in de Sint Martinuskerk een
lezing. Hij vertelde hoe hij in zijn eigen dorp bij de zaterdagse boodschap-
pen mensen uitnodigt naar de zondagsmis te komen: “Dan kom ik mensen
tegen en dan zeg ik: ‘Kom jij ook morgen? Ben jij er ook?’ – ‘Ja, maar dit
en dat...’ – ‘Ik zeg: nou, de deur staat open. Wees welkom.’”

betekent dat je elkaar mag terechtwijzen als er sprake is
van daden die niet overeenkomen met de geboden van
de Heer. Niet dat je elkaar veroordeelt of openlijk bekriti-
seert, maar elkaar eerst onder vier ogen aanspreekt en
in de gemeenschap van de Kerk.
 
Bijvoorbeeld: hebben we de moed om elkaar uit liefde
aan te spreken wanneer de viering van de zondag wordt
overgeslagen, wanneer in iemands leven het gebed en
de Eucharistie naar de achtergrond verdwijnen? Hebben
wij, om het zo te zeggen, ook zorg voor elkaars heil, uit
liefde?
 
Een dergelijk gesprek is natuurlijk niet gemakkelijk. Zou-
den we dan eerst kunnen bidden om de juiste woorden
te vinden? Vaak blijft het echter stil, of je hoort mensen
zeggen: ‘Ach, het zit hem niet de kerkgang, als je maar
een goed mens bent.’ Ook lijkt het dikwijls alsof het ons
als medeparochianen niet uitmaakt of iemand wel of niet
de zondag viert. Maar in ons leven als Kerk hebben de
hemel en de aarde met elkaar te maken. Jezus zegt: ‘Wat
gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden
zijn.’ Jezus beklemtoont ook het belang van bidden in
eensgezindheid samen: ‘Waar twee of drie verzameld zijn
in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.’”
 
Opvallend: twee dagen achter elkaar een soortgelijke
oproep. Ik hoop dat we met steeds meer mensen met
elkaar en de verrezen Heer onze zondag vieren.

Kapelaan Daan Huntjens

Allerheiligen, 1 november valt dit jaar op een wonsdag. We vieren dit hoog-
feest in twee van onze kerken met een Eucharistieviering: om 9.30 uur in de
H. Bonifatius en om 12.45 uur in de St. Martinus.
 
Allerzielen wordt op donderdag 2 november om 9.00 uur in de St. Martinus
gevierd met een Eucharistieviering. 's Avonds is er om 19.00 uur een gebeds-
viering in de St. Martinus en de HH. Petrus en Paulus. In Rijswijk wordt er
op zondag 29 oktober aandacht aan Allerzielen besteed: om 9.30 uur in
de HH. Benedictus en Bernadette en om 11.00 uur in de H. Bonifatius. In
deze Eucharistievieringen gedenken wij onze overledenen. In het bijzonder
worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. Aansluitend aan
de Eucharistieviering op zondag in de H. Bonifatius is de gravenzegening op
het kerkhof van deze kerk.

De viering van Allerheiligen en Allerzielen
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Erik de Jong
Uitvaartverzorging & Begeleiding

Dag en nacht bereikbaar

E-mail:  erik@dejonguitvaartbegeleiding.nl

Website: www.dejonguitvaartbegeleiding.nl

Van Vredenburchweg 55

2282 SE  Rijswijk

Tel.: 06-51383380

of 070-3210143

Nieuwstraat 10a              

2291 AD Leidschendam                        

Herenstraat 22            

2291 BG Wateringen                    

Sir Winston Churchilllaan  372

 2285 SK Rijswijk

 Lupine Uitvaartverzorging

070-387.98.08

Vervolg interview met pastoor Bakker

Wat vind je mooi aan jouw werk?
“De gemeenschap. Ik werk zes dagen in de week, maan-
dag probeer ik vrij te houden. Dat ook om gezond te
blijven, want anders pleeg je roofbouw op je lichaam.
Als gevoelsmens laat ik zaken niet zo makkelijk achter
me, wat zowel een kracht als een zwakte is. Daarom is
gemeenschap ook zo belangrijk voor me. Ik zie de paro-
chiegemeenschap als een tweede familie en daar wil ik
mijn steentje aan bijdragen vanuit het priesterschap.
Verder ben ik twintig jaar staflid geweest van de priester-
opleiding Vronesteyn van het bisdom Rotterdam. Pries-
terstudenten begeleiden in pastorale vorming, studie en
maturiteit draagt ook bij aan je eigen ontwikkeling en
groei als priester.”
 
Wat vind je zwaar aan jouw werk?
“Het in de lucht houden van de organisatie en alles wat
daar bij komt kijken, zoals balansen, voorschriften voor
monumentenzorg en andere bureaucratische zaken.

Daar ben ik geen priester voor geworden, al is het wel
onderdeel van de verantwoordelijkheid die ik vanuit het
kerkrecht van de bisschop heb gekregen. Het mooie in
het werken in de parochies zijn de vele vrijwilligers en ik
ben ook dankbaar dat ik veel hulp van hen ontvang. De
gemeenschap vult mij ook aan in mijn christen zijn. Ik ben
blij dat eenieder bijdraagt met diens unieke talent.”
 
“Een ander ding dat ik erg zwaar vond was het seksueel
misbruik in de Kerk, dat heeft me enorm aangegrepen.
Ik wist dat het er was en ben het ook regelmatig tegen-
gekomen in mijn veertig jaren pastoraat. Misbruik komt
voor in ieder menselijk instituut, maar dat het zo onder
de pet geschoven is en dat hiërarchisch denken de men-
sen de vrijheid om in opstand te komen, heeft ontnomen.
Als je daar je macht voor gebruikt, dan corrumpeert dat
alles. Dat heeft me veel pijn gedaan. We zijn allemaal
zondaars die op weg zijn naar heiligheid, Dat de zonde
zo is weggemoffeld. Dat kan niet.”
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Veertigjarig priesterjubileum pastoor Wim Bakker

Op 12 november is het veertig jaar geleden dat onze pastoor Wim Bakker tot
priester gewijd is. Een moment om dankbaar stil te staan bij de liefdevolle
invulling van zijn roeping. Pastoor Bakker is een goede herder van onze paro-
chies: gastvrij, vol naastenliefde, betrokken, barmhartig, bescheiden en vol
humor. Een fijn en wijs mens om naar te luisteren, van te leren en mee te
praten, iemand in wie we allen vertrouwen hebben. Daarom hopen wij van
harte dat hij dit heuglijke jubileum samen met zijn dierbare familie, vrienden
en parochianen op feestelijke wijze mag gaan vieren.

Geloven en vieren

Gezamenlijke Eucharistieviering
We gaan er een mooi feest van maken. Op zondag 12
november is er om 11.00 uur in de H. Bonifatiuskerk een
gezamenlijke feestelijke Eucharistieviering met samen-
zang ter gelegenheid van het priesterjubileum met aan-
sluitend receptie met koffie en wat lekkers. Die zondag
zijn er dus geen vieringen in de HH. Benedictus en Berna-
dette en in de HH. Petrus en Paulus. Op zondagmorgen
wordt in de St. Martinuskerk om 9.30 uur wel het
patroonsfeest van die parochie gevierd.
 
Korenconcert
's Middags is er om 16.00 uur in de HH. Petrus en Paulus-
kerk een feestelijk korenconcert met deelname van de
koren van de federatie Vlietstreek. We sluiten af met
een receptie in De Haard waar een drankje en een hapje
geserveerd worden. Tijdens de recepties heeft u de gele-
genheid om de pastoor persoonlijk te feliciteren. U bent
allen van harte uitgenodigd voor deze feestelijkheden,
we zien u graag. Laten we op deze dag onze dankbaar-
heid naar de Heer en onze pastoor laten uitgaan.
 

Cadeautip
Pastoor Bakker heeft uitdrukkelijk aangegeven dat hij
geen cadeaus wenst maar als u toch iets tastbaars wilt
geven, dan graag in de vorm van een bijdrage (in goede-
ren of geld) voor de Voedselbanken binnen onze paro-
chies. Dat vele mensen mogen delen in dit dankbaar en
feestelijk moment in zijn leven. Daarnaast vraagt hij om
gebed en financiële steun voor Vronesteyn, het centrum
voor de diaken- en priesteropleiding te Voorburg. Hij is
twintig jaar als staflid verbonden geweest aan Vrone-
steyn en het ligt hem nog zeer na aan het hart. De pas-
toor zal zelf de financiële giften verdelen over de Voed-
selbanken en Vronesteyn.
 
In het feestweekend en de week ervoor zullen er in de
kerken dozen en manden gereed staan voor felicitatie-
kaarten, financiële bijdragen en levensmiddelen. Uw
financiële bijdrage kunt u op NL22 RABO 0156 3487 21
ten name van RK Federatie Vlietstreek overmaken onder
vermelding van ‘Jubileum pastoor Bakker’.

Lizette de Groot, lid federatiebestuur

Oecumenische meditatieve vieringen in de Advent
Soms zitten we vast, staat ons leven stil, hebben we
behoefte aan verandering en bevrijding. Jezus komt
in de wereld om de wereld een nieuw begin te geven.
Hij nodigt ons uit mee te werken aan een wereld van
gerechtigheid, liefde en vrede.
 
Het thema van de oecumenische gebedsvieringen op
weg naar Kerstmis is: “Zie Ik ga iets nieuws beginnen”.
Met woord en gebed, stilte en zang bezinnen we ons

op dit thema. De vieringen zijn op de
woensdagen 6, 13 en 20 december
om 19.30 uur in de Sint Martinuskerk
en duren ongeveer een half uur. De vieringen worden
samen met leden van de Oude Kerk voorbereid. Wij
nodigen u allen van harte uit voor deze voorbereiding
op Kerstmis. Na afloop van de vieringen is er de moge-
lijkheid om na te praten bij een kop koffie of thee.

Werkgroep gebedsvieringen

Inspiratiedag diaconie: De kunst van het ouder worden

Tijdens deze bijeenkomst spreken we over vragen als:
Wat betekent ‘genieten van je pensioen’ voor jou? Hoe
geef invulling aan je vrije tijd? Wat geeft het je om actief
te zijn? Wacht je af of neem je zelf initiatief? Denk je dat

Op zaterdag 14 oktober gaan we met
elkaar in gesprek over de kunst van
het ouder worden. Na een inleiding
door Paulus Falke, diaken en arts,
praten we verder in kleine groepen.
Iedereen is welkom.

je iets kunt betekenen voor jongeren? Voel je je nog ge-
waardeerd? Welke invloed heeft je geloof op je leven?
Lees ook ín de vorige Kerk aan de Vliet het artikel ‘Inspi-
ratiedag diaconie: Je gaat met pensioen! Wat nu?’
 
We beginnen de bijeenkomst om 10.00 uur en sluiten
om 12.30 uur af. De bijeenkomst is in de Maartenszaal
bij de Sint Martinuskerk. Vanaf 9.30 uur is er koffie. Om
te weten hoeveel mensen er komen, u graag vooraf aan-
melden: diaconieteam@sintmaarten-trinitas.nl.

Pier Tolsma, diaken
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Heilige Bonifatius
Centraal secretariaat

Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk

secretariaat@bonifaiusparochie.info
ma, di en do 9.00 - 12.00 uur: 070 399 24 16

in dringende gevallen: 06 10 77 78 75
www.rkvlietstreek.nl

Bankrekening:

Parochie Heilige Bonifaius, Rijswijk
NL70 RABO 0323 1096 75

Heilige Benedictus en Bernadete
ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 394 07 08
Sir Winston Churchilllaan 372, 2285 SK Rijswijk 

Heilige Bonifaius
ma, di en do 9.00 - 12.00 uur: 070 399 24 16

Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk

Muziek in de Bonifatius
De concertserie Muziek in de Bonifa-
tius 2023 loopt weer bijna ten einde.
Maar dit jaar staan er nog twee
fraaie concerten op het programma.
 
Op zondag 22 oktober om 15.00 uur
verzorgen James Oesi (contrabassist)
en Djuwa Mroivili (pianiste) het con-
cert Adoration.
 
Op zondag 26 november eveneens
om 15.00 uur sluit het parochieel
dames en herenkoor Gloria Deo het
programma Muziek in de Bonifatius
2023 af met het Caeciliaconcert.
 
Deze concerten in de Bonifatiuskerk
duren een uur. De toegang is gratis.
Na afloop is er een deurcollecte en
de mogelijkheid om iets te drinken in
de Lucaszaal van de pastorie. U bent
uiteraard weer van harte welkom bij
beide concerten.

Kerk present bij Strandwalfestival
Tijdens het Strandwalfestival was ook de Bonifatiuskerk opengesteld. Omdat
het festival zich nu vooral afspeelt rondom de Naald en tussen het Huis van
de Stad en de Schouwburg, is er wat minder aanloop; maar toch werden
de uitvoeringen die er werden gegeven vrij goed bezocht en enthousiast
begroet. Er was ook belangstelling voor de rondleidingen door Marko Bučić
en het orgelspel van Gerard Legierse. Dank aan de betrokken vrijwilligers.
 
Op de festivalmarkt waren er drie kraampjes, waarin de Rijswijkse Kerken
van Wij Geloven in Rijswijk, de Weggeefwinkel en SchuldHulpMaatje zich
presenteerden. Kinderen konden naar parels graven en een kleurplaat mee-
nemen; er was een boom waaraan gebedjes konden worden bevestigd. Het
was warm en druk; maar de Kerk was aanwezig en zichtbaar...

Adventskrans maken
Op zondag 3 december 
is het de eerste zondag 
van de Advent. In het 
donker van de winter-
tijd groeit het licht
naar Kerstmis. In
kerken en huizen
wordt dat zichtbaar
gemaakt door elke
zondag een kaars méér
aan te steken op de
adventskrans.
 
Wij nodigen u uit om met ons een adventskrans te
maken. We gaan dit doen op maandagavond 27
november tussen 19.30 en 21.30 uur in de Benedictus-
zaal van de Benedictus en Bernadettekerk. U kunt u in-
schrijven tot 1 november via Open Huis Benedictus en
Bernadettekerk 070 394 07 08. Er is plaats voor onge-
veer twintig personen. De kosten bedragen € 15,-. Wij
zorgen voor de materialen en een kopje koffie. Graag
zelf een snoeischaar meenemen. Wij hopen dat u komt.

Tonny Smeele en Bep van Leeuwen

6



Afscheid Gerardus Majellakoor en Ben van Oosten
Op 26 november ondersteunt het Gerardus Majellakoor de laatste keer de
viering. Organist-dirigent Ben van Oosten werd vijftig jaar geleden benoemd
als kerkmusicus in de Gerardus Majellakerk. Het bereiken van die mijlpaal is
voor hem een goede gelegenheid om zijn kerkelijke loopbaan af te sluiten en
het koor wil niet zonder hem doorgaan.
 
Sinds de sluiting van de Gerardus Majellakerk in 2010 zong het koor onder
leiding van Ben en met ondersteuning van Margaret Roest twaalf tot veer-
tien keer per jaar in een van onze kerken. Het koor zingt Nederlandse en La-
tijnse Missen en meerstemmige gezangen. Het was er altijd goed zingen met
veel gezelligheid (eetclub, kooruitjes met diner, soepavonden). Ondanks de
nog altijd onvermoeibare inzet van de huidige kleine groep trouwe zangers,
zo zegt Ben, wordt het door het teruglopende aantal koorleden en de toene-
mende vergrijzing steeds moeilijker om de vieringen met kwalitatief goede
koorzang uit het grote klassieke repertoire op te luisteren. Daarnaast wil hij
zich nu nog meer gaan richten op zijn drukke internationale praktijk als con-
certorganist. Ook redenen om nu – in dankbaarheid – afscheid te nemen.

Familieberichten
 
Overleden
Ab van Lint (86)
Ans Legierse-van Iersel (98)
Rina Esser-Hoetjes (91)
Jeanne Fransen-Boode (89)
Sami Moris (70)
Irma Bordewijk-Somer (72)
Wil Remmerswaal (89)

U bent welkom voor een maaltijd in
de Benedictus en Bernadettekerk op
woensdag 11 en 25 oktober, 8 en 22
november en 6 en 20 december. De
maaltijden beginnen om 17.00 uur.
De zaal is open om 16.30 uur. De
kosten bedragen € 6,- inclusief koffie
of thee; wijn €1,-. Aanmelden: de
maandag ervoor tussen 17 en 18
uur; telefoon 070 396 06 99 of bij
geen gehoor 070 325 43 02.

Vervoer naar de kerk
Voor vervoer naar de Benedictus en
Bernadettekerk bel: Theo van Paas-
sen, 0174 29 29 57.

Maaltijden in de BB-kerk

Heilige Bonifatius

Ieder kind in Rijswijk verdient een cadeau op 5 december
en dat kan! De gezamenlijke Kerken in Rijswijk zorgen
hiervoor in samenwerking met stichting Sintvoorieder1,
Welzijn Rijswijk en Kei Rijswijk. We zamelen chocolade-
letters in voor de kinderen in de leeftijd 0 tot en met 17
jaar. Op zondag 29 oktober staat daarvoor achter in de
kerk een doos. De week daarop kunt u de chocoladelet-
ters afgeven bij het secretariaat en bij Open Huis.

 
In de viering op 26 november om 11.00 uur in de Bonifatiuskerk zal passende
aandacht worden gegeven aan dit afscheid. We roepen u op om dan in gro-
ten getale aanwezig te zijn om nog eenmaal dit prachtige koor te horen als
zij de Eucharistie begeleiden en om onze dankbaarheid te tonen voor zoveel
jaren inzet van koor en dirigent. Daarom nu alvast: beste Ben, Margaret en
andere koorleden: dank voor alles wat jullie ons brachten en wat jullie voor
ons betekenden. We wensen jullie, ieder persoonlijk, een gezegende toe-
komst. Dit afscheid voelt als de afsluiting van een tijdperk, maar een goede
herinnering is een goede metgezel bij het belopen van de toekomst.

Emile Verviers

Sinterklaasactie: Sint voor ieder1 Winterjasactie
De wintermaanden staan weer voor de deur en zoals elk
jaar worden er in Rijswijk inzamelacties georganiseerd
voor winterjassen die nog in goede staat zijn, maar niet
meer worden gedragen. Uw jas kan een groot verschil
maken in iemands leven. Op zondag 22 oktober staat
achter in de kerk een doos waarin u uw jassen kunt ach-
terlaten. De week daarop kunt u de jassen afgeven bij
het secretariaat en bij Open Huis.

Nieuwe musical
De Musicalgroep van de PKN in Rijs-
wijk en Voorburg gaat in maart 2025
weer een nieuwe musical uitvoeren.
Er zijn ‘improvisatie-avonden’ over
het thema ‘Toren van Babel’ op 2 en
9 november in de Nieuwe Kerk in
Rijswijk en op 16 en 23 november in
de Koningkerk in Voorburg. Inlichtin-
gen: musicalprojectnk@gmail.com.
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za
za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
17.00

Mar
B&B
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
Bon

Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Gebedsleiders Verviers & Beker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep

Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo
Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 7 en zondag 8 oktober: 27e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo
Muziekteam
Oosterse ritus

Zaterdag 14 en zondag 15 oktober: 28e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastor Van Eijk
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Pastor Van Eijk
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Pastor Van Eijk
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
Barina
St. Maarten
Gerardus Majella, na afloop koffie
JoKo
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 21 en zondag 22 oktober: 29e zondag door het jaar, Missiezondag, deurcollecte voor Missio

vr 19.00 P&P Gebed Kapelaan Huntjens Plechtig lof, Con Amore

Vrijdag 27 oktober: Marialof

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
14.30
16.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
 
 
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Gebed
Gebed
Euch.

Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens & dkn Scheffers
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
Resonet in Laudibus, Allerzielen
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Schola Cantorum, Allerzielen & gravenzegening
Samenzang
Gravenzegening St. Agatha, Schola Cum Jubilo
Gravenzegening Noorthey, Schola Cum Jubilo
Oosterse ritus

Zaterdag 28 en zondag 29 oktober: 30e zondag door het jaar

wo
wo

09.30
12.45

Bon
Mar

Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastor Van Eijk

 
 

Woensdag 1 november: Allerheiligen

do
do
do

09.00
19.00
19.00

Mar
Mar
P&P

Euch.
Gebed
Gebed

Pastoor Bakker
Dkn Tolsma & past. wrkr Claassens
Pastoor Bakker & gebedsl. De Wit

 
St. Maarten
Con Amore

Donderdag 2 november: Allerzielen, Gedenken van alle overleden gelovigen

Vieringen in onze kerken

Oktober is de rozenkransmaand. In onze kerken wordt op de volgende dagen de rozenkrans gebeden in de
HH. Benedictus en Bernadette op maandag om 19.00 uur; in de H. Bonifatius iedere dag om 19.30 uur in de
pastorie en in de HH. Petrus en Paulus iedere doordeweekse dag om 19.00 uur. Op vrijdag 27 oktober is er om
19.00 uur een plechtig lof in de HH. Petrus en Paulus.

za
za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
17.00

Mar
B&B
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
Bon

Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Gebedsleiders Verviers & Beker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Mgr. Van den Hende
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep
 
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Vormselviering, Koorschool
Schola Cum Jubilo
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 4 en zondag 5 november: 31e zondag door het jaar
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di
di

09.00
09.30

P&P
B&B

Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker

 
 

Dinsdag 7 november: Heilige Willibrord

za
zo
zo
 
zo
zo
zo

16.30
-------
09.30
 
11.00
-------
17.00

Mar
B&B
Mar
 
Bon
P&P
Bon

Euch.
 
Euch.
 
Euch.
 
Euch.

Kapelaan Huntjens
geen viering
Kapelaan Huntjens
 
Pastoor Bakker & pastoraal team
geen viering
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
Samen vieren in de Bonifatiuskerk 
Patroonsfeest, St. Maarten, KinderVertelViering,
kinderwoorddienst & tienerkwartier
Priesterfeest pastoor Bakker, gezongen viering
Samen vieren in de Bonifatiuskerk 
Oosterse ritus

Zaterdag 11 en zondag 12 november: 32e zondag door het jaar, priesterjubileum pastoor Bakker

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Muziekteam
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo, na afloop koffie
JoKo
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 18 en zondag 19 november: 33e zondag door het jaar, deurcollecte RK Jongerenwerk

za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00
17.00

Mar
B&B
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon

Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
gebedsleiders Verviers & Beker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
R.K. Oekraïense gemeenschap

Schola Cum Jubilo
 
Resonet in Laudibus
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Koorschool
Samenzang
Oosterse ritus

Zaterdag 2 en zondag 3 december: 1e zondag van de Advent, collecte voor PCI en IPCI

vr
vr

09.00
09.30

P&P
Bon

Euch.
Euch.

Pastor Van Eijk
Pastoor Bakker

 
 

Vrijdag 8 december: Maria Onbevlekt Ontvangen

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep
Resonet in Laudibus
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Schola Cantorum
Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 9 en zondag 10 december: 2e zondag van de Advent, deurcollecte voor de Adventsactie

maandag
maandag
dinsdag
1e dinsdag
2e t/m 5e di
woensdag

18.00
19.00
09.00
09.30
09.30
09.30

B&B
B&B
P&P
B&B
B&B
Bon

Stille aanbidding
Eucharistie & Rozenkrans
Eucharistieviering
Gebedsviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

woensdag
woensdag
1e, 3e en 5e do
2e en 4e do
vrijdag
vrijdag

12.45
19.00
09.00
09.00
09.00
09.30

Mar
P&P
Mar
Mar
P&P
Bon

Eucharistie & 3e wo aanbidding
Rozenkrans
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistie & 1e vr aanbidding
Eucharistie & 1e vr aanbidding

Vieringen op weekdagen

Vieringen in onze kerken

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Mar
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Dopen
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
Barina & Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gerardus Majella, afscheid Gerardus Majellakoor
Con Amore
Doopvieringen
Oosterse ritus

Zaterdag 25 en zondag 26 november: Christus, Koning van het heelal

Kerken:
Soort viering:

B&B: Benedictus & Bernadette; Bon: Bonifatius; Mar: Martinus; P&P: Petrus & Paulus
Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering

Afkortingen
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Sint Maarten en Trinitas

Centraal parochiebureau:

Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg

parochie@sintmaarten-trinitas.nl

ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11

in dringende gevallen: 06 10 77 78 75

www.rkvlietstreek.nl

Bankrekeningen: 

Sint Maarten, Voorburg, NL60 RABO 0365 9004 35 

R.K. Parochie Trinitas, Leidschendam

NL33 RABO 0365 9913 25

Sint Marinus
ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11

Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg

Heilige Petrus en Paulus
di en vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 43 10

Sluiskant 28, 2265 AB Leidschendam

bureau.pp@sintmaarten-trinitas.nl

Viering met verstandelijk beperkten
Zondag 19 november om 11.00 uur is in de Petrus en
Pauluskerk weer de viering met mensen met een ver-
standelijke beperking. Voorganger is pastoor Bakker.
Heeft U een familielid of kent u iemand met een verstan-
delijke beperking, dan wordt hij of zij hierbij van harte
uitgenodigd. Zij kunnen eventueel ook actief deelnemen
aan deze viering. Bijvoorbeeld als misdienaar of door
het voordragen van een gedichtje. Gezinsvervangende
huizen van Middin en Philadelphia worden benaderd
voor deelname. Graag vooraf aanmelden bij de coördi-
nator voor deze viering: Frans Aarts: 06 37 60 82 58 of
fransaarts-schoenen@ziggo.nl.

De jaarlijkse gebedsdienst en zegening van de graven en
urnen, bij gelegenheid van de gedachtenis van Aller-
zielen, zal in Leidschendam op zondag 29 oktober plaats-
vinden op de begraafplaatsen St. Agatha, Veurse Achter-
weg 29 om 14.30 uur, en Noorthey, Tuinenlaan 6 om
16.00 uur. Familieleden, vrienden en belangstellenden
worden uitgenodigd om bij deze vieringen aanwezig te
zijn. Ook dit jaar is er de mogelijkheid een lichtje te
ontsteken bij onze dierbare overledenen.

Allerzielen:  zegening graven en urnen

Verbouwing zorglocatie Vliet en Burgh
In Vliet en Burgh, de zorglocatie van het Leger des Heils
aan het Oosteinde 102 in Voorburg, worden kinderen
opgevangen die vanwege een onveilige thuissituatie niet
meer thuis kunnen wonen. Het gebouw is verouderd en
sluit niet meer aan bij de huidige jeugdzorg, waarin hui-
selijkheid en kleinschaligheid heel belangrijk zijn. Begin
augustus was er in de Sint Martinuskerk een deurcollecte
voor de verbetering van deze zorglocatie. De opbrengst,
€ 713,70, gaat naar een veilig thuis voor kinderen in
nood. U kunt nog bijdragen via rekeningnummer
NL59 RABO 0157 4272 77 ten name van Leger des Heils
W&G Noordwest onder vermelding van ‘Gift Vliet en
Burgh, project 11403_100’.
 

Gevonden voorwerpen Petrus en
Pauluskerk

Regelmatig worden in de kerk spullen gevonden, die na
een viering zijn achtergebleven zoals brillen, paraplu's,
handschoenen en zelfs sleutels. Ook in de Mariakapel
laten de bezoekers soms spullen achter. De gevonden
voorwerpen worden geruime tijd bewaard. Vaak meldt
zich geen eigenaar. Mocht u iets vergeten of verloren
zijn in de kerk of kapel, vraag dan gerust of het is gevon-
den. U kunt ons bellen op 070 327 43 10. Mailen kan via
bureau.pp@sintmaarten-trinitas.nl. U kunt natuurlijk
ook langskomen bij het parochiebureu. Wij zijn aanwezig
op dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur.

Netty en Toos, medewerkers Bureau HH. Petrus en Pauluskerk
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Het thema van de ochtenden Vrouw en Geloof voor het seizoen 2023/2024
is ‘Grenzen’. De volgende bijeenkomsten zijn op 18 oktober in de Kruisheu-
velkerk om 10.00 uur en op 15 november om 10.00 uur in De Haard. De bij-
eenkomst in oktober wordt ingeleid door Annelies van Markwijk; in novem-
ber is Nel van Drie de inleidster. U bent beide bijeenkomsten van harte wel-
kom. Voor meer informatie: evkouwenvrijn@kpnmail.nl.

Els van Kouwen
 

Oecumenisch Vrouwenwerk

Op 4, 5, 11 en 12 november is de
jaarlijkse inzameling voor de Voed-
selbank. Het gaat om houdbare
producten. Op de website en in de
kerken vindt u een folder met meer
informatie. Ter gelegenheid van zijn
veertigjarig priesterjubileum vraagt
pastoor Bakker dit jaar extra uw aan-
dacht voor de Voedselbank. Hij wil
de mensen die hiervan afhankelijk
zijn graag laten delen in zijn feest.
Zie hiervoor ook bladzijde 5 van deze
Kerk aan de Vliet. Wij hopen dat u
ruimhartig meedoet.

Pier Tolsma, diaken

Inzameling Voedselbank

Familieberichten

Gedoopt
Oliver Fleurbaaij
Sophia van der Est
Mike Nagy
 
Overleden
Rutger te Hagen (98)
Nico Beukers (91)
Piet van Wissen (94)
Leo Heijnen (89)
Coby van Lier-Wassenaar (83)
Jan Boers (99)
Theo Wortel (94)
Herman van Houdt (82)
Piet van Wissen (94)
Stans van Heijningen-Beek (91)
José Schreuder (69)
Anke Pruijn-Vermeulen (92)

Sint Maarten en Trinitas

Op zondag 8 oktober is er in de Sint
Martinuskerk een Mariaconcert door
het parochiekoor Sint Maarten
onder leiding van Jos Siebers en met
de sopraan Demelza van der Lans.

Tijdens dit Mariaconcert worden onder anderen vele versies van het Ave
Maria gezongen. Steeds dezelfde tekst, met natuurlijk telkens een andere
melodie. Voor de ouderen wordt het weer een feest van herkenning met
bekende Marialiederen. Iedereen kan en mag meezingen. Voor de jongere
generaties is het concert een kennismaking met traditie en mooie muziek.
Kom genieten van mooie Marialiederen en gezellig meezingen. Het concert
begint om 14.30 uur en duurt ongeveer vijf kwartier. De toegang is gratis. Na
afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Na het concert kunt u bij een
kopje thee of koffie gezellig napraten in het atrium van de kerk.

Zonnebloem verkoop
handwerk 
Op zaterdag 2 december van 13.00
tot 16.00 uur en 17.00 tot 18.00 uur
en zondag 3 december  van 10.30 tot
12.00 uur wordt weer een hand-
werkverkoop gehouden in het atri-
um van de St. Martinuskerk. U kunt
tegenwoordig bij ons pinnen, maar
natuurlijk ook contant betalen. Een
donatie is ook welkom. Er is van alles
te koop voor de wintermaanden: lek-
kere warme sjaals en poncho's, leuke
cadeautjes voor de feestdagen. Met
de opbrengst van deze verkoop
hopen wij onze gasten weer gezelli-
ge activiteiten te kunnen aanbieden.
Zonnebloem, afdeling Voorburg/Esseloo

11 november lampionnenoptocht Sint Maarten
Op zaterdag 11 november om 18.30 uur is de traditionele
Sint Maartenoptocht door de straten van Voorburg. Politie,
EHBO-ers, vrijwilligers en drumbands begeleiden de op-
tocht. Kinderen met lampion krijgen soms lekkernijen van
gulle gevers! Verzamelen om 18.15 uur bij de kruising
Vlietwijck/Oosteinde, start 18.30 uur. De optocht wordt
afgesloten op het bordes van de Sint Martinuskerk, waar
Sint Maarten hoog in de toren zal verschijnen en afdalen
om aan kinderen Sint  Maartenappeltjes uit te delen. Zie voor meer
informatie over de optocht www.sintmaartenlampionoptocht.nl.
 
12 november Sint Maartenviering
Het patroonsfeest van de Sint Maartenparochie wordt feestelijk gevierd op
12 november om 9.30 uur. De jongste kinderen kunnen meelopen met een
lampion in de openingsprocessie. Voor alle kinderen is er de nevenviering.
Daar wordt verteld over de betekenis van Sint Maarten. Het Sint Maarten-
koor ondersteunt de viering met ook op kinderen afgestemde liederen. Wie
weet is ook Sint Maarten in vol ornaat aanwezig in de kerk.

Sint Maartenfeest

Rozenkrans bidden in de Petrus en Pauluskerk

In oktober wordt in de Petrus en Pauluskerk op de weekdagen om 19.00 uur
de rozenkrans gebeden. Op vrijdag 27 oktober wordt om 19.00 uur de
maand van de rozenkrans afgesloten met een plechtig lof. De kracht van de
rozenkrans ligt in de eenvoud en in de herhaling. Door steeds weer het Onze
Vader te bidden met de tien Weesgegroeten ontstaat een cadans en een
soort concentratie. U bent daarbij van harte uitgenodigd. Het hele jaar door
wordt elke woensdag om 19.00 uur de rozenkrans gebeden. Ook daarbij
bent u van harte uitgenodigd.

Rozenkransgroep
 

Mariaconcert in de Sint Martinuskerk
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dag en nacht - www.vdhuz.nl - 070-3202040

Voor een waardevol afscheid 

met zorg en respect afgestemd 

op ieders persoonlijke wensen.

Uitvaartcentrum 
Leidschendam-Voorburg
Strandwal 1 - Leidschendam
24 uurs uitvaartsuites beschikbaar

Uitvaartwinkel Haaglanden
Damlaan 64 - Leidschendam
geopend ma. t/m za. 12.00 tot 16.00 uur

Hoopvol op weg
Van 4 tot en met 28 oktober zijn bis-
schoppen èn leken in gesprek om
te komen tot een meer luisterende,
missionaire, verwelkomende Kerk. Het
gaat om belangrijke vragen: Hoe kan onze Kerk meer ‘in-
clusief’ worden (meer acceptatie van culturele veelkleu-
righeid; hoe om te gaan met de achterstelling van vrou-
wen, gescheiden mensen en anders-geaarden)?  Hoe kan
het ‘priesterschap van álle gelovigen’ meer tot zijn recht
komen, zodat we als Volk van God, clerus en leken,
samen kunnen optrekken en medeverantwoordelijk
kunnen zijn voor de vormgeving van ons geloof en de
zeggenschap binnen de Kerk?
 
In een ‘Synode Café’ op 13 september zijn we bijgepraat
over het synodaal proces tot nog toe (te beluisteren via
luisterendopweg.nl/initiatieven). Een volgend Synode
Café wordt gehouden op 25 oktober om 16.00 uur, te
volgen via een livestream op dezelfde site. Voorafgaand
aan de Synode hebben jongeren vanuit de hele wereld in
een wake op het Sint Pietersplein ervoor gebeden, dat
de heilige Geest de deelnemers mag leiden, ten bate van
een zegenrijke toekomst van de Kerk. Laten wij ons in
deze oktobermaand daarbij aansluiten! Zie voor meer
informatie: www.luisterendopweg.nl.

Yvonne en Emile Verviers-Beker

In de abdij leren genieten van stilte
Hoe ga je om met rust en stilte? Dat beleeft iedereen
verschillend. Sommigen hunkeren naar de ontmoetings-
en gespreksmomenten. Als je altijd druk bent met de
dagelijkse dingen, dan kan het totaal andere levensritme
van de kloosterling beklemmend zijn. Je kunt leren
genieten van stilte. Bijvoorbeeld door onder een grote
rode beuk in de tuin te gaan zitten en na te denken over
de kwaliteit van je leven. Of door eens lang en ongehin-
derd te bidden of de Geest van God de stilte vult.
 
Met vier parochianen waren wij van maandag 31 juli tot
en met donderdag 3 augustus te gast in de abdij van
Egmond. Onder de bezielende leiding van Ingrid van der
Aart beleefden wij daar onze stiltedagen. Volgend jaar
zullen er bij leven en welzijn weer stiltedagen worden
georganiseerd. Mogelijk is zoiets ook heel aantrekkelijk
en heilzaam voor u.

Paul Meinders

Priesterwijding Arno Aardoom
Op 18 november om 11.00 uur wordt Arno Aardoom in
de kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth te Rotterdam
door onze bisschop Van den Hende tot priester gewijd.
Laten wij met de wijdeling bidden om de genade van
Gods goede Geest, opdat Arno een goede herder mag
zijn in een dienstbaar en gelukkig leven.
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Onderwijs voor kinderen in baksteenfabrieken

In West Bengalen in India werken kinderen in baksteen-
fabrieken. Het bakken van stenen is seizoensarbeid. Hele
gezinnen trekken naar dit gebied. Twintig procent van de
arbeiders bestaat uit kinderen. Ze werken zeven dagen
per week, tot wel negen of tien uur per dag. Het is onge-
zond werk. Veel kinderen lijden aan allerlei ziektes. Over-
heidsprogramma's voor ontwikkeling, zorg en onderwijs
zijn er niet. De kinderen gaan dus niet naar school.

 
De lokale partnerorganisatie van de Adventsactie streeft
naar het afschaffen van kinderarbeid. Alle kinderen moe-
ten goed worden verzorgd. Tenminste 80% van de tie-
ners moet kunnen lezen, schrijven en rekenen. Het doel
van dit project is vijf crèches en vijf basisscholen op te
zetten voor elk 125 kinderen. De kinderen krijgen bege-
leiding en onderwijs, gezonde voeding en een gezond-
heidsonderzoek zodat ziekten worden behandeld.
 
Op 9 en 10 december is er een deurcollecte voor dit
project. Tevens hopen we er een mooie bijdrage aan te
leveren door de verkoop van kerststukjes op 16 en 17
december. U kunt natuurlijk ook een gift overmaken op
rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 ten name
van Vastenactie met vermelding van ‘Onderwijs voor
kinderen in baksteenfabrieken in India’.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede

Wereldmissiemaand 2023: Libanon

Op 22 oktober is het Missiezondag. De christenen in Li-
banon hebben een hart dat brandt van naastenliefde en
van de missie daar te zijn waar mensen in moeilijkheden
zijn. Zij verlaten het land niet, zij blijven, om een bron
van hoop te zijn. Steun hen! Geef aan Missio in de collec-
te op Missiezondag 22 oktober of stort uw bijdrage op
NL65 INGB 0000 0015 66, ten name van Missio
Wereldmissiemaand.
 
Libanon is de laatste jaren in een ongekende crisis be-
land. Dagelijks verlaten mensen het land. Libanon vangt
veel Syrische vluchtelingen op. De explosie in de haven
van Beiroet in 2020 was de druppel die de emmer deed
overlopen. De pastoor van de parochie St. Maroun,
Richard Abi Saleh, komt met het initiatief ‘drames et
miracles’ (drama's en wonderen): “We gaan op bezoek
bij de mensen, luisteren naar hun angsten. We zijn er.

We bidden met hen. We huilen en lachen met hen.”
Danielle Aramouni, een van de vele vrijwilligers in de
parochie, zegt het kernachtig: “Voor mij is mijn werk
geen baan, het is een missie. Als je mensen ziet die hulp
nodig hebben, ga je naar ze toe en helpt.”

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede

Kerk en wereld

Collecte voor de PCI en de IPCI
We zijn op weg naar Sinterklaas en
Kerstmis. Dat betekent ook aandacht
voor mensen in onze directe omge-
ving die er moeite mee hebben finan-
cieel de eindjes aan elkaar te knopen.
De (Inter-)Parochiële CaritasInstelling
heeft de opdracht deze mensen bij te
staan en hen hulp te bieden wanneer
zij incidenteel geld tekort komen.
 
Op 2 en 3 december is onze kerken de collecte voor de
PCI van Boniftiusparochie en voor de IPCI van de paro-
chie Sint Maarten, Trinitas en De Verrezen Christus. Op
deze manier bent u in staat uw bijdrage te leveren aan
het lenigen van de nood. Geef gul. Uw gift wordt goed
besteed. Op voorhand hartelijk dank.

Pier Tolsma, diaken

Kerstgroet voor onze missionarissen
Het werk van missionarissen en mis-
sionair werkers is belangrijk. Zij stel-
len hun hele leven in dienst van hun
medemensen in de derde wereld.
Deze vrouwen en mannen dragen
niet alleen het geloof uit. Zij zorgen
bijvoorbeeld ook voor onderwijs en
gezondheidszorg. De werkgroep Missie, Ontwikkeling en
Vrede onderhoudt het contact met hen die vanuit onze
parochies zijn uitgezonden. Jaarlijks sturen wij hen een
Kerst- en nieuwjaarsgroet met een financiële attentie.
Voor de financiering hiervan organiseert de werkgroep
MOV op 7 en 8 oktober met de verkoop van kerkkoekjes
een kleine actie om het benodigde geld bij elkaar te
brengen. Onze missionarissen zijn het meer dan waard
en zij gebruiken de giften graag voor hun projecten.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede
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Column

De wijde wereld
In een Christuslegende (over Veroni-
ca) wordt ook verteld wat de vrouw
van Pilatus droomt. Ze kijkt uit op
het fraaie atrium van haar huis –
marmeren vloer, sierlijke planten.
Maar nu vol gebrekkigen – zieken,
blinden, lammen – die roepen:
“Waar is de profeet uit Nazareth? Hij
kan ons genezen.” Een slaaf opent de
deur en zegt onverschillig: “Hij is niet
hier, Pilatus heeft hem gedood.” Het
luid gejammer dat opklinkt maakt
haar wakker. Het atrium ligt er stil
bij, ze gaat weer slapen. Weer, en
nog weer ziet ze het lijden van de
wereld langskomen: geslagen, ge-
broken, wanhopige mensen. Telkens
hoort ze die woorden “Pilatus heeft
hem gedood”, en de kreten van ont-
zetting. Ze wordt wakker en schrijft
een briefje aan haar man.
 
Wij geloven dat Hij leeft, de profeet
uit Nazareth, Hij is verrezen. Hij
leeft, bij ons in de Vlietstreek en
overal ter wereld waar Hij wil zijn.
We zien uit naar Hem, de Levende.
Nog steeds zijn er ontelbare mensen
op de wijde wereld die in nood ver-
keren. Mensen die roepen om hulp,
om medeleven, om daden van mens-
lievendheid en verdraagzaamheid.
Zijn liefde gaat naar hen uit. Staat
ons hart, staat onze deur open? Hij
leeft, ook in ons hart. Kunnen we zijn
nabijheid handen en voeten geven?
Laten we doen wat we kunnen. Naar
buiten kijken en medemens zijn.

Martine Taks

Ter overweging
De lendenen omgord
en brandende de lampen!
Ons komt gedurig weêr
de stem des Geestes wekken:
Op, maak u vaardig en reis heen!
Op, uit uw armstoel,
naar het stroodak in de verte!
Der armen Heiland roept
in guren winternacht.

Uit: De Genestet: ‘De lendenen omgord’

Boekbespreking
Titel: De namiddag van het christendom 
Auteur: Tomáš Halík
 
Er wordt vaak gesproken over een crisis in de Kerk. De
invloedrijke Tsjechische theoloog Halik vergelijkt dit met
een crisis die ons rond het middaguur wel eens overvalt
(de ‘middagdip’); immers na zo'n crisis kan er toch een
stralende middag komen vol energie.

De Kerk kan nà een crisis een nieuwe fase in de geschiedenis binnengaan.
Halik gaat in dit pittige maar profetische en zeer lezenswaardige boek in op
wat daar volgens hem voor nodig is. Hoe kunnen we als christen leven in
een geseculariseerde, haast atheïstische wereld? De terugloop (lege kerken,
verminderde invloed) kan ons aanzetten om nieuw over het christendom
te denken. Het geloof is immers een weg, die voortdurend gezocht wil wor-
den. Het devies is: niet krampachtig vasthouden aan het verleden, maar
ons opnieuw toewenden naar de kern van het Evangelie.
 
Het geloof is niet zozeer een cultische verering van Jezus, maar een weg van
navolging van Hem: een omkeer in ons leven ten bate van de ander. Jezus
wil niet in een tabernakel en een geheel van leerstelligheden opgesloten zijn.
De Kerk is geen kathedraal van dogmatiek, maar Gods levend huis, waarin
alle gelovigen de priesterlijke taak hebben om God in onze wereld aan het
licht te laten komen. Het is indrukwekkend hoe Halik dit uitwerkt!

Emile Verviers

Non scholae, sed vitae discimus
De scholen zijn weer begonnen. Op 23 augustus was de Sint Martinuskerk
vol met leerlingen en docenten van het Sint Maartenscollege. Een mooie
openingsviering aan het begin van het nieuwe schooljaar. Weer naar
school… Wellicht denkt u nu: dat heb ik achter mij gelaten. De schooltijd ligt
in het begin van je leven. Je ontdekt je talenten, je interesses en je schoolt
je om goed en verantwoord bezig te kunnen zijn in datgene waartoe je je
geroepen voelt. Wel blijf je op alle leeftijden een leerling in de school van
het leven. In mijn studententijd hield ik dat al voor ogen door op mijn bu-
reautje met grote letters de uitdrukking te plaatsen: ‘Non scholae, sed vitae
discimus’ wat betekent: ‘We leren niet voor de school, maar voor het leven.’
 
De missionaire parochie nodigt ons uit onszelf te scholen en te verdiepen om
als christen bij te dragen aan het dagelijks leven. Ons pastoraal beleidsplan
draagt de veelzeggend titel: ‘Als leerling het Evangelie leven’. Zowel paus
Benedictus XVI als paus Franciscus geven ons mee: “Christen-zijn wordt niet
in eerste instantie bepaald door een ethische beslissing of hoogstaand idee,
maar door een ontmoeting met een gebeurtenis, met een Persoon, die ons
leven een nieuw horizon en daarmee de beslissende richting geeft.” Geef
jezelf deze kans en geef er invulling aan. Weer naar school als christen?
 
In onze parochie worden we uitgenodigd voor iedere generatie op een laag-
drempelige wijze scholings- en verdiepingsmomenten aan te bieden zodat
je kunt groeien in je christen-zijn. In het nieuwe schooljaar was er een tuin-
kinderpelgrimstocht. De Alpha-cursus is weer begonnen. Ik vraag u de agen-
da met de activiteiten op de website van de federatie in de gaten te houden.
En u wordt als een soort thuisonderwijs aangeboden: de Bijbellezingen van
de zondagsviering vindt u op de website om thuis door te lezen en te beme-
diteren. En wanneer u een voorstel heeft voor de geloofsschool van het
leven, deel het met iemand van het vormingsteam of één van de pastores.

Pastoor Wim Bakker

Inspiratie en bezinning
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Interview

Marko Bucić
Wie ben je?
“Ik ben Marko Bučić, dertig jaar oud
en woonachtig in Delft. Vanaf mijn
veertiende wil ik priester worden; ik
volgde diverse priesteropleidingen
(Vronesteyn, Tiltenberg, Ariënsinsti-
tuut) en deed theologie in Utrecht/
Tilburg; in het najaar begin ik aan
de master interreligieuze dialoog in
Leuven. Tijdens mijn studie theologie
heb ik stage gelopen bij Defensie
waar ik militairen ethische en spiritu-
ele begeleiding heb gegeven. Nu ben
ik teamleider bij DELA Uitvaarten; ik
stuur een team aan dat het eerste
contact met de nabestaanden ver-
zorgt, de eerste stap in het rouw-
proces.”
 
Wat doe je in onze Kerk?
“Ik ben acoliet geweest en later zan-
ger in de Schola en Gloria Deo koor.
Tevens ben ik koster en nu hoofd van
het altaarteam. Een duizendpoot kun
je wel stellen.”

Wat motiveert je?
“Het navolgen van Christus, waarin
ik God ontmoet in de mensen om mij
heen en de Eucharistie die bron en
hoogtepunt is van het christelijk
leven. We zijn er om in dienstbaar-
heid God in het leven present te
stellen, vanuit liefde te handelen en
mensen nabij te zijn. In de liturgie
vieren we hoe God met mensen bezig
is; het gevierde geloof wordt door de
week uitgedragen. Het priesterschap
is voor mij het antwoord op de
vraag, hoe te antwoorden op Gods
liefde en te gaan in Christus' voet-
sporen.”

Waar hoop je op?
“Nu de Kerk kleiner wordt is dat een
kans om ‘zout der aarde’ te worden:
een gemeenschap van liefde als ‘te-
gencultuur’, de waarheid die Christus
is uitdragend naar iedereen. Ik hoop/
wens dat wij als Kerk een gemeen-
schap van liefde mogen zijn, een oer-
sacrament, waarin eenieder herder-
lijk en open tegemoet wordt getre-
den. Een Kerk waarin God in woord
en daad present wordt gesteld en
waarbij de vorm niet heilig is!”

Adventretraite aangeboden door de jezuïeten
Ook in de komende Advent bieden de jezuïeten weer een digitale ‘retraite’
aan. De deelnemers krijgen dagelijks een e-mail met een Bijbeltekst en bege-
leidende vragen ter overweging. Zo kunt u zich voorbereiden op het Kerst-
feest. U kunt zich, als u nog niet eerder aan zo'n retraite deelnam, daarvoor
inschrijven via www.ignatiaansbidden.org. Deelname is gratis.
 
In onze federatie kunnen deelnemers desgewenst hun ervaringen met el-
kaar delen op de zaterdagen 9 en 23 december, van 10.00 tot 11.15 uur in
de Benedictus en Bernadettekerk. We kunnen dan met elkaar delen wat ons
in ons gebed heeft getroffen; het is verrijkend om naar elkaar te luisteren.
 

Parochianen uit Voorburg en Leidschendam, die Rijswijk
te ver vinden, kunnen met ons contact opnemen via
verviersbeker@hetnet.nl voor een uitwisseling dichter
bij u in de buurt. U kunt zich bij ons opgeven of verdere
informatie vragen. Weet u welkom; velen vonden deel-
name zeer de moeite waard.

Yvonne en Emile Verviers-Beker

Programma Cinekerk seizoen 2023-2024

‘Padre Padrone’ (‘vader, baas’) gaat
over de vader-zoon relatie van een
boerenzoon in Sardinië die van
school wordt gehaald om in de
bergen schapen te hoeden. Pas in
het leger leert hij schrijven met de
hulp van zijn kameraad Cesare. 

De werkgroep Cinekerk heeft voor het komende seizoen weer een aantal
mooie films uitgekozen, die u hopelijk zullen bevallen.
Op maandag 9 oktober wordt de film ‘Padre Padrone’ vertoond,
op maandag 11 december ‘An’,
op dinsdag 23 januari 2024 ‘To kill a mockingbird’ en
op dinsdag 5 maart ‘Tori en Lokita’.

De films worden vertoond in de Maartenszaal in de pastorie in Voorburg en
vangen aan om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang is gra-
tis; wel wordt er voor betaling van de auteursrechten een vrije gift gevraagd.

‘An’ is een gemoedelijke, zomerse
film waarin een aantal mensen
elkaar tijdens het weken van rode
bonen (‘an’ is een rode bonenpasta)
leren kennen en ontsnappen aan
eenzaamheid.

Serie Leef- en geloofmomenten
                                    Graag maken wij u nog eens attent op een prachtige
                                    serie van 99 (!) video-opnames, die binnen onze fede-
                                    ratie is gemaakt: de ‘Leef- en geloofmomenten’. Het gaat
over leven en over geloven en vooral ook over de combinatie van die twee:
hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben we een levend geloof? Korte
momenten van bezinning, op ieder moment terug te kijken op onze website. 
Onderwerpen zijn onder meer de schepping, groei, de sacramenten, onze
patroonheiligen en het Onze Vader. Een prachtig initiatief van ons pastoraal
team, dat het verdient nog eens bekeken te worden.

Leren en verdiepen
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Jeugd en Jongeren

Tot 15 oktober kunt u uw kind aanmelden voor de voorbereiding op de eer-
ste heilige Communie. Dat kan via onze website www.rkvlietstreek.nl. Er zijn
twee projecten: in de H. Bonifatiusparochie te Rijswijk en een gezamenlijk
project voor de parochies Sint Maarten en Trinitas te Voorburg-Leidschen-
dam. Voor vragen kunt mij mailen: nellie.plaizier@sintmaarten-trinitas.nl.
De deelname is bedoeld voor de kinderen die in een van onze parochies
staan ingeschreven. 
 
Je eerste H. Communie ontvangen is beginnen mee te doen aan wat Jezus
vroeg: “Blijf dit doen”. Dat is Jezus ontvangen om steeds meer op Hem te
lijken. Dat is helemaal horen bij Jezus en zijn Kerk.

Nellie Plaizier, parochiecatecheet

Aanmelding eerste heilige Communie 2024

Sint Maarten
Op zondag 12 november wordt het
feest van Sint Maarten gevierd. Tij-
dens de H. Mis op dit patroonsfeest
in de Martinuskerk is er voor de
kinderen een KinderVertelViering
en een Kinderwoorddienst. Je kunt
voedsel meenemen voor de Voedsel-
bank. Samen delen en zorgen voor
wie weinig heeft: dat is precies wat
Martinus deed!
 
Advent
Tijdens de Advent bereiden we ons
met de kinderen voor op Kerstmis.
Alle kinderen zijn van harte welkom
in de St. Martinuskerk op zondag 3,
10 en 17 december bij de H. Mis om
9.30 uur in de Sint Martinuskerk te
Voorburg.

KinderVertelVieringen
en KinderWoordDienst

Na ruim drie jaar voorbereiding zal de groep The Believers hun H. Vormsel
gaan vieren. Dit is op zondag 5 november om 11.00 uur in de Bonifatius-
kerk. Tijdens de laatste bijeenkomsten is veel tijd besteed aan het voorberei-
den van de viering van dit sacrament. We hebben de lezingen behandeld.
Welke talenten heb jij, als goede gaven van de Geest, en wat kun je hiermee

5 november: Vormselviering

Aanmelding Vormselvoorbereiding
Kinderen die in groep 8 zitten of al wat ouder zijn, kunnen zich voor de voorbereiding op het Vormsel inschrijven via
onze website www.rkvlietstreek.nl. De informatiebijeenkomst over het nieuwe traject is op woensdag 22 november
om 20.00 uur in de Benedictus en Bernadettekerk te Rijswijk. Misschien hebben jij of je ouders vragen of twijfels?
Dan is deze bijeenkomst zeker een goede gelegenheid om deze voor te leggen en te bespreken. Je kunt je vragen ook
mailen naar vormsel.vlietstreek@gmail.com.

God,
wij vragen U in deze adventsperiode:
Geef ons de kracht
om in deze donkere dagen
op zoek te gaan
naar die ene ster
die ons zal brengen
naar het Kerstkind;
naar het lichtje in ieder van ons
dat soms helder, soms verborgen is
opdat ieder mensenkind
vervuld mag worden van hoop
en mag delen
in uw droom van vrede.
Amen.

Een Adventsgebedje

doen? Hoe kun je in woord en daad
christen zijn? Met een korte gebeds-
viering stonden we hierbij stil. De
betekenis van de hernieuwing van
de doopbelofte, de handoplegging
en de zalving zijn besproken.
 
We nodigen de gemeenschap uit
om deze jongeren heen te komen
staan en voor hen te bidden, als zij
hun ja-woord geven aan de Heer.
We mogen de grote liefde van God
vieren, die zijn Geest hun voor altijd
zal schenken!

Werkgroep Vormselvoorbereiding

Mini-pelgrimstocht voor kinderen
Als een pelgrim op pad. Op 17 sep-
tember trokken ruim dertig kinderen
door de tuin van de Martinuskerk.
Pastoor Bakker had hen op pad ge-
stuurd met een zegen. Iedereen met
een rugzak op, schelp eraan gebon-
den, stempelkaart mee. Lopend
dachten we na over vergeven…
Wat kan er mis gaan? Hoeveel keer
vergeef je dan? Oneindig vaak…
om samen verder te kunnen leven,
opnieuw te beginnen, weer ‘heel
gemaakt’. Ondanks de regen straal-
de iedereen. We sloten daarna aan
bij de viering van de Eucharistie.


