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Samen Kerk zijn aan de Vliet – Samen één parochie
We zijn samen Kerk in de RK Federatie Vlietstreek, die bestaat uit drie
parochies met vier kerkgebouwen. Na acht jaar van meer en beter samen-
werken is het moment aangebroken om een volgende stap te zetten. De
beleidsplannen in de afgelopen jaren hebben gewerkt aan verbinding en
verdieping. Nu is het tijd voor vereenvoudiging.

Samen Kerk zijn
Dit blijft een titel die uitnodigt. Het is ook de belang-
rijkste opdracht van de Kerk om mensen uit te nodigen
samen te komen in de Naam van onze Heer Jezus. “Waar
twee of drie in mijn Naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun
midden.” Daarbij gaat het niet alleen om je christen-zijn
samen te vieren in de liturgie, in het gebed. Het gaat
evenzeer om als christenen met elkaar het goede te
doen in navolging van Jezus. In het boek Handelingen
van de Apostelen valt op hoe de eerste christenen met
elkaar omgaan. Ze vinden het vanzelfsprekend dat ze
naar elkaar omzien, voor elkaar zorgen en daarvoor Gods
genade vragen om daarin te volharden. Om zo samen
Kerk te zijn. Je bent het met je gezin thuis. Je voedt en
versterkt het met elkaar in de kerk. Je geeft er vorm aan
in een werkgroep die samen ontdekt, die zingt, die
dienstbaar wil zijn in Kerk en samenleving.
 
Samen Kerk zijn in één gefuseerde parochie
Onze volgende stap is één parochie met vier kerkgebou-
wen. De uitnodiging blijft voor u parochianen om je in te
blijven zetten voor de geloofsgemeenschap waar u zich
thuis voelt als vrijwilliger, in werkgroepen. Om zorg te
blijven dragen door uw persoonlijke en financiële onder-
steuning voor uw thuiskerk binnen het geheel van de
ene nieuwe parochie. De vitaliteit van ieder van de drie
geloofsgemeenschappen blijft de aandacht en zorg vra-
gen van ieder van u zoals dat nu ook al het geval is. Ieder
jaar komt daar een overzicht over, zowel qua menselijke
betrokkenheid als financieel per geloofsgemeenschap.
 
De belangrijkste stappen zijn gezet. Er blijft één pasto-
raal team. Eén federatiebestuur (de personele unie van
besturen) wordt één parochiebestuur. Het federatieblad
Kerk aan de Vliet wordt één parochieblad. Er is één orga-

nisatiestructuur 
die zowel locatie-
en kerkgebouw-
gericht (altaarteams
en beheerteams) als 
op het geheel (vormings-
team en diaconieteam)
gericht is. In de afgelopen jaren is er gelukkig al heel veel
gebeurd qua samenwerking.
 
Veranderingen
Wat verandert er? Een nieuwe parochienaam komt in
de plaats van de drie parochienamen. Er zullen in het
najaar een paar namen aan u worden voorgelegd waar-
uit u kunt kiezen. De kerkgebouwen behouden hun hui-
dige namen en patroonheiligen. Er zal één parochiekerk
worden aangewezen. Dit is vooral een formaliteit naar
kerkrecht die geen consequenties heeft voor de andere
kerken.
 
Het bestuur wordt verantwoordelijk voor één parochie
en niet voor drie. Dat is administratief een verlichting en
verduidelijking. De financiële administratie zal aandacht
houden en zorg vragen voor een gezonde financiële situ-
atie binnen de verschillende geloofsgemeenschappen.
Daarop bent u gericht en voelt u zich op de allereerste
plaats verantwoordelijk. We zijn en blijven in de nieuwe
parochie ook voor elkaar verantwoordelijk zoals nu in
de federatie.

Pastoor W. Bakker

Informatieavonden
In september belegt het bestuur in elk van de vier ker-
ken informatieavonden over de voorgenomen fusie.
Zie hiervoor op bladzijde 2.

nr. 4 - augustus-oktoberUitgave van de r.-k. parochiefederatie Vlietstreek



Parochiesecretariaten
Zie ook de pagina's 6 en 10.
H. Bonifatius: 070 399 24 16
secretariaat@bonifatiusparochie.info
St. Maarten - Trinitas: 070 327 45 11
parochie@sintmaarten-trinitas.nl
 
Website: www.rkvlietstreek.nl
Facebook: @rkvlietstreek
webmasterrkvlietstreek@gmail.com
 
Pastoraal team
W.P.J. Bakker, pastoor
pastoorbakker@
sintmaarten-trinitas.nl
070 319 44 41
D.S. Huntjens MA, kapelaan
daan.huntjens@
bonifatiusparochie.info
070 327 45 11
drs. P.R. Tolsma, diaken
diakentolsma@
sintmaarten-trinitas.nl
06 12 96 70 36
Parochiecatecheet
Mw. P.M. Plaizier-van Gurp
nellie.plaizier@
sintmaarten-trinitas.nl
Federatiecoördinator
Mw. A.E. Gerritsen-van der Donck
federatiecoordinator@
sintmaarten-trinitas.nl
 

Colofon
Jaargang 7, nummer 4
Kerk aan de Vliet is een uitgave
van de r.-k. parochiefederatie
Vlietstreek bestaande uit de
parochies H. Bonifatius te Rijswijk,
St. Maarten te Voorburg en
Trinitas te Leidschendam.
 
Redactie en medewerkers
Metka Dijkstra, Wil Kouwer,
Dieneke Meijer, Laura Migliori,
Ben Tetteroo, Pier Tolsma, 
Emile Verviers en Dave Zagers.
 
Kopij: kadv@sintmaarten-trinitas.nl
kerkaandevliet@
bonifatiusparochie.info
Oplage: 3.500 exemplaren
Druk: Editoo, Arnhem

Contact en colofon Van het bestuur

Fusiebijeenkomsten
Er zijn op verschillende plekken avon-
den om vanuit het verleden en de re-
cente ontwikkelingen u te informeren
en te horen over de voorgenomen
fusie. Daarbij zal op deze avonden ook
op de financiën worden ingegaan. De avonden beginnen om 20.00 uur.
Vanaf 19.30 uur inloop. Wilt u zich alstublieft voor 1 september aanmelden
voor een bepaalde avond via het aangegeven mailadres. Hartelijk dank.
 
» Maandag 11 september in De Haard (HH. Petrus en Paulus):
pp.bureau@sintmaarten-trinitas.nl.
» Donderdag 14 september in de Maartenszaal (Sint Martinus):
parochie@sintmaarten-trinitas.nl.
» Maandag 18 september in de Lucaszaal (H. Bonifatius):
secretariaat@bonifatiusparochie.info (met vermelding van locatie).
» Donderdag 21 september in de Benedictuszaal (HH. Benedictus en Berna-
dette): secretariaat@bonifatiusparochie.info (met vermelding van locatie).

Pastoor W. Bakker

Contact

Nieuwe penningmeester
Mag ik mij even voorstellen… Emile Duijsens, de nieuwe
penningmeester in het federatiebestuur RK Vlietstreek. De
bisschop heeft mij vanwege mijn leeftijd van 73 voor twee
jaar benoemd. Opgeleid als bedrijfseconoom en na werken
voor overheid en in het bedrijfsleven, was ik twintig jaar
algemeen econoom van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Voordien nooit
geweten, dat het ‘kerkelijk bedrijf’ zoveel interessante facetten van finan-
ciële en organisatorische bedrijfsvoering en bestuur in zich herbergt. Mijn
echtgenote Veronie en ikzelf zijn ruim vijfendertig jaar actieve parochianen
van de Sint Maartenparochie en hopen nog menig jaar actief deel te mogen
uitmaken van deze mooie kerkelijke gemeenschap. Ik hoop in de komende
periode samen met de andere bestuursleden, een effectieve bestuurlijke bij-
drage te kunnen leveren aan onder meer de realisatie van de voorgenomen
fusie van de drie parochies en daarmee een goede nieuwe basis te kunnen
leggen voor de continuïteit van de vitale geloofsgemeenschappen in onze
Vlietstreek.

Emile Duijsens, penningmeester

Van de bestuurstafel
Onze vergaderingen vinden sinds kort maandelijks plaats in plaats van om de
zes weken. Afgelopen periode zijn de volgende zaken besproken:
» Invulling penningmeesterschap
» Jaarrapportage 2022 (in het najaar volgen de informatieavonden)
» Financiële en administratieve organisatie
» Onderhoud kerkklokken (toren) HH. Benedictus en Bernadettekerk
» Elektriciteits- en verwarmingsinstallaties in de kerken
» Verhuur en onderhoud onroerende zaken (We zijn blij met de toetreding
van Wilbert van der Krogt tot de adviescommissie gebouwen, welkom!)
» Vrijwilligers(middagen)
» Afscheid van Gerardus Majellakoor in november 2023
» Veertigjarig priesterjubileum pastoor Bakker op 12 november
» Contacten met bisdom en gemeentebestuur
 
Graag zijn wij met u in contact. Als u vragen, suggesties, ideeën, opmerkin-
gen heeft dan horen wij die natuurlijk graag. Schiet na afloop van de viering
gerust even een bestuurslid aan. Maar een belletje of mailtje kan ook.

Lizette de Groot, bestuurslid
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Vereenvoudiging

Een volgende stap
Stond het eerste vooral in het teken van ‘verbonden-
heid’, het tweede in het teken van ‘verdieping’, het ko-
mende beleidsplan staat in het teken van ‘vereenvoudi-
ging’. Nu moet u niet denken, dat de ultieme verbonden-
heid al bereikt is, maar het één en ander om meer en
beter samen te werken is een feit. De opdracht van onze
Heer luidt: “Waar twee of drie in mijn Naam aanwezig
(in mijn Geest bezig) zijn, ben Ik in hun midden (werk-
zaam)”.
 
Zo verbonden zijn en bezig zijn is ons grootste goed. Ook
de ultieme verdieping is zeker niet bereikt, maar naast
ons geloof samen te vieren zijn er gelukkig initiatieven
gestart om ons geloof inhoudelijk te verdiepen. We moe-
ten ons realiseren, dat we meer en meer jong volwasse-
nen ontmoeten die op hun zoektocht door het leven
voor het eerst kennis zullen maken met het christelijk
geloof en het kerkelijk leven. Wij zijn met hen geroepen
om de waarheid te zoeken en te spreken én dat met
liefde te doen.
 
Pelgrims van hoop
In het komende beleidsplan is er meer aandacht voor
‘vereenvoudiging’. Vereenvoudiging moeten we niet
verwarren met ‘simpeler maken’. Wel gaat het erom
helderder en duidelijker te krijgen waarnaar we op weg
zijn: hartelijk, helder en heilig. Bij alles wat we al samen
in onze parochies vieren, leren en doen, willen we voor-
al als pelgrims van hoop leven. Het is de hoop die ons
gaande houdt en die ons ook de lichtpuntjes doet zien
bij elkaar. Zo zijn we pelgrims van hoop.
 
Hoe kunnen we hoop en barmhartigheid bieden voor
hen die op welke wijze dan ook eenzaam, gekwetst of

Vanaf 2016 zijn we als drie parochies te Leidschendam-Voorburg, Rijswijk
en Den Haag stapje voor stapje bezig een gezamenlijke weg te gaan met
elkaar. Hierbij uitgenodigd en onderbouwd door een beleidsplan. Nu wordt
aan het derde beleidsplan gewerkt. Bij deze volgende stap laten we ons
leiden door het begrip ‘vereenvoudiging’ en het thema van het komende
heilig jaar in 2025: ‘Pelgrims van hoop’.

beschadigd zijn. We kunnen lang niet alles oplossen,
maar wél in de kracht van ons geloof méér doen dan het
gewone. We kunnen voor elkaar bidden, iets doen, maar
vooral aandacht schenken. In alle eenvoud en oprecht-
heid aandacht hebben voor God en onze naaste. “Weest
altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap
vraagt van de hoop die in u leeft”. (1 Petrus 3,15). Hoop
is geen vaag optimisme, maar een vast vertrouwen op
de (A)ander naast je.
 
Uw betrokkenheid
Hieronder kunt u lezen hoe het pastoraal team nu aan
het nieuwe beleidsplan werkt en hoe wij de parochies
daarbij betrekken. Ieder van u kan met zijn ideeën bij
ons en bij de sleutelfiguren in de federatie terecht.

Pastoor Wim Bakker

Werken aan een nieuw pastoraal beleidsplan
Afgelopen jaar zijn er binnen de federatie verschillende
bijeenkomsten geweest om over de toekomst van de
Kerk te spreken. Een synodale Kerk en een missionaire
parochie waren daarin kernbegrippen. Het pastoraal
team is nu bezig de vruchten van deze gesprekken op te
nemen in een nieuw pastoraal beleidsplan. Het huidige
plan is van 2019 en was voor twee jaar bedoeld. Door
corona is die termijn opgerekt naar vier jaar. Veel van de
toen voorgenomen plannen zijn ondertussen werkelijk-
heid. Denk bijvoorbeeld aan de plaats van Alpha en de
welkomgroepen.

 
Nu is het tijd om de richting die toen is ingeslagen verder
uit te bouwen en daarin ook bovengenoemde ontwikke-
lingen op te nemen. De eerste ideeën hebben we op
papier staan. Hierboven leest u meer over de richting die
we met dit nieuwe beleidsplan willen inslaan. Verdere
concretisering zal de komende maanden plaatsvinden.
Na de zomer willen we onze ideeën met verschillende
afvaardigingen uit onze parochies bespreken. Na verwer-
king van de resultaten daarvan, denken we eind dit jaar
een nieuw beleidsplan te kunnen vaststellen.

Pier Tolsma, diaken

Van het pastoraal team
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Nieuwstraat 10a              

2291 AD Leidschendam                        

Herenstraat 22            

2291 BG Wateringen                    

Sir Winston Churchilllaan  372

 2285 SK Rijswijk

 Lupine Uitvaartverzorging

070-387.98.08

Erik de Jong
Uitvaartverzorging & Begeleiding

Dag en nacht bereikbaar

E-mail:  erik@dejonguitvaartbegeleiding.nl

Website: www.dejonguitvaartbegeleiding.nl

Van Vredenburchweg 55

2282 SE  Rijswijk

Tel.: 06-51383380

of 070-3210143

Maaltijden in de HH. Benedictus en Bernadettekerk
U bent welkom voor een maaltijd in
de Benedictus en Bernadettekerk op
de woensdagen 9, 16 en 30 augustus
en 6 en 27 september. De maaltijden
beginnen om 17.00 uur; de zaal is

open om 16.30 uur. De kosten be-
dragen € 6,- inclusief koffie of thee;
wijn €1,-. Aanmelden: de maandag
ervoor tussen 17 en 18 uur; telefoon
070 396 06 99, b.g.g. 070 325 43 02. 

Hoopvol op weg naar een luisterende en verwelkomende kerk
Het ‘synodaal proces’, waarin de paus alle gelovigen op-
roept om naar elkaar te luisteren en zo een missionaire,
verwelkomende Kerk te worden, is een nieuwe fase
ingegaan. Nadat alle gelovigen ter wereld hun inbreng
hebben kunnen geven (ook vanuit onze federatie is
eraan bijgedragen), is nu het Werkdocument versche-

nen, dat in de komende synode in
Rome (oktober) zal worden bespro-
ken. Aan die synode nemen niet
alleen bisschoppen deel, maar ook
leken, mannen en vrouwen, die er

stemrecht hebben (voor de eerste keer in de geschiede-
nis van de Kerk!). Het Werkdocument stelt drie hoofd-
vragen: hoe kan de Kerk een gemeenschap worden die
nog meer uitstraalt, hoe bevorderen we ieders mede-
verantwoordelijkheid voor de zending van de Kerk en
welke structuren passen in zo'n Kerk opdat allen kunnen
bijdragen aan gedeeld leiderschap. Laten we bidden tot
de heilige Geest dat de komende synode zegenrijk mag
zijn. Wie meer wil lezen over de ontwikkelingen, is wel-
kom bij de website luisterendopweg.nl.

Yvonne en Emile Verviers-Beker
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In het Evangelie lezen we dat de zieken Jezus willen aan-
raken, “want er ging van Hem een kracht uit die allen
genas” (Lc 6,19). In het geloof dat Hij de geneesheer is
die de zieken nodig hebben en dat Hij in de sacramenten
niet ophoudt ons aan te raken dienen we dit najaar weer
in gemeenschappelijke vieringen het Sacrament van de
Zieken toe. Zo zal de Heer hen die door ziekte of ouder-
dom ernstig verzwakt zijn bijstaan met de troost, vrede
en bemoediging van zijn heilige Geest. U bent uitgeno-
digd een naast familielid of goede bekende mee te
nemen, die zijn/haar hand op uw schouder kan leggen
als u gezalfd wordt.
 
De Ziekenzalving is op dinsdag 12 september om 14.30
uur in de St. Martinuskerk in Voorburg en op donderdag
14 september om 14.30 uur in de HH. Petrus en Paulus-
kerk in Leidschendam. Wilt u zich opgeven bij het Cen-
traal Parochiebureau in Voorburg, 070 327 45 11, of het
secretariaat te Leidschendam, 070 327 43 10, met ver-
melding van de kerk en eventueel gewenste hulp bij

Gezamenlijke Ziekenzalving 

Geloven en vieren

vervoer. Op dinsdag 26 september om 14.30 uur is de
Ziekenzalving in de HH. Benedictus en Bernadettekerk in
Rijswijk. Meldt u zich daarvoor aan bij het Open Huis van
die kerk, 070 394 07 08, onder vermelding van het aantal
personen en eventueel gewenste hulp bij vervoer.
 
Na afloop bent u welkom voor ontmoeting en samenzijn
met een kop koffie of thee. Wij hopen velen van u te
ontmoeten, mede namens de Contactgroep Parochianen
en de werkgroep Volwassenenpastoraat,

Pastoor Bakker en kapelaan Huntjens

Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping
In het gesprek van Jezus met Nikodemus worden de begrippen wereld en
mensen naast elkaar gebruikt. “Zozeer immers heeft God de wereld lief-
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem
gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. (…) Het licht is
in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de duisternis meer dan
het licht, omdat hun daden slecht waren.” (Joh 3,16.19) Hoewel de nadruk
ligt op de redding van de mensen, is de gehele schepping in het geding. God
houdt van de gehele schepping en heeft deze aan de mensen geschonken
om te kunnen leven zoals Hij het bedoeld heeft.

De Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping
is op 1 september. Wij zullen op 2 en 3 september hier-
aan aandacht besteden in de zondagse vieringen. Ieders

gebed wordt gevraagd. Mogen allen zich richten op het
licht in plaats van op de duisternis.

Pier Tolsma, diaken

Rozenkrans bidden in de HH. Petrus en Pauluskerk
In oktober wordt er in de HH. Petrus en Pauluskerk op de
weekdagen om 19.00 uur de rozenkrans gebeden. Op
vrijdag 27 oktober wordt om 19.00 uur de maand van de
rozenkrans afgesloten met een plechtig lof. De kracht
van de rozenkrans ligt in de eenvoud en in de herhaling.
Door steeds weer het Onze Vader te bidden met de tien

Weesgegroeten (‘tientjes van de rozenkrans’) ontstaat
een cadans en een soort concentratie. Aan de ‘tientjes
van de rozenkrans’ kun je intenties verbinden. Op voor-
spraak van Maria bidden wij voor alles wat ons en de we-
reld bezighoudt. U bent daarbij van harte uitgenodigd.

Rozenkransgroep
 

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
Op dinsdag 15 augustus vieren we de Tenhemelopne-
ming van Maria. Er zijn die dag vieringen in HH. Petrus en
Pauluskerk om 9.00 uur en in de HH. Benedictus en Ber-
nadettekerk om 9.30 uur. Maria is ons voorgegaan in het
geloof. Zij stelde zich beschikbaar: “Zie de dienstmaagd
des Heren; mij geschiede naar uw woord.” In haar is
Gods Zoon mens geworden. Als eerste van ons mensen
mocht zij Jezus volgen en is zij met ziel en lichaam in de
hemel opgenomen. Zij is de eerste der schepselen, de

Moeder van de Kerk, ons aller Moe-
der. Zij is onze voorspraak bij Jezus.
Zij is ook ons voorbeeld: in alles
mogen wij haar volgen. Zij heeft zich
werkelijk met God verbonden. Zij
heeft ontvangen en zij heeft gege-
ven. Onze roeping is dat Jezus ook
in ons geboren wordt.

Pier Tolsma, diaken
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Heilige Bonifatius
Centraal secretariaat

Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk

secretariaat@bonifaiusparochie.info
ma, di en do 9.00 - 12.00 uur: 070 399 24 16

in dringende gevallen: 06 10 77 78 75
www.rkvlietstreek.nl

Bankrekening:

Parochie Heilige Bonifaius, Rijswijk
NL70 RABO 0323 1096 75

Heilige Benedictus en Bernadete
ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 394 07 08
Sir Winston Churchilllaan 372, 2285 SK Rijswijk 

Heilige Bonifaius
ma, di en do 9.00 - 12.00 uur: 070 399 24 16

Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk

Jaarrekening 2022 Bonifatiusparochie
Baten
Bijdragen parochianen
Opbrengst bezittingen
Opbrengst begraafplaats
Overige baten
Totaal baten
 
Lasten
Personeel
Kosten kerkelijke gebouwen
Eredienst en pastoraat
Verplichte bijdragen
Algemene beheerkosten
Kosten begraafplaats
Totaal lasten 
 
Resultaat (nadelig)

Realisatie
220.581
  50.435
  91.007
  17.349
379.372
 
 
137.848
137.440
  13.638
  39.836
  35.316
  38.062
402.140
 
-22.768

Begroot
177.350
  44.714
  72.000
  19.800
313.864
 
 
131.391
140.800
  14.384
  41.110
  25.084
  23.500
376.269
 
-62.405

De financiële bijdragen van de parochianen zijn ongeveer
op hetzelfde niveau gebleven als in 2021. De opbreng-
sten uit bezittingen waren lager omdat vanaf 2022 de
koersmutaties op effecten, overeenkomstig de richtlij-
nen van het bisdom, rechtstreeks in het vermogen wor-
den geboekt. De inkomsten uit de begraafplaats waren
geringer dan in 2021, maar waren wel beter dan ge-
raamd in de begroting 2022. De begraafplaatskosten
daarentegen waren ook hoger dan geraamd, maar
lager dan in 2021. In 2022 bedroegen de totale kosten
van de parochie € 402.140 bij een geraamd bedrag voor
totaal der kosten van € 376.269. Het nadelig resultaat
voor de H. Bonifatius parochie bedroeg in 2022 € 22.768
bij een geraamd tekort van € 62.405. 

Op 9 juni is Frans van Schendel aan de gevolgen van een
ongeval met zijn scootmobiel na een lang arbeidzaam
leven op 95-jarige leeftijd overleden. Frans was jarenlang
zanger bij Gloria Deo en de Schola Cantorum, koster voor
de rouw- en trouwvieringen en assisteerde op de be-
graafplaats bij het onderhoud en bijzettingen. Voor al
deze werkzaamheden als vrijwilliger heeft hij in 2013 de
gouden Bonifatiusspeld ontvangen. Een paar dagen later
overleed ook Mies, de vrouw van Frans. Dat zij beiden
rusten in vrede! 

In memoriam Frans van Schendel

Bonifatiuspodium Strandwalfestival
In het weekend van 8, 9 en 10 september vindt het
Strandwalfestival plaats. De Bonifatiuskerk is op zaterdag
9 september geopend van 12.00 tot 17.00 uur met een
interessant programma. Op de hele uren verzorgt Marko
Bucic rondleidingen van een half uur. Gerard Legierse
geeft op de koorzolder tekst en uitleg over het grote
Kam & Van der Meulenorgel. Daarnaast treden er een
aantal koren op waaronder Chervoni Korali, dat twee
keer in de maand op zondagmiddag de Oekraïense ka-
tholieke Mis in de Bonifatiuskerk begeleidt. Een aantal
vrijwilligers zal tijdens deze middag als gastvrouw/heer
optreden. Aan de programmering wordt nog hard
gewerkt. Meer informatie op: strandwalfestival.nl.

Dank - dank - dank - van misdienaars
Op de warme zaterdag van 8 juli
hadden wij – misdienaars/acolieten
van de B&B-kerk – een uitstapje. We
hebben gebowld en gezellig gegeten
bij een Italiaans restaurant. Dit alles
werd mogelijk gemaakt door u, paro-
chianen van onze B&B-kerk, die dit
jaar weer royaal hebben bijgedragen

aan de deurcollecte. Wij hebben erg genoten en zeggen
u via deze weg welgemeend: hartelijk dank!!

Jubileum KKI Indonesië
De Indonesische kerkfamilie, die in de HH. Benedictus en
Bernadettekerk de Mis viert, bestaat 25 jaar. Van harte
geluk gewenst! Zie het artikel op onze website.
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In juni 1998 is Barina als middenkoor van de Bernadette-
kerk gestart als opvolger van Maranatha. Ze begonnen
met twintig zangers, Bea van der Kooy als dirigent en
Jaap Heere als pianist. Vijf jaar later werd Hans Speetjens
dirigent. In het begin werden ook andere liederen gezon-
gen dan de traditionele kerkgezangen; er was een mu-
ziekgroep en een tekstgroep. De pastores John Batist,
Wim van den Ende en Ingrid van der Aart stonden open
voor vernieuwing. Tegenwoordig wordt – tot verdriet
van het koor – ook in de Benedictus en Bernadette de
liturgie van de Kerk gevolgd. De tekstgroep is dan ook na
corona gestopt. Er veranderde veel: eerst de coronatijd
en daarna het vertrek van Hans Speetjens en George
Willegers en de komst van Liubov Maslakova. 
 
Veel dank is verschuldigd aan onder andere Anneke en
Arco Zwijnenburg voor hun ‘werken aan cohesie’; het
koor is blij dat Marieke het stokje van hen overnam.
Liubov is een perfectionist; ze wil één stem van het koor

Het Barinakoor bestaat 25 jaar!

Familieberichten
 
Overleden
Piet Schilder (89)
Trees van Cleef-van Adrichem (97)
Mw. H.M. van Gelder-Glaser (99)
Frans van Schendel (95)
Mies van Schendel-van der Wilk
(83)
Ada Hertogh-van den Berg (86)
Piet van Haaster
Jonkvrouwe Tessy von Weiler-von
Fisenne (78)

Muziek in de Bonifatius
Op zondag 17 september geeft
Anton Doornhein een orgelconcert
‘Muziek in beweging’: van 15.00 tot
16.00 uur in de Bonifatiuskerk. De
toegang is gratis. Na afloop is er een
deurcollecte en de mogelijkheid om
iets te drinken in de Lucaszaal van
de pastorie. Welkom!

Stichting Vrienden van de Bonifatiuskerk 25 jaar

In mei vierde de Stichting haar 25-
jarig bestaan. Zij heeft als doel de
instandhouding en zorg voor kerk-
gebouw, pastorie en kerkhof van de
Bonifatiuskerk. Ze financiert in over-
leg met het parochiebestuur projec-
ten waar de parochie niet aan toe
komt. Enkele uitgevoerde projecten
zijn: het herstel van het viering-
torentje boven de absis (2000), de 
 
 

 
restauratie van de glas-in-loodramen in de absis (2008), de beschildering van
de absis in 2011, de ledverlichting in middenschip en transept (2015), de
aanschaf van livestreamapparatuur (2020) en het vervangen van (led)verlich-
ting van het uurwerk in de kerktoren, vervangen moederklok en het vergul-
den van de wijzerplaten (2023; zie foto). Op het programma staan de vervan-
ging van de vlonders achterin de kerk voor het realiseren van een ontmoe-
tingsruimte en de vervanging van het bordes voor de entree van het hoofd-
portaal. Het bestuur gaat in vernieuwde samenstelling weer volop aan de
slag. Ook u kunt hier uw steentje aan bijdragen. Kijk voor meer informatie
op de website www.vriendenbonifatiuskerk.nl en sluit u zich meteen aan als
Vriend van de Bonifatiuskerk voor het leven en daarna!

Paul Schott, secretaris

Expositie Benedictus en Bernadettekerk
Dank aan mevrouw Grandia Winifred
voor de bloemrijke expositie met haar
aquarellen. De komende maanden
exposeert de heer Hen Hauser. Hij
vertelt over zijn ‘Fijn realistische schil-
derijen’: “Ik had een fijne jeugd, midden in de natuur,
aan het Julialaantje. Ik heb een passie voor vogels; ik ob-
serveerde ze al samen met mijn zoon Ed, vogelaars van
de eerste generatie. Om dat ook aan anderen laten zien
ben ik vogels in hun habitat gaan schilderen, met  olie-
verf op linnen en op paneel. Hopelik geniet u ervan.”

Openstelling H. Bonifatiuskerk
De eerste ervaringen met de openstelling van de H. Bo-
nifatiuskerk op zaterdagmiddag wijzen erop dat dit een
goede missionaire manier is om met heel verschillende
mensen in contact te komen, hen even te verwelkomen
in het huis van de Heer en/of iets hun aan te reiken om
Hem te leren kennen. In deze zomermaanden gaat de
openstelling op de zaterdagen 22 juli en 5 augustus niet
door, maar met ingang van zaterdag 19 augustus zal de
kerk weer om de week geopend zijn, van 14.00 tot 16.00
uur. Het betreft dus de zaterdagen van de weken met
een oneven weeknummer op de jaarkalender.

Heilige Bonifatius

horen. Ze besteedt aandacht aan afwisseling tussen hard
en zacht en houdt van baspartijen met een gedragen
zacht einde. De samenwerking is goed, en het koor is ook
weer beter geworden (‘Barina 3.0’).
 
Het jubileum wordt op zondag 17 september in de kerk
gevierd, waarna het koor feestelijk gaat eten. We bedan-
ken het koor voor hun inzet en wensen de leden veel
geluk met dit jubileum en nog veel zangplezier.
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za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00
17.00

Mar
B&B
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon

Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastor Van Eijk
Gebedsleiders Verviers & Beker
Pastoor Bakker
Pastor Van Eijk
Pastoor Bakker
Pastor Van Eijk
R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep

Resonet in Laudibus
St. Maarten
Samenzang
Vakantiekoor
Oosterse ritus

Zaterdag 5 en zondag 6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Pastoor Bakker
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gerardus Majella
Samenzang
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 12 en zondag 13 augustus: 19e zondag door het jaar

di
di

09.30
09.00

B&B
P&P

Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens

 

Dinsdag 15 augustus: Maria Tenhemelopneming

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Samenzang
Muziekteam
Oosterse ritus

Zaterdag 19 en zondag 20 augustus: 20e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Schola Cum Jubilo
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo
Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 26 en zondag 27 augustus: 21e zondag door het jaar

za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00
17.00

Mar
B&B
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon

Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Gebedsleiders Verviers & Beker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep

Resonet in Laudibus
St. Maarten
Schola Cantorum
Samenzang
Oosterse ritus

Zaterdag 2 en zondag 3 september: 22e zondag door het jaar, gebedsdag voor de schepping

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo
Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 9 en zondag 10 september: 23e zondag door het jaar

Kerken:
Soort viering:

B&B: Benedictus & Bernadette; Bon: Bonifatius; Mar: Martinus; P&P: Petrus & Paulus
Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering

Afkortingen

Vieringen in onze kerken
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di
do

14.30
14.30

Mar
P&P

Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Pastoor Bakker

St. Maarten
Con Amore

Dinsdag 12 en donderdag 14 september: Algemene Ziekenzalving

za
zo
zo

zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30

11.00
11.00
13.00
17.00

Mar
B&B
Mar

Bon
P&P
P&P
Bon

Euch.
Euch.
Euch.

Euch.
Euch.
Dopen
Euch.

Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Pastoor Bakker
Pastoor Bakker
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
Barina, Barina viert 25-jarig bestaan
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier,
pelgrimstocht voor kinderen (zie pagina 16)
Gloria Deo
JoKo
Doopvieringen
Oosterse ritus

Zaterdag 16 en zondag 17 september: 24e zondag door het jaar, Vredesweek, deurcollecte voor PAX

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

St. Maarten
Gerardus Majella
De Vierjaargetijden
Koorschool
Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 23 en zondag 24 september: 25e zondag door het jaar

di 14.30 B&B Euch. Kapelaan Huntjens Resonet in Laudibus

Dinsdag 26 september: Algemene Ziekenzalving

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
R.K. Oekraïense gemeenschap

St. Maarten
Resonet in Laudibus
Schola Cum Jubilo
Schola Cantorum
Samenzang
Oosterse ritus

Zaterdag 30 september en zondag 1 oktober: 26e zondag door het jaar

za
za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
17.00

Mar
B&B
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
Bon

Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Gebedsleiders Verviers & Beker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep

Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo
Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 7 en zondag 8 oktober: 27e zondag door het jaar

Oktober is de rozenkransmaand. In onze kerken wordt op de volgende dagen de rozenkrans gebeden in de
HH. Benedictus en Bernadette op maandag om 19.00 uur; in de H. Bonifatius iedere dag om 19.30 uur in de
pastorie en in de HH. Petrus en Paulus iedere doordeweekse dag om 19.00 uur. Op vrijdag 27 oktober is er om
19.00 uur een plechtig lof in de HH. Petrus en Paulus.

maandag
maandag
maandag
dinsdag
1e dinsdag
2e t/m 5e di

12.15
18.00
19.00
09.00
09.30
09.30

Mar
B&B
B&B
P&P
B&B
B&B

Middaggebed
Aanbidding
Eucharistie & Rozenkrans
Eucharistieviering
Gebedsviering
Eucharistieviering

woensdag
woensdag
woensdag
1e, 3e en 5e do
2e en 4e do
vrijdag
vrijdag

09.30
12.45
19.00
09.00
09.00
09.00
09.30

Bon
Mar
P&P
Mar
Mar
P&P
Bon

Eucharistieviering
Eucharistie & 3e wo aanbidding
Rozenkrans
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistie & 1e vr aanbidding
Eucharistie & 1e vr aanbidding

Vieringen op weekdagen

Vieringen in onze kerken
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Sint Maarten en Trinitas

Centraal parochiebureau:

Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg

parochie@sintmaarten-trinitas.nl

ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11

in dringende gevallen: 06 10 77 78 75

www.rkvlietstreek.nl

Bankrekeningen: 

Sint Maarten, Voorburg, NL60 RABO 0365 9004 35 

R.K. Parochie Trinitas, Leidschendam

NL33 RABO 0365 9913 25

Sint Marinus
ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11

Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg

Heilige Petrus en Paulus
di en vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 43 10

Sluiskant 28, 2265 AB Leidschendam

Zaterdag 9 september is het weer Open Monumenten-
dag. U kunt de HH. Petrus en Pauluskerk en de St. Marti-
nuskerk bezoeken en wandelend een rondgang maken
door deze twee rijksmonumenten. Open Monumenten-
dag heeft dit jaar als thema ‘Levend Erfgoed’. De kerken
zijn open van 10.00 tot 17.00 uur. Zie voor meer infor-
matie ook op www.rkvlietstreek.nl.
 
Programma HH. Petrus en Pauluskerk
Om 11.00 is er een muzikaal programma door Rolf van
den Berg. Pastor Olsthoorn en Leo van der Meule leiden
u graag rond of beantwoorden uw vragen. Er is een
speurtocht voor kinderen met volwassenen, een demon-
stratie van Alcea mat- en handwerk over het herstel van
kerkmeubilair en er is een uitstalling van liturgische
gewaden én van het Drieluik dat vrijwilligers maakten
bij het 25-jarig bestaan van de parochie Gedachteniskerk
Paus Johannes XXIII.
 
Programma Sint Martinuskerk
In het atrium zullen doorlopend Powerpoint-presentaties
over het kerkgebouw worden getoond en er is een expo-
sitie ingericht van liturgische gewaden en voorwerpen.
Om 12.30 uur geeft Rolf van de Berg een orgelconcert op
het monumentale pijporgel.
 
Leo Fijen, uitgever en gezicht van ‘Het Geloofsgesprek’
op de zondagochtend van NPO2, zal om 14.00 uur een
lezing geven, waarin hij ons de weg probeert te wijzen
naar een vernieuwende, missionaire Kerk in deze tijd,
ook als teken van ‘Levend Erfgoed’, het thema van de
Open Monumentendag. De lezing wordt muzikaal omlijst
met liederen van
Huub Oosterhuis
door het parochie-
koor Sint Maarten 
onder leiding van
Jos Siebers.

Heleen de Groot vierde op 4 juli haar
80e verjaardag. Zij vindt dat een mooi
moment om in het omvangrijke vrij-
willigerswerk een stap terug te doen.
Al ruim veertig jaar is Heleen een
geweldige vrijwilliger. Eerst in de Goede
Herder. Daar werd ze lector toen zij met
haar echtgenoot Maarten en de kinderen Nelleke en
Thijs in Voorburg kwam wonen. Vervolgens in de Sint
Martinus. Ze was actief in vele commissies en in het
kerkbestuur. Daarna werd Heleen coördinator van het
Centraal Parochie Bureau aan het Oosteinde. Marie-
Ginette en Heleen waren als een éénheid. Ze bleek een
spin in het web. Heleen weet alles, nou ja bijna alles.
Daarnaast bezig voor Actie Kerkbalans, zangkoor, bezor-
ging Kerk aan de Vliet, financiële en administratieve
werkzaamheden, doop et cetera. De doopadministratie
blijft ze gelukkig voor ons doen.
 
We gaan Heleen als coördinator enorm missen: haar
nuchterheid, gezonde ‘Utrechtse boerenverstand’ (dit
zijn haar eigen woorden), haar snelheid (zelfs eten doet
ze snel), haar zorgzaamheid, geïnteresseerdheid, haar
meelevende en zéér (pro)actieve houding. Heleen, we
danken je voor de enorme en jarenlange inzet.

Het thema voor de ochtenden Vrouw en Geloof is in het
seizoen 2023/2024 ‘Grenzen’. De startbijeenkomst van
het seizoen is op woensdag 20 september om 10.00 uur.
Er is ook aandacht voor de bestaande kringen en de mo-
gelijkheden om hier aan deel te nemen. De bijeenkomst
vindt plaats in De Binnenhof naast de Dorpskerk, Dam-
houderstraat 2a in Leidschendam. Voor meer informatie
kunt mij een bericht sturen evkouwenvrijn@kpnmail.nl.
U bent van harte welkom. 

Els van Kouwen

Open Monumentendag

Startbijeenkomst Vrouw en Geloof

Heleen de Groot 80 jaar
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Jaarrekening 2022 Sint Maarten
Baten
Bijdragen parochianen
Opbrengst bezittingen
Overige baten
Totaal baten
 
Lasten
Personeel
Kosten kerkelijke gebouwen
Eredienst en pastoraat
Verplichte bijdragen
Algemene beheerkosten
Totaal lasten 
 
Resultaat

Realisatie
171.762
129.185
  12.977
313.924
 
 
  94.002
140.958
  11.808
  39.698
  21.548
308.014
 
    5.910

Begroot
159.000
164.680
    1.500
325.180
 
 
  95.595
152.800
  10.033
  40.603
  19.566
318.597
 
    6.583

Baten
Bijdragen parochianen
Opbrengst bezittingen
Overige baten
Totaal baten
 
Lasten
Personeel
Kosten kerkelijke gebouwen
Eredienst en pastoraat
Verplichte bijdragen
Algemene beheerkosten
Totaal lasten 
 
Resultaat (nadelig)

Realisatie
155.228
  16.493
    7.339
179.060
 
 
  78.999
111.929
  14.340
  21.099
  17.338
243.705
 
- 64.645

Begroot
164.000
  26 000
            0
190.000
 
 
  85.383
139.400
  14.683
  19.680
  21.933
281.079
 
- 91.079

De bijdragen van de parochianen bleven in 2022 op
ongeveer hetzelfde niveau als in 2021. Opbrengst bezit-
tingen was lager dan begroot omdat de koersmutaties
op effecten, overeenkomstig de richtlijnen van het bis-
dom nu rechtstreeks in het vermogen worden geboekt.
De lasten in 2022 waren aanzienlijk lager dan begroot.
De staat van baten en lasten geeft in totaal een negatief
resultaat van ruim € 64.000.

De bijdragen van parochianen bedroegen in 2022 ruim
€ 8.000 meer dan in 2021 en waren ruim € 12.000 hoger
dan begroot. De netto-opbrengst van de bezittingen
waren in 2022 circa € 35.000 lager dan begroot, maar
circa € 50.000 hoger dan in 2021, dankzij de verhuur van
gebouwen. Het totaal van de lasten was circa € 10.000
lager dan geraamd. Het boekjaar kon afgesloten worden
met een positief resultaat voor 2022 van € 5.910.

Sint Maarten en Trinitas

Op 9 juni 2023 is Aad Agterdenbosch overleden. Hij was 
als lid van het parochiebestuur (2006-2014) verantwoor
delijk voor de gebouwen. Een zware taak: nieuwe bestem-
mingen voor gesloten kerkgebouwen, restauratie van de
HH. Petrus en Pauluskerk, herinrichting van de St. Martinuskerk,
naast de doorlopende zaken. Wij zijn hem dank verschuldigd voor zijn bui-
tengewone inzet voor de kerkgemeenschap. Hij ontving daarvoor de pause-
lijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Aad pakte zaken, klein of groot,
met enthousiasme en doorzettingsvermogen aan. Ook in heftige discussies,
die ik als vice-voorzitter meemaakte, bleef hij vriendelijk, en de redelijkheid
en mildheid zelve. Zo zal hij in mijn, in onze herinnering voortleven.

Hans Maas

Zondag 4 juni was er een gezellige middag voor de vrij-
willigers van de Trinitasparochie. Het beheerteam en het
altaarteam bedankten de vrijwilligers hiermee voor hun
inzet in de parochie. De middag begon met een kopje
koffie of thee met iets lekkers natuurlijk.
Door het prachtige weer werd er dankbaar
gebruik gemaakt van het terras. Ter vermaak
werd twee keer het spel ‘petje-op-petje-af’
gespeeld. En er werden ook wat moppen
van pastor Olsthoorn verteld. U begrijpt
dat er flink werd gelachen. Heerlijke hapjes
samen met een glaasje fris, wijn of bier
verhoogden de sfeer. Wij kijken terug op
een geslaagde middag.

Jaarrekening 2022 Trinitas

Geslaagde vrijwilligersmiddag

In memoriam Aad Agterdenbosch

Sinds enige tijd is het druk met de verhuur van ruimtes
in de parochiezaal De Haard. Dat is positief nieuws. Het
betekent echter ook dat de beheergroep behoefte heeft
aan versterking. Het gaat om de verzorging van koffie en

Hulp bij koffie en thee in De Haard

Familieberichten

Overleden
Riet van Kleef-Veldhoven (94)
Joop Hodes (89)
Bertus Lebbing (86)
Humbert Frederik Ancher (93)
Amanda Slingerland (96)
Carlo Vezzola (75)
Aad Agterdenbosch (81)
Marianne Polderman-Dankelman
(87)
Riet van Es-Lebbing (87)

thee bij een vergadering of
andere bijeenkomst, in de
middag of avond. Wij hebben
echt hulp nodig! Het is gezellig
en dankbaar werk. 
 
Voor meer informatie of aan-
melding kunt u bellen met
Willie Tetteroo: 06 38 95 59 51.
Wij zien naar u uit.

Beheerteam en altaarteam Beheergroep De Haard

11



dag en nacht - www.vdhuz.nl - 070-3202040

Voor een waardevol afscheid 

met zorg en respect afgestemd 

op ieders persoonlijke wensen.

Uitvaartcentrum 
Leidschendam-Voorburg
Strandwal 1 - Leidschendam
24 uurs uitvaartsuites beschikbaar

Uitvaartwinkel Haaglanden
Damlaan 64 - Leidschendam
geopend ma. t/m za. 12.00 tot 16.00 uur

Een fiets voor ieder kind!
Stichting Kei en de
Martinifabriek in
Rijswijk slaan sa-
men met de ANWB
de handen in één.
De Martinifabriek
heeft een leer-
werkbedrijf. Hier
worden fietsen met
alle liefde opgeknapt en een tweede leven gegeven.
Stichting Kei Rijswijk helpt Rijswijkse kinderen tot 17 jaar
uit gezinnen met een minimum inkomen door een bij-
drage te leveren aan educatieve, sociale, sportieve en
culturele activiteiten. Zo zorgen ze ervoor dat zij ook een
eigen fiets hebben om naar school te kunnen gaan.
 
Lever uw fiets in!
Heeft u nog een kinderfiets of een kleine volwassenen-
fiets staan, die u niet gebruikt? Ook fietsen met kleine
defecten zijn welkom. U kunt deze brengen bij Martini--
fabriek op de Verrijn Stuartlaan 34, 2288 EL Rijswijk,
onder vermelding van: Fiets voor Kei Rijswijk. Heeft u
wel een fiets staan, maar geen enkele mogelijkheid om
deze bij de Martinifabriek te brengen? Dan kunt u con-
tact op nemen met Stichting Kei via 06 44 55 84 41 of
fabian@keirijswijk.nl.

Afsluiting van het studiejaar
Op 26 juni werd in de kapel van
Vronesteyn het studiejaar met een Eucharistieviering
afgesloten. Bisschop Van den Hende zei in zijn preek: 
“Dankzeggen wil niet zeggen dat het alleen maar mooi
weer is geweest en dat er geen rimpelingen of onzeker-
heden zijn geweest. Maar wel dat we dankzij de Heer
onze weg mogen vinden in het licht van Gods bedoelin-
gen... Vandaag vieren we dat de Heer ons door dit stu-
diejaar geleid heeft met de rode draad van zijn liefde.”
 
Een nieuwe samenwerking
Nu de opleiding Bovendonk voorlopig stopt, gaat Vrone-
steyn samenwerken met het Theologisch Instituut Rol-
duc (bisdom Roermond). Hier kunnen priester- en dia-
kenstudenten een opleiding in deeltijd volgen en zo de
eerste jaren van hun studie combineren met werk.
 
Nieuwe editie van ‘Kom en zie’
Vanaf september wordt opnieuw het ‘Kom en zie-jaar’
aangeboden. Mannen (18-45 jaar) die zich oriënteren op
hun roeping, worden geholpen te ontdekken wie Jezus is
en waartoe God hen roept. Men kan zich tot 15 septem-
ber aanmelden. Voor meer informatie mail naar rector
W. Broeders: w.broeders@bisdomrotterdam.nl.

Laura Migliori, ambassadeur van Vronesteyn

Nieuws vanuit Vronesteyn
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In het arme noorden van Kenia werkt zuster Pauline dag en nacht om het
onderwijs bereikbaar te maken voor de allerarmsten. Het leven is hard in de
uitgestrekte en gortdroge provincie Isiolo. De meesten leven onder de ar-
moedegrens. Omdat ouders op zoek moeten naar inkomen of eten, of zelfs
omdat ze zijn omgekomen, zijn kinderen alleen. Ze gaan niet naar school.
Terwijl juist onderwijs de vicieuze cirkel van de armoede kan doorbreken.
Zuster Pauline spoort hen op en helpt ze naar school, ook al is onderwijs
soms op meer dan vier uur afstand. Eigen vervoer is daarbij cruciaal.
 
Eén auto is voor zuster Pauline en haar collega's niet genoeg. MIVA zamelt
geld in voor nog vier auto's. Zo kunnen nog meer kinderen naar school. Op
www.miva.nl leest u er meer over. U kunt dit werk steunen met uw bijdrage
aan NL42 INGB 0000 0029 50 ten name van MIVA. Hartelijk dank!

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede

Missie Verkeersmiddelen Actie: Doorbreek armoede, maak onderwijs bereikbaar
 

Kerk en wereld

Vredesweek 2023: Onvrede en nu?
Vrijwel elke dag worden we geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne. Ook op
andere plaatsen in de wereld strijden mensen voor vrijheid en voor zelfbeschikking.
Een democratische staatsinrichting is een groot recht: een eerlijke en rechtvaardige
verdeling van macht met zeggenschap voor burgers en lokale gemeenschappen.
 
Als vredesorganisatie herkent PAX processen die kunnen leiden tot spanningen in de
samenleving. Democratie vergroot de kansen op duurzame vrede. Democratie is een
kernbegrip voor het vredeswerk. Ook in Nederland staat de democratie onder druk.
Het zijn niet alleen populistische bewegingen en partijen die problemen veroorzaken,
de overheid zelf heeft de publieke zaak verwaarloosd. Jaar in jaar uit zien we het
vertrouwen in politici teruglopen. Veel jongeren zijn er niet van overtuigd dat de
democratie de beste bestuursvorm is. Zij voelen zich vaak niet serieus genomen.
 
Naast de zondagvieringen op 16 en 17 september waarin er een deurcollecte is
voor PAX kunt u uw bijdrage ook overmaken op NL03 TRIO 0390 5150 00 ten
name van PAX. Naast financiële ondersteuning van het vredeswerk is ook ons gebed voor de vrede gewenst. Gedu-
rende de vredesweek vindt u van 16 tot en met 24 september dagelijks een gebed voor de vrede op onze website.

Pier Tolsma, diaken

Inspiratiebijeenkomst diaconie: Je gaat met pensioen! Wat nu?
Je gaat met pensioen. Hoe ga dan verder met je leven?
Je voelt je goed en bent nog tot het nodige in staat; je
voelt je een behoorlijk vitale oudere. Gemiddeld heb je
nog zo'n twintig jaar te leven en het grootste deel daar-
van in een redelijke gezondheid. Kun je, mag je en wil je
nog een bijdrage leveren aan de samenleving, aan de
mensen om je heen? Of vind je het wel mooi zo en gaat
het voortaan vooral over consumeren en genieten? Hoe
ziet jouw omgeving je? Als een waardevol persoon of als
een kostenpost? Je leeft tenslotte zeker gedeeltelijk op
kosten van de gemeenschap.

Op zaterdag 14 oktober gaan we tijdens de jaarlijkse
diaconale inspiratiebijeenkomst over dit soort vragen
in gesprek. Na een inleiding door Paulus Falke, diaken
en arts, praten we verder in kleine groepen. Iedereen
is welkom. Vooral voor hen die bij dit onderwerp betrok-
ken zijn, belooft het een inspirerende bijeenkomst te
worden. We beginnen om 10.00 uur en sluiten om 12.30
uur af. De bijeenkomst is in de Maartenszaal bij de Sint
Martinuskerk. Vanaf 9.30 is er koffie. Graag u vooraf
aanmelden via: diaconieteam@sintmaarten-trinitas.nl.

Paul Meinders, Paul Sas en Pier Tolsma, diaken

Met zijn tweeën naast elkaar op de duofiets
Bent u een fietsliefhebber maar kunt u niet meer zelfstandig fietsen of vindt
u het gewoon gezellig om samen te fietsen? Op de elektrische duofiets kun
je veilig met zijn tweeën naast elkaar zittend fietsen! Dat is gezond en gezel-
lig. Op de duofiets kun je zelf meetrappen of niet. Dat kan samen met een
van de vrijwilligers van de Stichting Duofiets Voorburg. Zij krijgen ondersteu-
ning in het bepalen van de fietsroutes en het oefenen met het fietsen. De
duofiets is eventueel ook beschikbaar om samen met uw naaste te fietsen.

Marĳke Mooĳman, marĳke.mooĳman@ziggo.nl
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Leven in Gods tegenwoordigheid
In juli nam ik deel aan de Studieweek Mystiek van het Titus Brandsma Insti-
tuut. We lazen teksten van de heilige Titus Brandsma over karmelitaanse
mystiek. Een sleutelbegrip hierin was: ‘leven in de tegenwoordigheid van
God’. Ik moest daarbij een ogenblik denken aan ‘God ziet u’ en de driehoek
met daarin een oog. In mijn kindertijd was dat allesbehalve een geruststel-

lend idee. Deze gedachte moest ik achter mij laten. Waar het om gaat is dat
je weet dat je gezien wordt, dat God van je houdt, dat Hij een relatie met
jou wil. Dat er sprake is van wederkerigheid. Het is een uitnodigende blik.
Wij worden uitgenodigd God te zien. Hij woont in ons. Hij is te vinden in de
schepping. Dat is het mysterie van de Menswording. “Het Woord is vlees
geworden en heeft onder ons gewoond.” (Joh 1,14) Steeds weer wordt Jezus
in ons geboren. Door zijn Menswording in ons, worden wij werkelijk mens.
 
Wij ontmoeten God daar waar we staan, in ons dagelijks leven. Juist in het
gewone mogen we ons bewust zijn van Gods aanwezigheid, van zijn liefde-
volle blik op ons. Als een bloem in de zon richten wij ons op zijn licht, op zijn
warmte. De persoonlijke relatie met God doet ons ten volle leven. Wij zijn
niet zozeer geroepen om grootse, opvallende en druk besproken dingen te
doen. Het is veel meer onze roeping, de gewone dingen op grootse wijze te
doen, dat is met een zuivere intentie en de inzet van heel onze persoonlijk-
heid. Dat is leven in Gods tegenwoordigheid. Dat maakt ons tot liefdevolle
en inspirerende mensen. Zo getuigen wij van Gods liefde voor iedere mens.
Zo zijn wij missionair tot in de diepste vezels van ons bestaan.

Pier Tolsma, diaken

Inspiratie en bezinning

Column

Heilige Geest
Op mijn balkon staat
een grote pot met bamboe. Als de
wind er doorheen waait dan zie en
hoor ik het zachte ritselen van de
blaadjes. Dat vind ik een heel prettig
geluid. Rustgevend.
 
Het Hebreeuwse woord voor wind is
‘ruach’, wat ook geest of levens-
adem betekent. Hebreeuwse, Ara-
mese en Arabische woorden hebben
meerdere betekenissen. De heilige
Geest is dan ook als de wind. Jezus
zegt dat de heilige Geest en de wind
op dezelfde wijze bewegen (Johan-
nes 3,8). Meestal zachtjes. Maar
soms ook luid en krachtig zoals de
uitstorting van de heilige Geest op
de verzamelde gelovigen met Pink-
steren. Het geluid van een storm, net
als bij Ezechiël toen de heilige Geest
de doden in de vallei tot leven blies.
En tongen van vuur die op ieder van
hen neerkwamen. God kwam in hen
wonen en ze begonnen te spreken in
de talen die de omstanders uit ande-
re culturen konden verstaan. Wat
een belevenis. Taal verbindt mensen
en liefdevol spreken bewerkstelligt
het begrip voor elkaar. Bij de oecu-
menisch-christelijke broederge-
meenschap van Taizé mocht ik dat
beleven. Hoe alle culturen en deno-
minaties daar vriendschappelijk, en
zelfs broederlijk en zusterlijk met
elkaar omgaan. Wat een feest.
 
Zoals de rooms-katholieke priester
en schrijver Phil Bosmans het zegt
in zijn boek ‘God, niet te geloven’:
“Jezus is een aanbod, een goddelijk
aanbod aan alle mensen. Hij is niet
het monopolie van katholieken, pro-
testanten, charismatische groepen
of Jezusbewegingen. Hij is niet ge-
komen voor een groep of een partij.
Hij is gekomen voor alle mensen,
mensen van alle rassen en talen, van
alle gezindheden en van alle tijden.”
Gezegend ben je als je oprecht kan
zeggen: “Maar waarlijk, ik ben vol
kracht van de Geest des Heren”.
(Micha 3,8).

Jerry van Veldhoven
 

Boekbespreking

Titel: Paus Franciscus: De conservatieve revolutionair
Auteur: Emmanuel Van Lierde
 
In 2013 is voor het eerst een jezuïet tot paus verkozen.
Ook voor het eerst koos een paus de naam van de heilige
Franciscus. Ook voor het eerst nam een paus afstand van
enkele gebruiken, zoals een zilveren in plaats van een
gouden kruis. Tijdens zijn eerste Goede Week als paus
bezocht hij de gevangenis en op Witte Donderdag vierde
hij daar de Missa in Coena Domini met de voetwassing. De navolging van
Christus moet zich vertalen in aandacht voor de medemens, in het bijzonder
voor de armen en de zwakken, aandacht voor het milieu en hervorming van
de Kerk. Veel wijst erop dat deze paus verandering brengt; tallozen zien in
hem een ‘revolutionair’. Maar is dit beeld wel correct? Is paus Franciscus
echt een vernieuwer of toch niet? Is het een te eenzijdig beeld?
 
Na tien jaar pontificaat reflecteert Van Lierde op deze vragen. Met een kerk-
historische aanpak licht hij de verkiezing en het pontificaat van deze paus
toe op de basis van de interne en externe dynamiek van de Kerk, die vooral
gezien wordt in haar institutionele kanten. Ook wordt aandacht geschonken
aan de meer ‘conservatieve’ keuzes door de paus. Het is een toegankelijk en
goed leesbaar boek dat de lezer uitnodigt om op een ‘en/en’ wijze te denken
en rigide labels los te laten. Categorieën als ‘conservatief’ en ‘progressief’
zijn teveel een simplificatie van de werkelijkheid.

Laura Migliori
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Toos
Swaanenburg

Wie ben je?
“Ik ben Toos Swaanenburg (80),
gehuwd met Jan; we hebben twee
kinderen en vier kleinkinderen van
wie we veel plezier hebben. Ik ben
verpleegkundige en werkte onder
andere in Antoniushove aan het
Oosteinde; heerlijk, de handen aan
het bed; ik zou het zo weer doen.”
 
Wat doe je?
“We zijn begonnen in de Goede
Herder en hebben daar vele goede
dingen meegemaakt; er werd veel
gedaan om mensen te laten genie-
ten; ik was er lid van de parochiever-
gadering. Daarnaast was ik was 25
jaar actief in de Zonnebloem afdeling
Esseloo (acht jaar als voorzitter) en
organiseer al 20 jaar activiteiten
voor de KBO (Katholieke Bond van
Ouderen). Ik volgde de pastorale
school (specialisatie liturgie). Ik zing
nu al 55 jaar in het koor en verzorg
de bloemen in de Martinuskerk.
Dankbaar werk, waarvoor ik lintjes
kreeg van Kerk en koningin.”
 
Wat inspireert je?
“Het geloof is me met de paplepel
ingegoten. Wat je in de Kerk doet
draagt vrucht; het wordt je gegeven,
net als het samen werken met een
geweldige groep mensen. Je ervaart
solidariteit, gevoel van gemeen-
schap, van saamhorigheid. Wat je
tijdens de viering en in de overwe-
ging meekrijgt, kun je meenemen de
week in. Het belangrijkste is: omzien
naar elkaar.”
 
Waar hoop je op?
“Ik hoop dat de Kerk door kan gaan,
ondanks zorgen over teruglopende
aantallen gelovigen en voorgangers
en het te groot worden van onze
kerkgebouwen. We moeten in de
Kerk dan wel omzien naar èlke ander
en niet eenzijdig op onszelf gericht
zijn. Ik hoop dat jonge mensen
geïnspireerd worden om hun kwa-
liteiten in de gemeenschap in te
zetten."

Interview

Leesgroep: De kunst van het liefhebben
Liefde en eenheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbond-
en. Christus navolgen is de radicale keuze maken te willen
liefhebben zoals Christus en dat vraagt eenheid. Chiara
Lubich (1920-2008) stichtte de wereldwijde Focolarebeweging.
In een verzameling teksten, inspirerende gedachten, brieffragmenten en
uitspraken, beschrijft zij de kunst van dit liefhebben. “Ze vereist dat we ons-
zelf ‘één maken’ met de anderen, dat we onszelf ‘inleven’ in de ander met
zijn pijnen, zijn vreugden, zijn behoeften, om hem te kunnen begrijpen en
hem daadwerkelijk te helpen. Deze kunst wil dat we Jezus liefhebben in de
persoon die we voor ons hebben.” Eenheid is ook het resultaat van liefde:
“Wanneer de wederzijdse liefde radicaal wordt beleefd, heeft ze als effect
dat er eenheid van denken ontstaat. De wederzijdse liefde maakt niet alleen
dat mensen één worden van hart, maar ook één van geest.”
 
Op de maandagen 2, 16 en 30 oktober, 20 november en 4 december lezen
we teksten van Chiara Lubich. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en
zijn in de Maartenszaal bij de Sint Martinuskerk. U kunt zich bij mij opgeven:
diakentolsma@sintmaarten-trinitas.nl.

Pier Tolsma, diaken

Alpha 2023
De plek waar je jezelf mag zijn.
De plek waar je alles mag delen.
De plek waar je mag twijfelen.
De plek waar je welkom bent.
Die plek is de Alpha.
 
Dé plek om het christelijk geloof op een laagdrempelige en gezellige manier
te ontdekken, of te herontdekken. U bent van harte welkom op de informa-
tieavond, woensdag 13 september in de Maartenszaal in Voorburg. Inleider
is pastoor Bakker. De informatieavond is vrijblijvend; daarna kun je beslissen
of je wilt meedoen aan de Alpha op de woensdagavonden van 20 september
tot en met 22 november, steeds beginnend met de maaltijd om 18.30 uur en
een zaterdag op 28 oktober beginnend om 10.15 uur. Voor verdere informa-
tie zie www.rkvlietstreek.nl en de vorige Kerk aan de Vliet.

Leren en verdiepen

Verdieping voor volwassenen (lezingen en films)
 De ‘programmacommissie’ wil zich komend jaar meer gaan
richten op exegetische lezingen, speciaal over het Oude
Testament: hoe dat Testament te lezen, welke taal wordt
erin gehanteerd, welke achtergronden zijn van belang?
 
Omdat we daarbij willen aansluiten bij waar mensen graag
meer over willen horen, wordt u uitgenodigd om onderwerpen
aan te dragen voor lezingen; u kunt die doorgeven aan onze catecheet Nellie
Plaizier (adres: zie bladzijde 2).
 
We streven ernaar om na een lezing niet slechts vragen te stellen aan de
inleider, maar luistergesprekken te houden: in groepjes van gedachten wis-
selen naar aanleiding van de lezing, liefst aan de hand van enkele vragen. We
willen lezingen, gehouden door mensen van binnen de federatie, ook gaan
herhalen op een andere plaats en een ander tijdstip, om zo meer mensen
aan te kunnen spreken. Het programma van lezingen en films (in de serie
Cinekerk) zal ook in dit blad worden bekendgemaakt.

Programmacommissie
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Drie prachtige eerste heilige Communiefeesten hebben
we gevierd: op 21 mei in de HH. Petrus en Paulus, op
4 juni in de St. Martinus en op 11 juni in de H. Bonifatius.
 
De kinderen en hun gezinnen hadden er enorm naar
uitgekeken. In de voorbereiding lazen ze verhalen in de
Bijbel over God de Vader en Jezus. Ze leerden het gebed
van Jezus: het Onze Vader… De Kerk werd ontdekt, niet
alleen dat grote gebouw maar ook: dat zijn wij mensen
samen. Er is gepraat hoe je op Jezus kunt lijken, door
voor elkaar te zorgen en bijvoorbeeld complimentjes te
geven. En natuurlijk: over het Brood en de Wijn, Lichaam
en Bloed van Jezus. Als wij daarin delen, is Hij bij ons,
heel dichtbij, met al zijn liefde voor jou!

Vieringen van de eerste heilige Communie

Pelgrimstocht voor kinderen
Een echte pelgrimstocht, van de Martinuskerk naar de
Petrus en Pauluskerk. Een tocht om God en elkaar te
ontmoeten. Met een rugzakje en een Jacobsschelp 2,5
kilometer lopen. Dit gaan we doen met alle kinderen
van de federatie op zondag 17 september.
 
Start: 9.30 uur in de Martinuskerk met een Eucharistie-
viering en kinderwoorddienst. Met de pelgrimszegen
worden we op weg gestuurd. Op naar de Petrus en
Pauluskerk, daar wordt al naar ons uitgekeken. Om
12.00 uur sluiten we daar af, met nog een zegen.

Op een laagdrempelige manier van jongs af aan ingroeien in de Kerk. Samen
luisteren, bidden,  zingen, vieren, elkaar ontmoeten. Geeft niks, als je liever
op schoot zit, of een beetje rondloopt, of nog in de kinderwagen zit. Kleine
en grotere kinderen kunnen in de KinderVertelViering op hun eigen manier
al thuis komen bij God.

1 oktober 15.30 uur, Martinuskerk: Franciscusviering
Franciscus hield héél veel van dieren, zelfs als ze groot zijn en soms gevaar-
lijk! Kom luisteren hoe Franciscus vrienden werd met een grote boze wolf.
Je hoort ook over het Tau-teken. Dat hoort speciaal bij Franciscus. Jij mag
daar ook bij horen dus… Kom! En neem je knuffeldier mee!
 
Oproep voor de KinderVertelVieringen
Ouders, kom een keer meehelpen met de KinderVertelViering! Het is fijn
om samen met andere ouders dit voor je kinderen te doen. Voor vragen en
aanmelden: nellie.plaizier@sintmaarten-trinitas.nl
 
 

KinderVertelViering

Jeugd en Jongeren

 
Beste communicanten: jullie horen er nu helemaal bij.
En nu…. Blijf dit doen! Dat zei Jezus. Door de Eucharistie
te vieren, te bidden, de Bijbel te lezen, voor elkaar te
zorgen, door samen Kerk te zijn.
 
Beste ouders: help zo je kind verder te groeien als kind
van God. En groei zelf mee! Dat mag een leven lang
duren.
 
Zit jij in groep 4, of ben je al wat ouder, en wil jij je eerste
heilige Communie gaan doen? Vanaf 1 september kun je
je via de website aanmelden. Voor vragen: mail naar
nellie.plaizier@sintmaarten-trinitas.nl.

Nellie Plaizier, parochiecatecheet

H. BonifatiusSt. MartinusHH. Petrus en Paulus

 
Kom je ook? Meld je vast aan! Neem al je vriendjes en
vriendinnetjes mee. Ouders mogen meelopen, maar
het hoeft niet. Tenzij je kindje nog erg jong is. Heb je
de uitnodiging nog niet ontvangen? Kijk op de website! 
 
 


