
De Wereldkerk aan de Vliet
Tijdens Pinksteren horen de mensen de apostelen ieder in hun eigen taal spreken. Veeltaligheid is eigen aan de
Kerk. Ook in onze kerken is er een grote verscheidenheid: parochianen met verschillende culturele achtergronden
nemen actief deel aan de activiteiten in onze kerken. De ‘couleur locale’ van onze federatie wordt gekleurd door
de diverse achtergronden van onze parochianen. Er sprake is van eenheid in verscheidenheid.

Voor de Italiaanse Laura Migliori is
de kerk de plek waar we in de eerste
plaats de Heer ontmoeten. “In Chris-
tus ben je altijd thuis, maakt niet uit
waar je in de wereld bent”, zegt ze.
Haar eerste kennismaking met de
Kerk in Nederland maakte ze vijftien
jaar geleden in Leiden, waar ze kwam
studeren en waar ze door het Latijn,
‘de moedertaal van de universele Kerk’
de taalbarrière wist te omzeilen. Later in Voorburg heeft
ze na de huwelijksvoorbereiding en het heilig Doopsel
van haar kinderen nog een diepere binding gekregen
met de geloofsgemeenschap. Inmiddels draait ze als vrij-
williger volop mee in diverse werkgroepen en studeert
ze theologie: “Uit diepe dankbaarheid, om nog dichter te
zijn bij de Heer!”
 
Johnson en Jerry 
Richard zijn aco-
liet in de HH. Pe-
trus en Paulus-
kerk. Johnson (20
jaar) volgt een 
HBO-opleiding en
Jerry (17 jaar) zit
op de middelbare 
school. Zij zijn beiden in Nederland opgegroeid; hun
ouders kwamen in 1998 uit Sri Lanka naar Nederland.
De twee jongens zien weinig verschil met hun leeftijdge-
noten in de kerk en op school. “Wij voelen ons thuis in
de Petrus en Paulus. Het is leuk en goed om te helpen
als acoliet.” Zij hebben goede contacten met de andere
acolieten. Thuis praten zij vaak nog met hun ouders over
de lezingen en over de preek.
 

In 1977 vond de Mexicaanse Lupe
Nuñez Garcia de sfeer in Nederland
niet echt warm: het weer was slecht,
de kerk was donker, de vieringen
somber. In 1986 verhuisde ze naar
Rijswijk en werd ze vrijwilliger. Eerst
helpen bij de kindervieringen en nu
doet ze al jarenlang hand-en-span-
diensten bij de bezoekgroep: “Je
moet iets doen, alleen geloven is
niet genoeg!” Jaarlijks gaat ze naar haar geboortedorp,
waar de Kerk verrijkt wordt met eeuwenoude inheemse
tradities. Dat versterkt de gemeenschap. Goed dat wij
nu een welkomgroep hebben. We moeten nieuwkomers
actiever betrekken bij de gemeenschap. Ze denkt graag
terug aan de viering waarbij iedereen het Onze Vader in
eigen taal liet horen. Iedereen werd letterlijk gehoord!
 
In Rwanda, waar Marie Colombe
Agahozo – van der Ham is geboren,
is de Kerk een belangrijk onderdeel
van de maatschappij. Tijdens de vie-
ringen zie je er meer misdienaars en
acolieten, er is meer muziek, aan het
begin, bij de offerande en aan het
eind van de viering wordt er gedanst.
Het is er gewoon om bij mensen thuis
samen te bidden. Er is geen vergelijk-
bare vrijwilligersstructuur, maar het is heel gewoon om
naar elkaar om te kijken. Als tienjarige maakte ze kennis
met de Kerk in Nederland. De vieringen in de migranten-
kerk in Amsterdam waren heel muzikaal. Na de komst in
de Bonifatiuskerk is ze met haar man Koen vrijwilliger ge-
worden. Zij zijn de coördinatoren van de welkomgroep.
Als vrijwilliger leer je veel medeparochianen kennen! 
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Van het bestuur

Afscheid penningmeester
Vincent Dobbe heeft het bestuur kenbaar gemaakt zijn
functie als penningmeester te willen beëindigen. Het
bestuur respecteert zijn besluit. Vincent was vanaf 2012
vijf jaar penningmeester van de Bonifatiusparochie en
daarna vijf jaar penningmeester van de federatie Vliet-
streek. In die periode zijn onder meer de financiële
administraties van de drie parochies uniform ingericht en is het energie-
verbruik van alle gebouwen met veel enthousiasme in beeld gebracht. Het
bestuur is Vincent dankbaar voor zijn inzet ter zake.

Theo Tetteroo, secretaris

Dank u wel!
Alle vrijwilligers konden met Pasen
vanuit de kerk of later op het secre-
tariaat een bescheiden blijk van dank
voor hun inzet meenemen. Het zag
er verleidelijk uit om het in je mond
te steken, maar het hoort in de grond… Begint er al iets te bloeien? Bij de
bloemzaadbolletjes stond in hele kleine lettertjes het volgende dank u wel
geschreven: “We vieren in deze dagen het leven in de natuur en met name
van ons mensen in gelovig perspectief. Dank voor uw opstaan en inzet als
vrijwillig(st)er; uw bijdrage aan een bloeiende parochie.” Van harte wil ik dit
onderschrijven.

Pastoor W. Bakker

Contact

Van de bestuurstafel
Om u een indruk te geven waar het federatiebestuur zoal mee bezig is, vindt
u hieronder een opsomming van onderwerpen die dit voorjaar tijdens de
bestuursvergaderingen ter tafel kwamen.
» Actie Kerkbalans 2023. Onze hartelijke dank gaat uit naar de vele vrijwilli-
gers die heel veel werk verzet hebben om de actie dit jaar weer vorm te
geven, te verspreiden en te verwerken. Wij hopen op gulle gaven zodat de
parochie niet in de kou komt te staan. Zoals eerder vermeld is het dit jaar
voor eerst een gezamenlijke actie voor de drie parochies.
» Voor de HH. Benedictus en Bernadette worden er nieuwe huurovereen-
komsten afgesloten.
» We hebben adviezen over de toekomstvisie aangaande de gebouwen aan
de Nassaustraat in Voorburg ingewonnen om op basis daarvan tot besluit-
vorming te komen.
» Noodzaak van aanpassing van de stipendia.
» De administraties van de drie parochies zijn verder geüniformeerd. Het
betreft de financiële administratie in Exact online en de leden- en vrijwilli-
gersadministratie in DocBase.
» Altaar- en beheerteams. Aandachtspunten die vanuit deze goed werkende
teams aan het bestuur zijn voorgelegd zijn besproken en teruggekoppeld.
Ook in de H. Bonifatiuskerk zijn inmiddels beide teams opgestart.
» Aanvragen betreffende het lokale beheer zijn getoetst en waar mogelijk
toegewezen.
» Renovatie van de klokkentoren van HH. Benedictus en Bernadettekerk.
» De zolder van De Haard bij de HH. Petrus en Pauluskerk is mede door Jan
Dobbe en Paul Asselman prachtig opgeknapt. Dank daarvoor!
» Er zijn paaspresentjes voor alle vrijwilligers uitgedeeld. Mogen de bloem-
zadenknikkers uitgroeien tot een mooi bloemenboeket; het toont onze dank-
baarheid aan de vrijwilligers. Zonder hen kan de parochie niet groeien en
bloeien!

Lizette de Groot, lid federatiebestuur
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Op vrijdag 2 juni is het vijf jaar geleden dat mgr. Van den Hende mij tot priester wijdde.
Hoewel een priester niet al te honkvast moet willen zijn, vind ik het wel bijzonder en
mooi dat ik deze dag mag vieren in de parochies waar ik in 2018 ook al was, name-
lijk in uw midden. Een eerste lustrum is slechts een bescheiden jubileum. Zoals
elke eerste vrijdag vier ik op 2 juni om 9.30 uur de H. Eucharistie in de H. Boni-
fatiuskerk en is er vervolgens tot 10.30 uur Aanbidding. Op deze dag zal er
daarna koffie met iets lekkers zijn in de Lucaszaal. U bent van harte welkom.
 
Bij mijn laatste verhuizing merkte ik dat ik al meer dan voldoende spullen en
boeken bezit… Mocht u mij desondanks iets willen geven: eind juni ga ik naar
Libanon voor het huwelijk van een vriend en ik kan dan wat geldelijke gaven mee-
nemen voor de plaatselijke priester aldaar. Hij staat midden in de gemeenschap en
er is daar altijd wel wat directe nood te lenigen, bijvoorbeeld door het verstrekken van
eten aan kinderen uit armere gezinnen. Zo kunnen we anderen laten delen in onze vreugde.
Zelf hoop ik te mogen rekenen op uw gebed.

Kapelaan Huntjens vijf jaar priester

kapelaan Daan Huntjens

Van het pastoraal team

De heilige Geest brengt ons in beweging

Pinksteren is het feest van energie. De heilige Geest brengt de apostelen in
beweging. Dat veroorzaakt een behoorlijke onrust in Jeruzalem. Om hun
roeping te kunnen volgen hebben de apostelen liefde, moed en wijsheid
nodig. De heilige Geest schenkt hun zijn gaven zoals ook Jezus aan het
begin van zijn openbare leven aangeeft dat de Geest des Heren op Hem
rust. Jezus is door Hem gezalfd. (Lc 4,18)

Roeping
God roept ook ons om zijn liefde voor alle mensen te
verkondigen. Hij roept ons om met ons hele leven te
getuigen van zijn goedheid. Met de gaven van de heilige
Geest wordt ook ons alles geschonken wat wij hiervoor
nodig hebben. De Geest is niet alleen onze Trooster. Hij
is ook onze Helper, onze Leraar: “Nog veel heb Ik u te
zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. Wanneer
Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de
volle waarheid brengen.” (Joh 16,12-13) De Geest brengt
ons in beweging. Hij brengt ons tot daden van liefde.

 
Haast je langzaam
Toen ik in de vliegtuigbouw werkte leerde ik: ‘haast je
langzaam’. Blijf nadenken, handel niet overhaast, daar
komen maar brokken van. Hoe groter de nood, hoe
belangrijker rust is. Rust heb je nodig om tot goede
beslissingen te komen. De heilige Geest brengt ons in
beweging. Hij geeft ons energie, misschien zelfs een hei-
lige onrust. Dat begint met rustig in gebed luisteren om
daarna in beweging te komen, want als wij onrustig zijn,
kunnen we de stem van de Geest niet verstaan. De stem
van de Geest vraagt om rust en vrede in onszelf. De
apostel Paulus schrijft aan de Galaten: “De vrucht van
de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid.” (Gal 5,22)
 
Bron van liefde worden
Onze roeping begint met de liefde van God voor ons.
De drie-ene God is liefde in zichzelf. De heilige Geest
schenkt ons die liefde. Om zelf een bron van liefde te
worden is het nodig ons vaak grote ‘ego’ te beteugelen.
Ingetogenheid, bescheidenheid en respect voor anderen
helpen daarbij. Luisteren naar de stem van de Geest zet
ons op het pad van Gods wil te doen. Dat maakt ons tot
liefdevolle mensen die er voor een ander willen zijn en
voor hen alle goeds willen. Dan kunnen we luisteren
naar wat een ander ons te zeggen heeft en kunnen we
de volle waarheid op het spoor komen. Dan worden we
ook werkelijke vrije mensen, niet vrij om onze eigen zin
te doen, maar vrij om het goede te doen. Ik wens u een
zalig Pinksteren toe.

Pier Tolsma, diaken
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Nieuwstraat 10a              

2291 AD Leidschendam                        

Herenstraat 22            

2291 BG Wateringen                    

Sir Winston Churchilllaan  372

 2285 SK Rijswijk

 Lupine Uitvaartverzorging

070-387.98.08

Erik de Jong
Uitvaartverzorging & Begeleiding

Dag en nacht bereikbaar

E-mail:  erik@dejonguitvaartbegeleiding.nl

Website: www.dejonguitvaartbegeleiding.nl

Van Vredenburchweg 55

2282 SE  Rijswijk

Tel.: 06-51383380

of 070-3210143

Vredesengel
Met veel vredesengelen
verbleef de vredesengel in de hemel
maar, in de mensenwereld
wilde de vredesengel zijn
 
de vredesengel een gewoon mens
een man of een vrouw
ging dagelijks door
om vrede te stichten
vrede te brengen
de vredesengel kreeg
tegenslag op tegenslag
de medemensen hadden veel onmin
met hulptroepen samen
bleven ze vrede bevechten
 
wie waren die vredesengelen?

 
gewone arbeiders, winkelmeisjes
kantoorbedienden, piloten
kinderen op school, tieners
werklozen, studenten en verdrukten
huisvrouwen, moeders en vaders
zangers, kunstenaars en dichters
geleerden en armen, verplegers
ook zieken en gewonden, soldaten
ouderen en jongeren, artsen
zeevarenden en landrotten
en zelfs jan boezeroen en zijn maten

 
jij, ik, wij, wie,
               allemaal?
 
tref ze aan de vredesengelen
ze willen op aarde zijn
om vrede te stichten
zij zeiden samen
wat is het toch moeilijk
om vredesengel te zijn
in vrede doen wij
 
ook paus Franciscus gaat voor
in vrede
als gewoon mens
als mens van deze tijd

Liesbeth Waardeloo
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Kom, heilige en goddelijke Geest!
Kom als een licht en verlicht ons
allen. Kom als een vuur en steek alle
harten in brand, zodat ze allemaal
mogen branden van goddelijke
liefde. Kom en laat alle mensen U
kennen, dat zij allemaal de ene ware
God mogen kennen en liefhebben,
want U bent het enige goed dat lief-
de waardig is.
 
Kom, heilige en goddelijke Geest;
kom als een vuurtong en leer ons
God zonder ophouden te prijzen.
Kom als een wolk en hul ons in uw
bescherming en bijstand. Kom als
overvloedige regen en doof in ons de
vuren van onze hartstochten. Kom
als de zon en verwarm ons met uw
zachte lichtstralen, zodat de deug-
den die U zelf in ons geplant hebt op
de dag dat we uit het water van de
doop herboren werden, volledig tot
bloei komen. Kom als levengevend
water en stil de dorst naar genot die
alle harten beheerst. Kom als de
leermeester, en leer ons al uw god-
delijke onderrichtingen, en trek uw
handen nooit van ons af voordat wij
onze domheid en grofheid achter
ons gelaten hebben. Kom en laat ons
nooit alleen voordat we in het bezit
zijn van alles wat U in uw oneindige
goedheid aan ons wilde geven, toen
we nog net geboren waren en toen
U zo vurig verlangde ons in het leven
te roepen.
 
Breng ons in dit leven door uw liefde
in het bezit van God en daarna in dat
andere bezit van God dat duren zal
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Francesca Javiera del Valle (1856-1930)

Kom, heilige Geest

Geloven en vieren

HH. Martelaren van Gorcum

Na het afgelopen jubileumjaar ben ik
dit jaar weer uitgenodigd om tijdens
de zomermaanden de Eucharistie te
vieren op het heiligdom te Brielle.
Dit jaar zal dat zijn op donderdag-
middag 13 juli om 14.00 uur. U bent
van harte uitgenodigd om samen te
komen en mee te vieren op het hei-
ligdom van Brielle, De Rik 5, 3232 LA.
Voor degenen die dat willen zal ik
een korte rondleiding geven op het
heiligdom en u wordt van harte uit-
genodigd voor een kopje koffie.

De Eucharistieviering bij de nationale bedevaart is op zaterdag 8 juli om
11.00 uur. Zie voor meer informatie over het heiligdom en over de gehele
dag bij de nationale bedevaart www.martelarenvangorcum.nl.

Pastoor W. Bakker

Terugblik Goede Week en Pasen 
Door de inzet van vele vrijwilligers hebben we weer op de
vertrouwde wijze de plechtigheden in de Goede Week en
met Pasen kunnen vieren. De gebeden met de gezangen
in de indrukwekkende liturgieën hebben ons meegenomen
op de levensweg van Jezus' lijden, sterven en verrijzen. Bij dit
grote levensmysterie en het grootste geloofsfeest hebben we stil willen
staan. Na de jaren met coronabeperkingen heeft jong en oud aan de uitnodi-
ging om met name samen Pasen te vieren van harte gehoor gegeven. Ik
hoop dat het uw christelijk leven geïnspireert en echt goed heeft gedaan.

Pastoor W. Bakker

Huisbezoek van start!
Sinds kort gaan wij elke week bij een
parochiaan op huisbezoek. Zo leren
we elkaar echt kennen. Het is heerlijk
om te luisteren en te horen over hun
leef- en denkwereld. Als mensen vra-
gen voor ons hebben, gaan we daar
met liefde op in. Katholieken spreken
vaak niet over hun geloof. Vooral voor
ouderen is het geloof vanzelfsprekend en meer verbonden met ‘doen’ dan
met ‘woorden’. Spreken over wat je geloof is een ontdekkingsreis.
 
We kijken met dankbaarheid terug op de eerste bezoeken. We waren wel-
kom bij echtparen en alleengaande ouderen en ook bij jongere mensen met
of zonder gezin. Het zijn mensen met een onwrikbaar vertrouwen op God,
maar ook twijfelende en kritische parochianen, mensen aan de rand van de
Kerk. Zij waarderen het dat we tijd en aandacht voor hen hebben. Soms vra-
gen ze spontaan om een vervolg.
 
Wij luisteren en bevragen met discretie. We oordelen niet. We tonen begrip
voor de averij die mensen hebben opgelopen en hopen dat de gesprekken
leiden tot meer verbinding met de parochie en tot verdieping van het geloof.
Wij willen dat het niet griezelig is om over je geloof te praten. Wilt u ook
eens zo'n bezoek ontvangen, neem dan contact op via 06 38 32 72 89 of
paulmeinders@msn.com. We maken snel een afspraak.

Marleen Jansen en Paul Meinders
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Heilige Bonifatius
Centraal secretariaat

Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk

secretariaat@bonifaiusparochie.info
ma, di en do 9.00 - 12.00 uur: 070 399 24 16

in dringende gevallen: 06 10 77 78 75
www.rkvlietstreek.nl

Bankrekening:

Parochie Heilige Bonifaius, Rijswijk
NL70 RABO 0323 1096 75

Heilige Benedictus en Bernadete
ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 394 07 08
Sir Winston Churchilllaan 372, 2285 SK Rijswijk 

Heilige Bonifaius
ma, di en do 9.00 - 12.00 uur: 070 399 24 16

Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk

Uit de PCI van de Bonifatiusparochie

De Parochiële Charitas Instelling van de Bonifatiusparo-
chie is ook in de afgelopen tijd weer dienstbaar en actief
geweest. Ik schreef u een der laatste keren over de ta-
melijk goede opvang vanuit de gemeente, zeker als we
spreken over de veelgehoorde noden in de sfeer van
energie. En ook door een beter beleid ‘aan de voorkant’
ontstaan er minder gemakkelijk huurachterstanden.
 
Niettemin zijn er natuurlijk altijd wel weer situaties
waarin medemensen in ongewilde financiële problemen
verzeild raken. Uw PCI springt waar nodig, eventueel in
samenwerking met de diaconie van de protestantse ker-
ken en de Stichting Urgente Noden, in noodsituaties bij.
En dat kan op zeer verschillend gebied zijn. Soms on-
voorziene, niet verzekerde, medische kosten; soms inte-
rieurkosten, maar ook de uitdeelpunten Voedselbank in
Rijswijk en Laak Noord zijn rond de afgelopen Pasen van
een extraatje voorzien.
 
Wij zijn u dankbaar, dat u door bijdragen via de bank of
het offerblok deze hulpverlening steeds weer wilt onder-
steunen. Ons banknummer? INGB 0004 0634 29 ten
name van PCI H Bonifatius.

Namens het PCI Bestuur, Peter Speetjens

Ontspanningsmiddag voor ouderen en zieken op 13 juni

Op dinsdag 13 juni wordt er in de Benedictuszaal van
de Benedictus en Bernadettekerk weer een gezellige
ontspanningsmiddag georganiseerd door de Werkgroep
Bezoek Parochianen van de Bonifatiusparochie.
 
Deze middag is vooral bedoeld voor de ouderen, zieken
en alleenstaanden van onze gemeenschap en duurt van
14.00. tot 16.30 uur. Vast ingrediënt is de ontmoeting

Tineke Tangel gedecoreerd

Tineke Tangel was van 2009 tot 2020 vice-voorzitter van
het parochiebestuur; ze verzorgde personeelszaken en
stuurde de vrijwilligers aan. Zij verzorgt de koffie na de
dienst, fungeert als lector en sinds 2020 als koster bij
uitvaarten. Zij bezorgt het parochieblad en onderhield
de contacten met de KRO-NCRV over de mediavieringen
vanuit de Bonifatiuskerk. Tineke is sinds 1974 ook vrijwil-
liger bij de VVD en was enkele jaren lid van de gemeen-
teraad. Ze is een ‘stille kracht’, ‘onmisbare vraagbaak’
en een verbinder. We zijn dankbaar voor haar inzet. 

met elkaar terwijl er gezorgd wordt voor een hapje en
een drankje.
 
Wij hopen dat u erbij kunt zijn. In dat geval, wilt u zich
dan vóór maandag 5 juni opgeven bij Open Huis Bonifa-
tiuskerk tel. 070 399 24 16 of Open Huis Benedictus en
Bernadettekerk tel. 070 394 07 08. Heeft u hulp nodig bij
het vervoer, dan geeft u dat aan bij de aanmelding.

Werkgroep Bezoek Parochianen
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Heilige Bonifatius

Familieberichten
 

Maaltijden

Expositie Benedictus
en Bernadettekerk
We zeggen Claire Verviers hartelijk
dank voor de expositie van haar
Kruiswegstaties, die – op groter for-
maat – ook tijdens de Kruisweg wer-
den getoond. Wie weet zien we deze
staties volgend jaar op Goede Vrij-
dag weer terug.
 
Mevrouw Grandia Wennifred expo-
seert nu een aantal van haar aqua-
rellen; een kunstvorm waar zij erg
van houdt en waarmee zij vaak bloe-
men afbeeldt. We hopen dat velen
zullen genieten van haar prachtige
kunst.

U bent welkom voor een maaltijd in
de Benedictus en Bernadettekerk op
de woensdagen 7 en 21 juni en 5 en
26 juli.
 
De maaltijden beginnen om 17.30
uur. De kosten bedragen € 6,-, inclu-
sief koffie of thee; wijn €1,-. Aanmel-
den: de maandag ervoor tussen 17
en 18 uur; telefoon 070 396 06 99. 

Vervoer naar de kerk
Voor vervoer naar de Benedictus en
Bernadettekerk bel: Theo van Paas-
sen, 0174 29 29 57.

Muziek in de Bonifatius: orgelconcert
Op 25 juni geeft onze organist
Gerard Legierse een orgelconcert
met als titel ‘Bach en romantiek’. Het
concert begint om 15.00 uur in de
Bonifatiuskerk en duurt een uur. De
toegang is gratis. Na afloop is er een
deurcollecte en de mogelijkheid om
iets te drinken in de Lucaszaal van de
pastorie. U bent van harte welkom!

Werk aan de kerk

In de klokkentoren is led-verlichting
aangebracht; de klokkentoren is ge-
schilderd en de luidmotoren van de
klokken zijn aangepast. Ook de voor-
gevel van de Benedictus en Berna-
dettekerk is aangepakt: die is com-
pleet gedemonteerd, plank voor
plank geschuurd en gelakt en weer
teruggeplaatst. Vrijwilligers: van
harte bedankt.

Resonet en jubilaris Wim van der Ven
Op zondag 16 april (Beloken Pasen)
hebben leden én oud-leden van
Resonet in Laudibus genoten van
een zeer goed verzorgde lunch in de
Benedictuszaal van de Benedictus en
Bernadettekerk.
 
De voorbije paar jaar hebben de
nodige leden om uiteenlopende re-
denen het koor vaarwel moeten zeg-
gen, maar vanwege de toen gelden-
de beperkingen konden zij niet wer-
kelijk worden bedankt voor hun vaak
jarenlange inzet. Het werd een fees-
telijke middag en allen waren ver-
heugd om elkaar weer te zien en te
spreken. Voor herhaling vatbaar!
 
De lunch had nog een officiële tint:
Wim van der Ven was veertig jaar
kerkkoorzanger en ontving als blijk
van waardering uit handen van Joris
van den Boogaard de gouden ere-
medaille, draagspeld en oorkonde
van de Nederlandse Sint-Gregorius-
vereniging.

Gedoopt
Michel Bakkenes
 
Overleden
Cor de Knegt (89)
Greet Blom-van Oorschot (93)
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Vieringen in onze kerken

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep
Resonet in Laudibus
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gerardus Majella & Gloria Deo
Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 27 en zondag 28 mei: Pinksteren

ma
ma

10.30
10.30

Bon
P&P

Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker

Samenzang
Samenzang

Maandag 29 mei: 2e Pinksterdag H. Maria, Moeder van de Kerk

za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00
17.00

Mar
B&B
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon

Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Gebedsleiders Verviers & Beker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
R.K. Oekraïense gemeenschap

Schola Cum Jubilo

Resonet in Laudibus
St. Maarten, eerste heilige Communie
Schola Cantorum
Muziekteam
Oosterse ritus

Zaterdag 3 en zondag 4 juni: Feest van de H. Drie-eenheid (Trinitas)

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
17.00
19.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Gebed

Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Pastor Van Eijk
Kapelaan Huntjens
Pastor Van Eijk
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap
Kapelaan Huntjens

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Koorschool, eerste heilige Communie
Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus
Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament

Zaterdag 10 en zondag 11 juni: Feest van het H. Sacrament

vr
vr

09.00
09.30

P&P
Bon

Euch.
Euch.

Pastor Van Eijk
Kapelaan Huntjens  

Vrijdag 16 juni: H. Hartfeest

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Mar
Bon

Euch.
Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Dopen
Euch.

Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Pastor Olsthoorn & dkn Tolsma
Kapelaan Huntjens
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gloria Deo, na afloop koffie
JoKo
Doopvieringen
Oosterse ritus

Zaterdag 17 en zondag 18 juni: 11e zondag door het jaar, Vaderdag, collecte voor PCI en IPCI

za
za
zo
zo
zo
zo
zo
zo
zo

09.00
16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
15.30
17.00

P&P
Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
Mar
Bon

Euch.
Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Gebed
Euch.

Pastoor Bakker
Pastoor Bakker
Diaken Tolsma
Pastoor Bakker
Pastoor Bakker
Pastor Olsthoorn & dkn Tolsma
Paters SVD
Parochiecatecheet Plaizier
R.K. Oekraïense gemeenschap

Geboorte van H. Johannes de Doper
Samenzang
Barina
St. Maarten
Koorschool
Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Vertelviering kinderen 0-7 jaar & (groot)ouders
Oosterse ritus

Zaterdag 24 juni en zondag 25 juni: 12e zondag door het jaar

do 09.00 Mar Euch. Pastoor Bakker  

Donderdag 29 juni: HH. Petrus en Paulus

Kerken:
Soort viering:

B&B: Benedictus & Bernadette; Bon: Bonifatius; Mar: Martinus; P&P: Petrus & Paulus
Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering

Afkortingen
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Vieringen in onze kerken

za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00
17.00

Mar
B&B
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon

Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Gebedsleiders Verviers & Beker
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Pastoor Bakker
R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep

Resonet in Laudibus
Schola Cum Jubilo
Schola Cantorum
Muziekteam
Oosterse ritus

Zaterdag 1 en zondag 2 juli: 13e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo
Vakantiekoor
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 8 en zondag 9 juli: 14e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
R.K. Oekraïense gemeenschap

St. Maarten, nabestaandenviering
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Samenzang
Con Amore, nabestaandenviering
Oosterse ritus

Zaterdag 15 en zondag 16 juli: 15e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Samenzang
Samenzang
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 22 en zondag 23 juli: 16e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastor Van Eijk & diaken Tolsma
Pastoor Bakker
Pastor Van Eijk & diaken Tolsma
Pastoor Bakker
Pastor Olsthoorn & dkn Tolsma
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Samenzang
Schola Cum Jubilo
Oosterse ritus

Zaterdag 29 juli en zondag 30 juli: 17e zondag door het jaar

za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00
17.00

Mar
B&B
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon

Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastor Van Eijk
Gebedsleiders Verviers & Beker
Pastoor Bakker
Pastor Van Eijk
Pastoor Bakker
Pastor Van Eijk
R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep

Resonet in Laudibus
St. Maarten
Samenzang
Vakantiekoor
Oosterse ritus

Zaterdag 5 en zondag 6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer

maandag
maandag
maandag
dinsdag
1e dinsdag
2e t/m 5e di

12.15
18.00
19.00
09.00
09.30
09.30

Mar
B&B
B&B
P&P
B&B
B&B

Middaggebed
Aanbidding
Eucharistie & Rozenkrans
Eucharistieviering
Gebedsviering
Eucharistieviering

woensdag
woensdag
woensdag
1e, 3e en 5e do
2e en 4e do
vrijdag
vrijdag

09.30
12.45
19.00
09.00
09.00
09.00
09.30

Bon
Mar
P&P
Mar
Mar
P&P
Bon

Eucharistieviering
Eucharistie & 3e wo aanbidding
Rozenkrans
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistie & 1e vr aanbidding
Eucharistie & 1e vr aanbidding

Vieringen op weekdagen
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Sint Maarten en Trinitas

Centraal parochiebureau:

Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg

parochie@sintmaarten-trinitas.nl

ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11

in dringende gevallen: 06 10 77 78 75

www.rkvlietstreek.nl

Bankrekeningen: 

Sint Maarten, Voorburg, NL60 RABO 0365 9004 35 

R.K. Parochie Trinitas, Leidschendam

NL33 RABO 0365 9913 25

Sint Marinus
ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11

Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg

Heilige Petrus en Paulus
di en vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 43 10

Sluiskant 28, 2265 AB Leidschendam

4 juni: Vrijwilligersmiddag Trinitasparochie  
Op zondag 4 juni is het feest van de heilige Drie-eenheid (Trinitas). Dat is een
bijzondere dag voor onze Trinitasparochie. Om dit te vieren en u als vrijwilli-
ger te bedanken voor uw inzet het afgelopen jaar, organiseren wij een gezel-
lige middag op die zondag van 13.30 uur tot 16.00 uur in De Haard. Bij mooi
weer kunnen wij ook van de tuin en terras gebruik maken. Het wordt een
ontmoeting met een hapje en een drankje en het nodige ‘vermaak’.

Het belooft een gezellige middag
te worden. Graag heten wij al onze
vrijwilligers daarbij natuurlijk van
harte welkom.
 
Wij willen natuurlijk graag weten
hoeveel mensen wij kunnen ver-
wachten. Wilt u zich daarom vóór
zondag 28 mei aanmelden bij:
Frans Aarts, 06 37 60 82 58,
fransaarts-schoenen@ziggo.nl
of Willie Tetteroo, 06 38 92 59 51,
willietetteroo@gmail.com.

Altaarteam en beheerteam

Piëta gerestaureerd
Een jaar geleden werd de parochie
Sint Maarten opgeschrikt door graf-
schennis op haar begraafplaats naast
de kerk. Naast verschillende graven
had vooral het Piëta-beeld het zwaar
te verduren. De Piëta op het kerkhof,
een 120 jaar oud zandstenen beeld
van beeldhouwer J. Maas, is een ge-
meentelijk monument en siert het
bijbehorende priestergraf. Het beeld
is nu weer prachtig hersteld.

Met deze collecte wordt uw financiële steun gevraagd voor de activiteiten
binnen het werkgebied van de IPCI (Voorburg, Leidschendam en Leidschen-
veen). Dat gebeurt via de deelname van de IPCI in het Sociaal Fonds van de
gemeente Leidschendam-Voorburg. Via dit fonds wordt steun in natura ver-
leend aan inwoners van de gemeente, die door financiële problemen dingen
niet zelf kunnen betalen. Daarnaast geeft de IPCI eenmalige noodhulp in uit-
eenlopende concrete situaties. Verder ondersteunen wij ook diaconale pro-
jecten van het bisdom Rotterdam. Voorop staat dat we in de praktijk willen
laten merken dat caritas in onze parochie levend is. Om deze hulp en onder-
steuning te kunnen blijven bieden hebben wij uw financiële hulp nodig. Wij
verzekeren u dat het goed wordt besteed. U kunt uw gift ook overmaken
naar bankrekening NL18 RABO 0127 6879 12 ten name van IPCI van de paro-
chies Trinitas, Sint Maarten en de Verrezen Christus (RSIN 825777975).

Vincent Dielwart, voorzitter IPCI

Voorjaarscollecte IPCI 17 en 18 juni
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Sint Maarten en Trinitas

Familieberichten

Gedoopt
Pelle Boogers
Benthe Boogers
Ties Hoogveld
 
Overleden
Nel van Veen-van der Kamp (91)
Theo Gahrmann (85)
Jan Burgering (94)
André Boersma (99)
Sylvia Streefkerk-van der Meer
(70)
Theo Duijvesteijn (81)
Harrie van Eijk (84)

Vele vrijwilligershanden maken licht vrijwilligerswerk. Nu bestaat het team
van collectanten van HH. Petrus en Pauluskerk uit zes mannen en willen we
deze groep graag uitbreiden naar twaalf collectanten. Door het jaar bent u
eens in de zes weken aan de beurt. In de zomer kunnen er gemakkelijk vier
collectanten tegelijk afwezig zijn voor vakantie. Het blijft dan voor de overige
acht nog op te vangen. Nu zijn wij met zes mannen maar natuurlijk zijn ook
vrouwen van harte welkom! Het inroosteren gaat in overleg en er wordt
rekening gehouden met uw mogelijkheden en voorkeuren. Vrijwilligerswerk
is niet vrijblijvend, staat u eens in de zes weken ingeroosterd dan wordt er
op u gerekend. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, zorg dan tijdig zelf voor
een vervanger. U krijgt een ledenlijst met hun telefoonnummers. Op feest-
dagen als Kerstmis, Pasen en Pinksteren doen wij een extra beroep op u. 

Team collectanten zoekt versterking

Op zondag 16 april vierde pastor Jan Olsthoorn in de HH Petrus en Paulus-
kerk zijn 90ste verjaardag. Samen met pastoor Bakker ging hij voor in de
Eucharistie. In zijn openingswoord herinnerde pastor Olsthoorn aan zijn
geboorte op 16 april 1933 en dat hij dezelfde dag door zijn vader naar de
kerk werd gebracht om gedoopt te worden. Toen luidden voor hem de
eerste keer de kerkklokken. Ook memoreerde hij zijn priesterwijding en
zijn toewijding aan de Kerk.
 
Het werd een heel mooie viering met begeleiding van Con Amore. Pastoor
Bakker had een aansprekende preek met aandacht voor het Justitiepastoraat
en de Stichting Uit-zicht. Voor een 90-jarige heeft pastor Olsthoorn nog een
goede zangstem en samen met pastoor Bakker klonk dat heel goed. Vóór de
zegen na afloop van de viering kreeg hij van het parochiebestuur namens de
parochie een boeket bloemen en een doosje bonbons, wat hij zeer waar-
deerde. De kaars met 90 erop, was tijdens de viering voor hem ontstoken.
 
In zijn dankwoord bedankte hij iedereen die aan de viering had meegewerkt
en de parochianen die in de kerk aanwezig waren. Na het slotlied werd hij
toegezongen met ‘Lang zal hij leven’ en daar genoot hij van. Ook kreeg hij
een welverdiend applaus. Omdat hij de ‘Olsthoornfamiliedag’ ging vieren
vertrok hij snel zodat hij helaas geen persoonlijke felicitaties in ontvangst
kon nemen.

Leo Valk

Pastor Olsthoorn 90 jaar

Nieuwe collectanten krijgen van te
voren een korte instructie, zodat u
precies weet wat u te doen heeft. De
feitelijke ‘opoffering’ is gering, u
bent immers toch al aanwezig in de
H. Mis en de ronde langs de banken
neemt tussen de drie en vijf minuten
in beslag. Daarvoor en daarna kunt u
uw volle aandacht richten op de ere-
dienst. En denk maar zo: u doet het

voor onze Schepper, onze Verlosser en onze parochie en u vindt uw beloning
in de vreugde die deze gedachte oplevert… Speciale kleding is niet vereist,
maar bij voorkeur geen sportkleding.
 
Wilt u ons collectantenteam versterken? Meldt u bij mij: 06 44 36 65 42 of
lhmvalk@gmail.com.

Namens het collectantenteam, Leo Valk, coördinator

Dit najaar is er weer
een Alphacursus. Zie
daarvoor bladzijde
15. De avonden
beginnen altijd
met een maaltijd.
Kookt u graag dan
bent u een welkome
aanvulling op ons Alpha kookteam.
Aanmelding kan bij Frans Aarts via
alpharkvlietstreek@gmail.com of via
06 37 60 82 58. Het hoeft niet iedere
week.

Het Alphateam

Koken voor Alpha
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dag en nacht - www.vdhuz.nl - 070-3202040

Voor een waardevol afscheid 

met zorg en respect afgestemd 

op ieders persoonlijke wensen.

Uitvaartcentrum 
Leidschendam-Voorburg
Strandwal 1 - Leidschendam
24 uurs uitvaartsuites beschikbaar

Uitvaartwinkel Haaglanden
Damlaan 64 - Leidschendam
geopend ma. t/m za. 12.00 tot 16.00 uur

Sinds 2016 heeft Maria Magdalena, als ‘apostel der apos-
telen’, een kerkelijke feestdag, en wel op 22 juli. Dat on-
derstreept, dat er de laatste tijd meer wordt nagedacht
over de belangrijke rol die vrouwen altijd in de Kerk
hebben gespeeld; het is een aanleiding om verder na te
denken over de rol die vrouwen ook in de toekomst
kunnen spelen. 
 
We willen deze feestdag – vooral ook met vrouwen – in
onze federatie vieren tijdens een feestelijke oecumeni-
sche bijeenkomst van gebed en ontmoeting. De bijeen-
komst vindt plaats op zaterdag 22 juli, van 11.00 tot
14.00 uur, in de Benedictus en Bernadettekerk aan de
Churchilllaan in Rijswijk.
 
Na een korte gebedsviering zal er een lezing worden
gegeven. Na de lunch (zelf meebrengen!) gaan we in
kleine groepjes naar elkaar luisteren. Aan de hand van
enkele vragen kunnen we praten over wat ons in ons
gelovig-zijn bezig houdt en raakt (een geloof- en luister-
gesprek; geen discussie). Zo kunnen we de feestdag van
de vrouw van het eerste uur op feestelijke wijze vieren.
U bent op deze feestdag van harte welkom!

Yvonne Verviers-Beker

Feestdag van Maria Magdalena; 22 juli

“Het is deze dienstbaarheid waartoe
elke christen geroepen is en die ook
het fundament is voor elk ambt in de
Kerk. Daarvoor geef ik mijzelf aan
Christus en aan zijn Kerk.”  Met deze
woorden beschrijft Arno Aardoom
zijn roeping. Op zondag 21 mei wordt
Arno, priesterstudent voor het Bisdom
Rotterdam, door handoplegging en gebed tot diaken ge-
wijd.
 
De wijdingsplechtigheid vindt plaats tijdens een Eucha-
ristieviering die begint om 15.00 uur in de H. Willibror-
duskerk in Teteringen (Kerkstraat 1). Bisschop Liesen van
Breda is de wijdende bisschop. Tijdens de plechtigheid
ontvangt Mick Huybrechts,  priesterstudent voor het
bisdom Antwerpen, ook de diakenwijding. Arno en Mick
hebben als motto gekozen voor een tekst uit 1 Korin-
tiërs: “Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander.”
(1 Kor 10,24)
 
Bisschop Van den Hende en rector Broeders vragen om
uw gebed voor deze nieuwe diaken.

Laura Migliori, ambassadeur van Vronesteyn

Diakenwijding Arno Aardoom
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Kerk en wereld

Jacinta van Luijk in Nederland
Op zondag 23 april spraken wij na de H. Mis bij de koffie
met Jacinta van Luijk. De Leidschendamse Jacinta is mis-
sionair werker in Kenia. In het kader van de Week Neder-
landse Missionaris is zij in Nederland. Elders op deze
pagina schrijft zij over haar project in Kenia. Op vrijdag
9 juni organiseert de stichting Vrienden van KAP een
bijeenkomst waar zij meer over haar werk in Kenia zal 

KAP: het project van Jacinta van Luijk in Kenia
Het was leuk om velen van jullie weer te zien! Na vier
jaar ben ik weer op verlof uit Kenia. In zo'n lange tijd is
er veel gebeurd en meer bij te praten dan een kop koffie
na de viering toelaat. Het gaat goed met ons werk in het
Kitale Community Advancement Programme (KAP) in
Kenia. Zowel deelnemers, vrijwilligers, cliënten alsook
onze staf doen nog steeds graag mee. Ook de noden blij-
ven hoog, maar gelukkig hebben onze activiteiten goede
resultaten. Een recent onderzoekje geeft misschien een

goed beeld. Er is sterk toenemend misbruik van alcohol
en drugs. Zo gaf 37% van de ondervraagde jongeren uit
Kitale aan dat zij 's morgens een ‘eye-opener’ nodig had-
den, dat wil zeggen een borrel of drugs om zich weer
enigszins stabiel te voelen. Onze verslavingsactiviteiten
blijken goed aan te slaan: 55% van de cliënten uit onze
behandelgroepen gaf aan nu meer dan twee jaar nuchter
te zijn en nog eens 26% maakte heel goede vorderingen.
We zien ook bemoedigende vooruitgang in al onze vier
sub-programma's rond hiv/aids, misbruik en verslaving,
geweld/trauma en verlies van hoop, doel en eigenwaar-
de bij jongeren. Deze goede resultaten zorgen ervoor dat
wij de moed erin houden!
 
Een steeds groter wordend struikelblok is helaas het
toenemende gebrek aan fondsen voor ons werk, zowel
nationaal als internationaal. Mijn collega's en ikzelf zijn
daarom extra dankbaar voor de prachtige giften van
velen van jullie! Ik hoop van harte dat we elkaar in de
komende maanden nog eens zullen ontmoeten. 

Jacinta van Luijk

kinderen in Uganda. De andere helft naar de Vastenac-
tie. Op 22 maart is geklaverjast. Het was met achten-
veertig klaverjassers en vier rummikuppers weer een
heel gezellige avond. De opbrengst voor de Vastenaktie
was € 710. Er was een loterij met door plaatselijke win-
keliers en enkele parochianen aangeboden leuke prijzen.
Daarvoor onze hartelijke dank. De winnaar van het kla-
verjassen was Rogier Tetteroo en bij het rummikuppen
Anja van der Wal.
 
De werkgroep
M.O.V. is dank-
baar voor dit
resultaat en 
bedankt iedereen
die hieraan heeft
bijgedragen: de
koekjesbakkers,
soepkokers,
soepbezorgers
en soepverkopers, koks, opscheppers, tafeldekkers. Ook
veel dank aan de mensen achter de bar en diegenen die
hielpen bij de verkoop van de loten. En natuurlijk dank
aan de deelnemers van de verschillende acties.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede

Terugblik Bisschoppelijke Vastenactie 2023
De Vastenactie is onze parochianen dankbaar voor de
steun aan het in project in Zuid Soedan. Zij kan nu meer
ontheemde vrouwen en kinderen in Zuid Soedan helpen.
Ver van hun vroegere dorpen werken Awut en Ajak hard
om iets nieuws op te bouwen. Vastenactie helpt hen en
vele andere vrouwen daarbij.
 
Zoals eerder bericht zijn op 11 maart in de HH. Bene-
dictus en Bernadettekerk door kinderen door hen zelf
gebakken koekjes aangeboden. Dit leverde veel blije
gezichten en voor de Vastenactie € 180 op. Het totale
bedrag dat in de H. Bonifatiusparochie is ingezameld, is
ons nog niet bekend. Door de Sint Maartenparochie is
€ 2.731 overgemaakt aan Vastenactie. Naast de deurcol-
lecte op Aswoensdag, de bijdrage van de kinderen in de
Tuinviering en de Rode Offerbus was de Take Away
Vastensoep weer een groot succes.
 
De Trinitasparochie heeft samen met de PG Leidschen-
dam in de Veertigdagentijd weer de gezamenlijke Vas-
tensoep georganiseerd. De avonden zijn gemiddeld door
vijftig mensen bezocht. De sfeer was fijn. De opbrengst
was flink: € 2.113. De helft hiervan gaat naar het project
van de PGL: ‘Signs of Hope’, een school voor slechtziende

vertellen. De bijeenkomst is om
14.00 uur in De Haard, Molenpad 2a,
Leidschendam. U kunt haar werk
ondersteunen met uw gift aan Stich-
ting Vrienden Kitale Aids Program-
me: NL37 INGB 0005 1602 39.
Wergroep Missie, Vrede en Ontwikkeling
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Titel: De wereld van binnenuit veranderen
Auteur: Mariano Fazio
Verkrijgbaar via: https://deboog-uitgeverij.nl/
 
In 2018 schreef paus Franciscus de brief ‘Verheug u en
juicht’, waarin hij ons oproept ons leven te heiligen. De
Argentijnse hoogleraar en priester Mariano Fazio schrijft
hoe wij onze roeping tot heiligheid gestalte geven door te
werken aan een betere wereld. Hij schrijft over en voor gewone mensen met
een gewoon leven. Juist daar zijn wij geroepen zout der aarde en licht der
wereld te zijn en zo te werken aan Gods droom met de wereld waarin wij
leven. De wereld van binnenuit veranderen tot “Gods koninkrijk van waar-
heid, heiligheid en liefde, recht en gerechtigheid, een koninkrijk van vrede”.
 
Tegenover het individualisme, hedonisme en relativisme van tegenwoordig
plaatst Fazio “oprechte zelfgave, vreugde, een geest van dienstbaarheid,
moed, medelijden, mededogen, dorst naar gerechtigheid” om de maatschap-
pelijke noodsituatie van “honger, werkeloosheid, uitsluiting, gedwongen
migratie, vluchtelingen, mensenhandel en wat al niet meer” te bestrijden.
Zo nemen we deel aan het verlossingswerk van Christus uit liefde voor de
wereld waarin we leven. Dit goed leesbare inspirerende boekje geeft geen
pasklare oplossingen. Het inspireert ons in de eigen situatie te werken aan
onszelf en aan een betere wereld en daarmee ons leven te heiligen.

Pier Tolsma, diaken

Boekbespreking

Inspiratie en bezinning

Conferentie in Veenendaal
Op zaterdag 25 maart kwamen hon-
derden mensen voor de conferentie
‘Missionaire Parochie’ naar Veenendaal. Vanuit onze federatie waren er tien
deelnemers. De ervaring was indrukwekkend, enthousiasmerend, bemoedi-
gend. We hebben nagepraat: hoe kunnen we met de nieuwe ervaringen ver-
der groeien? Want de conferentie van vorig jaar heeft al een paar zaadjes
geplant en we zien ze ontkiemen.
 
Onze welkomstteams zijn kostbaar. Wat een glimlach al niet doet. Dit plantje
kan verder groeien. Vragen beantwoorden, nieuwe mensen wegwijs maken
zijn daarvoor ideeën. Het muziekteam is ook een nieuwe loot aan de missio-
naire plant. Een ander geluid, zodat je de Eucharistieviering anders kunt be-
leven. Meezingen zou mooi zijn, we tippen het team om voor de viering een
lied te oefenen met de mensen. Net nieuw en al hoopgevend: de huisbezoe-
ken die gestart zijn in Rijswijk en Laak. Mensen worden benaderd, om elkaar
beter te leren kennen. Hoe leef je, hoe is jouw geloof. Een open gesprek,
vooral luisteren, afgesloten met gebed. Mensen zijn steeds blij verrast.
 
Bij de openstelling van de Bonifatiuskerk, om de week op zaterdag, waren er
meteen al bezoekers. Bekenden maar ook ‘nieuwe gezichten’, voor een
kaarsje, een praatje, gebed, of informatie. Een welkom, een stille ontmoe-
ting, een kans. En hoe groeit de al oudere struik van de Alpha door? Meer
aandacht voor werving. Bij deze al een oproep: Alpha biedt rijke kansen om
je geloof te verdiepen en te vernieuwen. Om te leren vrijuit te praten over je
geloof. Doe mee! We bespraken ook dat er een vervolg op moet komen.
 
We begonnen en eindigden onze bijeenkomst met gebed. Dit is dé krachtige
wortel voor de missionaire dynamiek. Betrek God, vraag om zijn Geest. Sta
klaar voor wat Hij je te doen geeft: Heer, hier ben ik. Hij heeft voor ieder een
passende taak om zijn Kerk te laten groeien en bloeien.

Nellie Plaizier, catecheet

Column

Vergeet de 
vreugde niet 
Verheug je, horen
we in de Schrift,
wees blij, houd
goede moed. Dat is gezegd tegen
gewone mensen, de eerste christe-
nen. Mensen die soms midden in
vervolging zaten, die uitsluiting, drei-
ging, geweld, onrecht ondervonden.
Ze hadden het niet gemakkelijk.
 
Nee, dit ‘verheug je’ gaat niet over
het moderne idee dat alles ‘leuk’
moet zijn. Het leven is bepaald niet
altijd leuk. Natuurlijk mogen we
plezier maken op z'n tijd, en lachen
is gezond, en samen een biertje
drinken. Maar waar vinden we de
vreugde van Paulus? De vreugde
van ‘en toch’?
 
Die bijbelse vreugde zit diep van
binnen, in ons hart. De bijbelse
vreugde gaat over innerlijke vrede,
je aanvaard weten. De vrede die alle
verstand te boven gaat, zegt Paulus.
Het is onze vreugde dat we Gods lief-
de hebben leren kennen in Christus.
Zijn liefde gaat uit naar alle mensen,
naar u en mij en al onze buren. We
zijn gekend, aanvaard, bemind, we
zijn allen welkom bij Hem.
 
In dat visioen kunnen mensen ook
elkaar welkom heten, respecteren,
ondersteunen. Met open oog en hart
gaan we de weg van de liefde, naar
de zieke, de eenzame, de gekwetste,
de verstoten mens. Laten we moed
houden, het geloof bewaren. Het ge-
loof in de verrezen Heer die ons
nabij is op al onze wegen, bron van
vreugde.

Martine Taks

Ter overweging: luisteren
Laten we ook in ons geloof echt luis-
teren naar elkaar, open staan, ruim-
hartig en wel-willend zijn. Erken de
waarheid van de ander! Het vreem-
de vertoont immers veel gelijkenis
met wat je zelf denkt en bent. Voel
mee met de ander, ga op zoek naar
hem: dat is een principe van liefde.

Naar Karen Armstrong: ‘De Bijbel’

14



Leren en verdiepen

Stiltedagen in de abdij
Waar vinden we nog stilte om ons heen? De wereld is vol van geluiden, en
het dringt door tot in huizen en onze hoofden. Ik wil ieder die stilte zoekt
uitnodigen voor vier dagen in de Adelbertabdij in Egmond. Vier dagen van
rust, gebed en verdieping en een dagelijkse terugblik op wat dit met ons
doet. Met mooi weer wellicht een stiltewandeling, we gaan het ervaren.

Datum: maandag 31 juli tot donder-
dag 3 augustus (drie nachten)
Aantal deelnemers: acht
Begeleider: Ingrid van der Aart
Kosten; € 209,25 per persoon, exclu-
sief toeristenbelasting, inclusief
maaltijden, een eigen kamer met
douche, bedlinnen en handdoeken.
 
Wilt u deelnemen, laat het mij
uiterlijk 8 juni weten op mailadres
Ivdaart777@gmail.com.

Ingrid van der Aart

Volgende Alpha start in september
Vraag jij je ook weleens af… of er meer is tussen hemel en
aarde? Wie Jezus is? Of bidden eigenlijk wel helpt? Wat
je met de Kerk moet? Als dergelijke vragen weleens in je
gedachten komen, dan is er voor jou de Alpha-cursus! Na
een maaltijd om elkaar beter te leren kennen, is er elke keer een inleiding
en wordt er daarna in kleine groepen verder gepraat. Deze cursus is geschikt
voor iedereen die vragen heeft over het christelijk geloof. Je hoeft dus geen
voorkennis te hebben of gelovige te zijn, maar dat mag wel. Alle vragen
kunnen worden gesteld en we gaan samen op zoek naar antwoorden. De
meeste deelnemers kennen elkaar nog niet en dat is alleen maar leuk. Ook
goed om te weten: de cursus is gratis!
 
Van harte welkom op de informatieavond op woensdag 13 september om
19.30 uur in de pastorie naast de St. Martinuskerk, Oosteinde 54, Voorburg.
Graag je daarvoor aanmelden bij Frans Aarts: alpharkvlietstreek@gmail.com
of 06 37 60 82 58 (ook voor meer informatie). De informatieavond is vrijblij-
vend; daarna kun je beslissen of je wilt meedoen aan de Alpha op de woens-
dagavonden van 20 september tot en met 22 november, steeds beginnend
met de maaltijd om 18.30 uur.

Interview

Henk van
Steekelenburg

Wie ben je?
“Ik ben Henk van Steekelenburg
(1959), getrouwd met Bella; we
hebben drie kinderen. Ik kom uit
een tuindersfamilie. Waar nu de
Strijp ligt was het bedrijf van mijn
ouders en grootouders. Na de mid-
delbare school ging ik meewerken
in het gezinsbedrijf.”
 
Wat doe je?
“Ik volgde de pastorale school (dia-
conie) en was in Moerwijk het jong-
ste lid van de parochievergadering.
Van 1985 tot 1987 nam ik deel aan
een groep, die zorg droeg voor de
Mangyanen, een bergvolk in de Filip-
pijnen, met een eigen cultuur en taal
en met eerbied voor de natuur. Een
prachtige ervaring, die ik iedereen
toe zou wensen. Ik ontmoette er mijn
vrouw Bella. Onze kinderen gingen in
Rijswijk naar school; zo werd ik actief
in de Bernadettekerk: zingen bij
Barina, tien jaar bij de PCI, betrokken
bij kerkvervoer en bij het doen van
klussen. Ik ben nu lid van de beheer-
groep.”
 
Wat inspireert je?
“Het geloof, me ingegoten met de
paplepel, is altijd levendig gebleven.
God is de bron van leven; weten door
God bemind te worden en samen
Kerk te zijn gun je iedereen. Die lief-
de moet worden uitgedragen! En het
is heerlijk om samen dingen aan te
pakken, zoals laatst de restauratie
van de planken van de voorgevel van
de kerk.”
 
Waar hoop je op?
“Was de hele Kerk maar zo levendig,
dat zij ook de omgeving raakt. Een
open parochie, waarin velen zich
welkom zouden mogen voelen: open-
staand, uitnodigend voor iedereen,
zonder oordelen; een Kerk waarin
we niet op elkaar mopperen. Liturgie
moet niet alleen een rite zijn, een
sjabloon, maar moet onze harten
raken en een goede, op deze tijd
afgestemde uitleg geven van het
oude geloofsgoed.”

Synodaal proces
Op weg naar een luisterende kerk

In het door de paus in gang gezette synodale proces vond
in februari in Praag de continentale vergadering plaats,
waarin alle kerkprovincies in Europa spraken over de toe-
komst van de Kerk. In het slotdocument (zie de website
prague.synod2023.org) wordt benadrukt, dat de rijkdom van de Kerk bestaat
uit haar variëteit; dat we elkaar daarin kunnen ontmoeten door naar elkaar
te luisteren; dat luisteren de levensweg is van de Kerk; dat alle gedoopten
medeverantwoordelijk zijn voor de zending van de Kerk.
 
De Nederlandse religieuzen, het bisdom Den Bosch en het Netwerk Katho-
lieke Vrouwen hebben een project ‘Luisterend op weg’ opgezet om verder
te bouwen aan deze luisterende houding. Op de pas geopende website
www.luisterendopweg.nl kunt u meer lezen over dit project.
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Jeugd en Jongeren

Met je gezin en samen met andere gezinnen een dag op bedevaart op vrij-
dag 11 augustus. Ga je mee? Kapelaan Daan Huntjens en catecheet Nellie
Plaizier gaan ook. Bedevaart is: een reis naar een heilige plek. De heilige plek
die we bezoeken is Kevelaer, net over de grens in Duitsland. Hier vereren we
Maria, we bidden tot de moeder van God. We vieren de H. Mis en het Lof.
Jongens kunnen misdienaar zijn, meisjes een bruidje in de processie. We bid-
den de kruisweg. We eten en drinken samen, er is veel gezelligheid.
 
Kijk op https://www.bedevaart.nl/gezinsbedevaart. Of stel je vraag aan mij
via nellie.plaizier@sintmaarten-trinitas.nl.

Nellie Plaizier, catecheet

Gezinsbedevaart Kevelaer

21 mei om 11.00 uur in de HH Petrus en Pauluskerk
4 juni om 9.30 uur in de St. Martinuskerk
11 juni om 11.00 uur in de H. Bonifatiuskerk

Ruim vijftig kinderen uit onze federatie gaan de eerste heilige Communie
ontvangen. Dat is een groot feest voor de kinderen, voor hun familie en voor
onze geloofsgemeenschappen. Nu horen deze kinderen er helemaal bij. Ze
mogen Christus ontvangen in de Communie.
 
Wensen wij alle kinderen toe, dat zij nog vele malen in hun leven de Commu-
nie zullen mogen ontvangen. Christus kan zo steeds meer in hen groeien, en
ook wij als kerkgemeenschap groeien zo door Hem en met elkaar mee. Als
Lichaam van Christus.

Eerste heilige Communie

Een groep van elf kinderen is gestart
met het vormseltraject. Zij hebben
zich op 21 mei in de Martinuskerk
aan u voorgesteld.
 
Welkom Roan, Nikola, Loek, Victor,
Jenisa, Stella, Auric, Aiden, Brandon,
Randy en Liam. We wensen jullie
toe, dat je veel over het geloof gaat
ontdekken.
 
De jongeren die in hun tweede jaar
van het vormseltraject zitten gaan
op de zaterdag voor Pinksteren naar
de Vuurdoop. Alle vormelingen uit
het bisdom worden daarvoor door
bisschop Van den Hende uitgeno-
digd. Het is een evenement, of beter
gezegd: een spektakel. Een grote
groep jongeren in de kathedraal die
samen het geloof vieren, theater
beleven, de kathedraal ontdekken,
elkaar ontmoeten. Onvergetelijk!
 
Jaarlijks in de Goede Week zegenen
bisschoppen de oliën en het Chris-
ma, die in hun bisdom worden

Presentatie vormelingen, Chrismamis en Vuurdoop KinderVertelVieringen
Zondag 25 juni, 15.30 uur
Sint Martinuskerk
 
We vertellen het verhaal van de wer-
kers in de wijngaard van God. Men-
sen worden geroepen op verschillen-
de momenten: hoe gaat het verhaal
eindigen? Kom jij ook helpen de
druiven te plukken? Er zijn zóveel
druiven! Er zijn héél veel helpers
nodig, dus kom allemaal!

gebruikt voor de ziekenzalving, de
zalving van de geloofsleerlingen, de
dopelingen, de vormelingen en de
wijdelingen. Voor de laatste drie is
het Chrisma bedoeld.
 
Daarom is het een mooie traditie
dat vanuit onze federatie de vorme-
lingen, die in november gevormd
worden, de Chrismamis meevieren.
Goed om daar ook onze eigen pas-
toor Bakker en kapelaan Huntjens in
de priesterstoet te zien meelopen.
Een bijzondere ervaring voor onze
aankomende vormelingen en voor
de gehele kerkgemeenschap.


