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Een kindelien so lovelic
is ons geboren heude
van ener joncfrou suverlic
God treust ons arme leude
en was ons dat kindeke nich geboorn
so waren wy alle te male verloorn
dat heil is onser allen
ei du seute Here Jesom Christ
das doe den menschen geboren bist
God beheud ons veur die helle.

Oud-Twents Kerstlied
 
Vertaling:
Een kindje zo lieflijk
is ons vandaag geboren
uit een jonkvrouw zo zuiver
God troost ons arme lieden
en was ons dit kindje niet geboren
dan waren wij allen voor altijd
                                               verloren
dat heil is van ons allen
o, Gij Heer Jezus Christus zoet
dat Gij ons mensen bent geboren
God behoed ons voor de hel.

Een kindeke so lovelic

Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer!

Kerstvieringen

Na twee jaar corona hopen we
iedereen met Kerstmis weer in
onze kerken te mogen begroeten.
Let wel: in Leidschendam en Voor-
burg zijn op Kerstavond toegangs-
kaarten nodig. Zie pagina 10.

Kersticoon geschilderd door Ineke Bitter
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Parochie H. Bonifatius
Lasten
Personeel
Onroerend goed
Kosten begraafplaats
Rente en lasten schulden
Eredienst en pastoraat
Verplichte bijdragen
Beheer

Baten
Bijdragen parochianen
Opbrengst bezittingen
Baten begraafplaats
Incidentele baten

Saldo

Parochie St. Maarten
Lasten
Personeel
Onroerend goed
Kosten begraafplaats
Rente en lasten schulden
Eredienst en pastoraat
Verplichte bijdragen
Beheer
Incidentele baten

Baten
Bijdragen parochianen
Opbrengst bezittingen
Incidentele baten

Saldo

Parochie Trinitas
Lasten
Personeel
Onroerend goed
Rente en lasten schulden
Eredienst en pastoraat
Verplichte bijdragen
Beheer

Baten
Bijdragen parochianen
Opbrengst bezittingen
Incidentele baten

Saldo

      2023

 141.247
 162.902
   23.791
 
   14.284
   47.500
   24.650
 414.374

 175.600
   60.879
   71.800
             0
 308.279
-106.095

      2023

   93.553
 243.535
             0
             0
   10.083
   39.800
   19.250
             0
 406.221

 146.300
 175.379
             0
 321.679
  -84.542

      2023

   80.407
 127.148
             0
   12.483
   24.300
   17.150
 261.488

 125.700
      7.000
             0
 132.700
-128.788

     2022

131.391
164.000
  23.500
    8.700
  14.385
  45.610
  22.884
410.470

181.850
  94.214
  72.000
            0
348.064
 -62.406

     2022

  95.595
212.370
    1.500
    2.100
  10.533
  46.603
  15.466
            0
384.167

165.500
225.250
            0
390.750
     6.583

     2022

  85.383
139.400
    7.300
  14.683
  23.680
  20.133
290.579

168.000
  31.500
            0
199.500
 -91.079

     2021

159.413
152.439
  47.059
    9.949
  11.459
  48.743
  27.570
456.632

222.574
120.805
101.046
    5.977
450.402
   -6.230

     2021

  56.889
250.338
        414
    4.116
    8.234
  45.911
  13.069
    1.200
380.171

165.946
224.296
        328
390.570
  10.399

     2021

  58.359
111.921
  11.493
  11.254
  27.834
  13.911
234.772

159.237
  72.271
        329
231.837
   -2.935

Begrotingen 2023

Het bestuur heeft de begrotingen
voor 2023 opgesteld. De toelichting
staat op bladzijde 4.

Vincent Dobbe, penningmeetser

Contact
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Van het pastoraal team

Een kort Woord voor u
Dit pastoraal woord schrijf ik begin november. Het kost mij moeite nu al iets
‘kerstachtigs’ te schrijven. Daarom zoek ik op internet maar wat oude kerst-
preken van de laatste pausen op. Mij valt op dat Johannes Paulus II in 2004
maar driehonderd woorden gebruikte; het spreken viel hem zwaar. Toch kon
hij in die weinige woorden al het wezenlijke zeggen. Dan lees ik de kerstpreek
van paus Benedictus XVI uit 2006. Hij vertelde dat de oude kerkvaders een
beschrijving van Gods menswording lazen in Jesaja 10,23, waar staat: “God
heeft zijn woord ingekort.” (In uw Bijbel vindt u dat niet terug. Deze kerkvaders
gingen uit van een alternatieve, Griekse versie van het Oude Testament.)

God heeft zijn eeuwige Woord ingekort, kort gemaakt,
klein gemaakt – zo klein dat het in een kribbe paste. Het
heeft zich tot een Kind gemaakt, zodat het Woord voor
ons te bevatten werd. Je zou kunnen zeggen: in de loop
van de eeuwen daarvoor was het woord van God in uit-
voerige profetenreden, wetboeken en historische schrift-
rollen lang en onoverzichtelijk geworden – zowel voor de

ongeletterden als voor de schriftgeleerden, zodanig ver-
strikt geraakt in detailproblemen dat ze de blik op het
geheel moeilijk konden vinden.
 
In de Kerstnacht biedt God uitkomst. Hij kort zijn Woord
in. Het Kind kan nog niet spreken, maar het ís Woord,
blijde boodschap. Later zál Jezus spreken en dan de diep-
ste eenvoud en eenheid van Wet en profeten naar boven
halen met de weinige woorden: “Gij zult de Heer uw God
beminnen met heel uw hart, heel uw ziel en met al uw
gedachten… Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.”
 
Dat is alles: deze éne liefde die God en mensen omvat.
Toegegeven: misschien is de naaste soms weinig bemin-
nelijk. Of misschien lijkt het soms moeilijk God te bemin-
nen – met je gedachten, waarvoor Hij onbereikbaar is,
en met je hart, dat lijdt onder zoveel tegenstrijdigheden
in de wereld die zijn ware gelaat versluieren.
 
Maar vergeet dan niet dat God zijn Woord ‘ingekort’
heeft! Nu is Hij niet meer onbekend: Hij heeft Zich im-
mers voor ons tot Kind gemaakt en laat daarmee geen
enkele twijfel meer over Zichzelf bestaan. Nu ook zullen
we Zijn beeld herkennen in de naaste, met name de klei-
nen. De Kerstnacht maakt het ons wel heel gemakkelijk:
we hoeven ons slechts te laten vertederen door dat heel
kleine Kindje dat én God én mens is… en onmiddellijk
wordt de liefde tot God en mensen in ons aangewak-
kerd.

Kapelaan Daan Huntjens

Welkom om samen de Kerstmis te vieren
Zoals het er nu naar uitziet kunnen
we na twee jaar weer als vanouds bij
elkaar komen om de Kerstmis in de
kerk te vieren. Ik hoop dat u deze
uitnodiging ter harte neemt. De
Kerstdagen met elkaar wordt in de
goede zin van het woord verrijkt met
het luisteren naar het Kerstevange-
lie, het zingen van de Kerstliederen,
het samen vieren van de geboorte
van Jezus onze Heer. Ook dit jaar
wordt u uitgenodigd om een kaart

(één euro) op te halen voor de vie-
ringen op Kerstavond in Leidschen-
dam en Voorburg (zie tijden elders in
dit blad). Dit is nodig vanwege veilig-
heidsvoorschriften. En op deze
manier weet u zich verzekerd van
een plaats in de kerk. Dank aan alle
vrijwilligers die zich inzetten voor
goed verzorgde en sfeervolle Kerst-
vieringen in onze parochiekerken.
Graag tot de Kerstmis. Welkom.

Pastoor W. Bakker
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Nieuwstraat 10a              

2291 AD Leidschendam                        

Herenstraat 22            

2291 BG Wateringen                    

Sir Winston Churchilllaan  372

 2285 SK Rijswijk

 Lupine Uitvaartverzorging

070-387.98.08

Erik de Jong
Uitvaartverzorging & Begeleiding

Dag en nacht bereikbaar

E-mail:  erik@dejonguitvaartbegeleiding.nl

Website: www.dejonguitvaartbegeleiding.nl

Van Vredenburchweg 55

2282 SE  Rijswijk

Tel.: 06-51383380

of 070-3210143

Toelichting begrotingen 2023
De grootste posten op de begrotingen zijn de kosten van
personeel en de gebouwen. Net als voorheen bevat de
begroting een reservering voor het groot onderhoud op
langere termijn. Dit betekent extra lasten, maar het
bestuur wil niet bezuinigen op de reserveringen voor
toekomstig onderhoud. De Bonifatiusparochie maakt
gebruik van een meerjarig energiecontract waardoor
deze parochie niet geraakt wordt door de hoge tarieven

van dit moment. Aan het schoolgebouw van de Sint
Maartenparochie zal in 2023 groot onderhoud plaatsvin-
den wat resulteert in minder huuropbrengsten in 2023.
Komend voorjaar is weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans.
Voor het voortbestaan van onze parochies, het uitvoeren
van activiteiten, het houden van de vieringen en de in-
standhouding van de kerkgebouwen is uw gift essentieel.

Vincent Dobbe, penningmeester

maandag
maandag
maandag
dinsdag
1e dinsdag
2e t/m 5e di

12.15
18.00
19.00
09.00
09.30
09.30

Mar
B&B
B&B
P&P
B&B
B&B

Middaggebed
Aanbidding
Eucharistie & Rozenkrans
Eucharistieviering
Gebedsviering
Eucharistieviering

woensdag
woensdag
woensdag
1e, 3e en 5e do
2e en 4e do
vrijdag
vrijdag

09.30
12.45
19.00
09.00
09.00
09.00
09.30

Bon
Mar
P&P
Mar
Mar
P&P
Bon

Eucharistieviering
Eucharistie & 3e wo aanbidding
Rozenkrans
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistie & 1e vr aanbidding
Eucharistie & 1e vr aanbidding

Vieringen op weekdagen
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Geloven en vieren

Boete en Verzoening in de Advent

In de Advent klinken de woorden:
“Bereidt de weg van de Heer, maakt
zijn paden recht.” Op maandag 19
december is er om 19.00 uur in de
HH. Petrus en Pauluskerk een boete-
viering met een gezamenlijk gewe-
tensonderzoek. Na afloop kunt u het
Sacrament van Boete en Verzoening (Biecht) ontvangen.
Gelegenheid om op andere tijdstippen dit Sacrament te
ontvangen zijn: vrijdag 16 december na de viering van
9.30 uur in de H. Bonifatiuskerk, zaterdag 17 december
vanaf 15.30 uur vóór de viering van 16.30 uur in de
St. Martinuskerk, maandag 19 december na de viering
van 19.00 uur in de HH. Benedictus- en Bernadettekerk.

Pastoor Bakker en kapelaan Huntjens

Week van gebed voor eenheid

De gebedsweek voor de eenheid is
van 15 tot en met 22 januari. Dit keer
is het thema ‘Doe goed, zoek recht’. 
Zowel in Leidschendam en Voorburg
als in Rijswijk zijn we op zoek naar
nieuwe wegen om deze gebedsweek
lokaal vorm te geven. In Rijswijk is de
gedachte om op zaterdag 14 of 21
januari om 17.00 uur in de Bonifatius-
kerk een gezongen vesperviering te houden. In Leid-
schendam en Voorburg wordt in het verlengde van vorig
jaar gedacht aan dagelijks korte gebedsvieringen in ver-
schillende kerken die u ook via internet kunt meevieren.
Meer informatie volgt via mededelingen en de website.

Pier Tolsma, diaken 

Paus Franciscus wil alle gelovigen sterker bij de Kerk
betrekken en er zo voor zorgen dat gelovigen en leiding
beter naar elkaar luisteren: een ‘synodale’ Kerk, samen-
op-weg. Alle gedoopten moeten actief betrokken zijn bij
de missie van de Kerk: Jezus' goede boodschap rondom
ons verspreiden. Daarom moet de stem van àlle gelovi-
gen in de Kerk worden gehoord.
 
In de eerste fase van dit synodale proces werden alle
gelovigen ter wereld in staat gesteld hun dromen, teleur-
stellingen en wensen over Kerk-zijn en gelovig-zijn met
elkaar te delen. Ook in onze federatie zijn daartoe begin
2022 bijeenkomsten gehouden. De resultaten daarvan,
die op onze website te vinden zijn, zijn in één verslag
samengevoegd met de inbreng van allen die in Neder-
land hun stem hebben laten horen; dat verslag is gezon-
den naar het Secretariaat van de Bisschoppensynode in
Rome. Op 27 oktober 2022 heeft het Secretariaat het
Werkdocument voor de tweede fase van het synodale
proces gepresenteerd. Het is door een internationale
werkgroep opgesteld aan de hand van alle uit de hele
wereld ontvangen verslagen.

 
Dit werkdocument, dat de titel kreeg ‘Vergroot de ruim-
te in uw tent’ (naar Jesaja 54,2), wordt nu voor commen-
taar voorgelegd aan alle gelovigen voordat de bisschop-
pen er per continent over gaan praten. Het document
en een korte samenvatting ervan is op onze website te
vinden. Opvallend is, dat de inbreng van gelovigen van
overal ter wereld op heel veel punten dezelfde herken-
bare lijn heeft. Er klinkt vreugde uit omdat we de diepe
waarde hebben geproefd van het samen over ons geloof
en onze Kerk praten; dat moet worden voortgezet.
 
Het verlangen naar een ‘luisterende, barmhartige en
warme Kerk’ klinkt door in alle verslagen. Bijna alle ver-
slagen pleiten voor gelijkwaardigheid en een vollediger
participatie van vrouwen in de Kerk. De Kerk moet ver-
welkomen, niemand uitsluiten. We moeten naar elkaar
luisteren; luisteren maakt gastvrij. Er moet ruimte zijn
voor verscheidenheid, voor achtergestelden, jongeren,
voor alle mensen ongeacht geslacht en geaardheid. De
Kerk is niet een instelling voor alleen maar perfecte men-
sen. De verrijkende verscheidenheid van mensen moet
worden gewaardeerd, ook die van andersdenkenden.
 
In onze federatie willen we over de toekomst van onze
Kerk verder in gesprek gaan met iedereen die dat wil.
De wereldwijde ontwikkelingen worden uiteindelijk con-
creet in de lokale geloofsgemeenschappen. De enthousi-
asmerende gesprekken van februari van dit jaar zullen
zo hun vervolg krijgen. De gesprekken zijn op zaterdag
4 februari van 10.00 tot 12.00 uur in de Benedictus en
Bernadettekerk in Rijswijk, en op zondag 5 februari van
14.00 tot 16.00 uur in De Haard in Leidschendam. Een
gespreksnotitie zal tijdig tevoren achterin de kerken lig-
gen en ook op de website staan. We zijn daarvoor ook
nog in afwachting van de handreikingen van de Neder-
landse bisschoppen. U wordt uitgenodigd om aan een
van de gesprekken deel te nemen. De toekomst van onze
Kerk is onze aandacht méér dan waard!

Yvonne en Emile Verviers-Beker en Pier Tolsma, diaken
 

Voortgang van het synodaal proces: uitnodiging voor vervolggesprekken
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Heilige Bonifatius
Centraal secretariaat

Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk

secretariaat@bonifaiusparochie.info
ma, di en do 9.00 - 12.00 uur: 070 399 24 16

in dringende gevallen: 06 10 77 78 75
www.rkvlietstreek.nl

Bankrekening:

Parochie Heilige Bonifaius, Rijswijk
NL70 RABO 0323 1096 75

Heilige Benedictus en Bernadete
ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 394 07 08
Sir Winston Churchilllaan 372, 2285 SK Rijswijk 

Heilige Bonifaius
ma, di en do 9.00 - 12.00 uur: 070 399 24 16

Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk

Muziek in de Bonifatius: Bij Twijfel Hard Zingen
 
Francis van Broekhuizen en Gregor Bak verzorgen op
zondagmiddag 15 januari om 15.00 uur het openings-
concert van de serie ‘Muziek in de Bonifatius 2023’. Het
concert begint om 15.00 uur en duurt een uur. De toe-
gang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte en de mo-
gelijkheid een glaasje te nuttigen.
 
Francis is een van de bekendste operazangeressen van
Nederland. Ze is een vurig pleitbezorger van de schoon-
heid van klassieke muziek. Ze vertelt er graag over; haar
optredens zijn concert, theatercollege en cabaretvoor-
stelling ineen. Ze heeft gemerkt dat er in moeilijke fases
in haar bestaan eigenlijk maar één ding opzat: Bij Twijfel
Hard Zingen. Sinds 2010 werkt ze muzikaal samen met
Gregor Bak, die geen onbekende is in de Bonifatiuskerk
waar hij al vaker optrad en repeteerde, ook voor het
Strandwalfestival.
 

Foto: Merlijn Doomernik

Kerkmusicus Hans Speetjens nam afscheid van de Benedictus en Bernadettekerk
Op 20 november nam de gemeenschap van de Benedic-
tus en Bernadettekerk afscheid van Hans Speetjens. Hij
was 47 jaar (!) dirigent van de koren Resonet in Laudi-
bus en Barina. Tussen 2000 en 2010 was hij ook lid van
de bouwcommissie, maar hij heeft zich vooral ingezet
voor de kerkmuziek, ook als algemeen secretaris van de
landelijke Gregoriusvereniging. Samen met organist
George Willegers leidde hij de koren bij de begeleiding
van de liturgie, waar we gemeenschap vormen. 
 
Hans werd vanuit de koren toegesproken; ook pastoor
Bakker dankte hem en zei te hopen dat Hans vredevol
en met een trots hart kijkt naar zijn koren. We zijn Hans
dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet, waarin hij
samen met de koren en de organist in gezang en muziek
extra betekenis gaf aan ons geloof. We wensen hem en
Corine nog veel gezegende jaren toe.
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Heilige Bonifatius

Familieberichten

Maaltijdprojecten

Gedoopt
Theo van Weers
Jessy Andeweg
Damiano Gatti
Yesse en Zarah Swinkels
Sean Tabangan
 
Overleden
Trudy van Etten-Ingenhoven (78)
Dity Holsnijders-Sieron (93)
Elly van Weers-Rombouts (99)
Michel Boonen (76)
Greet de Mello-Burer (92)
Cees van der Meer (93)
Ton van Woezik (94)
Jetje Goddijn (91)

U bent voor een maaltijd in de Bene-
dictus en Bernadettekerk welkom;
de data staan nog niet vast. De maal-
tijden vangen aan om 17.30 uur. De
kosten bedragen € 5 inclusief koffie
of thee; wijn € 0,80. Aanmelden: de
maandag ervoor tussen 17 en 18 uur
telefoon 070 396 06 99. 

Vervoer naar de kerk
Voor vervoer naar de Benedictus en
Bernadettekerk bel: Theo van Paas-
sen, 0174 29 29 57.

Op 18 december de laatste TV-Mis vanuit Rijswijk

Een van harte ‘dank je wel’ aan de vrijwilligers. In de afgelopen twee jaren is
er door jullie veel werk en toegewijde inspanning geleverd om zowel vóór,
tijdens als ná de viering alles goed te laten verlopen. Jullie waren allen on-
misbaar en vele mensen hebben zich niet gerealiseerd wat er allemaal bij
komt kijken. Er leeft een bijzondere dankbaarheid in mijn hart en ook trots.
 
Zonder namen te noemen wil ik even stilstaan bij waar eenieder van jullie
zich voor heeft ingezet. Zaterdagochtend kerk open om de lichtopstelling te
kunnen plaatsen. Zondagochtend vanaf 6.00 uur koffie voor de eerste mede-
werkers; koffie, broodjes en een warme lunch gedurende de hele ochtend.
Dan het goed, sfeervol en vlekkeloos verloop van de plechtig gezongen Eu-
charistievieringen. Dit heeft zeker niet alleen de nodige inspanning gevraagd,
maar ook spanning gegeven. Lange tijd moest er rekening gehouden worden
met de coronamaatregelen die grote beperkingen met zich meebrachten.
 
Dan zag het kerkgebouw er gastvrij, uitnodigend en goed verzorgd uit. En
wat te denken van het voorbereiden en uitwerken van de gekozen teksten,
gebeden en liederen, zodat er een lijvig draaiboek ontstond. Zo hebben jullie
er samen voor gezorgd dat we onze opdracht, op die zondagen ‘parochie van
Nederland’ te zijn, goed te hebben vervuld. Héél veel dank.

Pastoor W. Bakker

Afscheid van Freek de Jong als koster van de HH. Benedictus en Bernadettekerk
De zondagse kostersploeg van de BB-kerk heeft afscheid
genomen van Freek de Jong. Freek begon ruim 25 jaar
geleden toen hij naar Rijswijk was verhuisd, als vrijwilli-
ger in de Bernadettekerk en hij was al vrij snel hoofdkos-
ter. Hij zorgde ervoor dat alles voor de vieringen altijd in
de sacristie aanwezig was en dat alle kosters goed wisten
wat hun taken waren. Hij is ook vele jaren uitvaartkoster
geweest. En was je als koster onverhoopt verhinderd op
de dag dat je ingeroosterd was, dan kon Freek altijd wel
jouw beurt overnemen. Want Freek was er altijd. 

Om gezondheidsredenen moest Freek in de coronatijd bijna al zijn kostertaken overdragen. In oktober hebben we
als collega-kosters officieel afscheid van hem genomen en hem bedankt voor zijn jarenlange trouwe inzet voor een
heel belangrijke taak.

Expositie Benedictus en Bernadettekerk
Dank aan Piet Zuiderwijk voor zijn kleurige expositie. Dank ook aan Wil Kou-
wer, die alle exposities fotografeert voor website en parochieblad. Rond
Kerstmis exposeert An Krijger met geschilderde iconen; “ze zijn voor ons een
venster naar de hemel geworden”. Laat u inspireren! Na de Kerst exposeert
Grandia Wennefred met bloem-aquarellen. Gezegende Kersttijd gewenst en
gezondheid in het nieuwe jaar.

Bets Vriend

Kom bij de Bezoekgroep
In onze gemeenschap is er behoefte om, buiten de vieringen, contact te heb-
ben met een vertegenwoordiger van de parochie. Dat bewijst de namenlijst
die de Werkgroep Bezoek aan Parochianen in haar bezit heeft. Helaas telt
die werkgroep steeds minder leden. Daarom een dringende oproep aan u
allen, ongeacht leeftijd: wanneer u een steentje wilt bijdragen meldt u zich
dan alstublieft! Van harte hopen wij op uw hulp om de gemeenschapszin in
onze parochie op deze manier gestalte te geven.

Irene Saijers, coördinator Werkgroep Bezoek aan Parochianen, 070 393 67 68
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Vieringen in onze kerken

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastor Van Eijk
Kapelaan Huntjens
Pastor Van Eijk
Kapelaan Huntjens
Pastor Van Eijk
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep
Resonet in Laudibus
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gloria Deo
Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 10 en zondag 11 december: 3e zondag van de Advent

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
10.00
11.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon

Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
R.K. Oekraïense gemeenschap

Muziekteam
Resonet in Laudibus
Schola cum Jubilo, kinderwoorddnst & tienerkwart.
Gloria Deo, KRO-uitzending
JoKo
Oosterse ritus

Zaterdag 17 en zondag 18 december: 4e zondag van de Advent, deurcollecte voor de Adventsactie

ma 19.00 P&P Gebed Pastoor Bakker  

Maandag 19 december: Boeteviering

za
za
za
za
za
za
za
za
za

17.00
19.00
19.00
19.00
21.00
21.00
21.00
23.00
23.00

Mar
P&P
Mar
Bon
B&B
Mar
Bon
Bon
P&P

Gebed
Euch.
Euch.
Gebed
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Parochiecatecheet Plaizier
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Gebedsleiders Verviers & Beker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Pastor Olsthoorn & diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker

Vertelviering kinderen 0-7 jaar & (groot)ouders
Kerstavondmis
Gezinsmis, Zanggroep, kinderwrdd, & tienerkwart.
Kinderviering met Kerstspel, Koorschool
Kerstavondmis, Barina
Kerstavondmis, Sint Maarten
Kerstavondmis, Gloria Deo
Kerstnachtmis, Gerardus Majella
Kerstnachtmis, JoKo

Zaterdag 24 december: Kerstavond

zo
zo
zo
zo
zo
zo
zo

06.00
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
15.00

Bon
B&B
Mar
P&P
Bon
B&B
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Gebed

R.K. Oekraïense gemeenschap
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Paters SVD
Pastoor Bakker

Oosterse ritus
Resonet in Laudibus
Sint Maarten
Con Amore
Gloria Deo
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Kindje wiegen

Zondag 25 december: Kerstmis

ma
ma
ma
ma

10.30
10.30
11.00
13.00

Mar
Bon
P&P
Bon

Euch.
Euch.

Euch.

Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Kerstsamenzang
R.K. Oekraïense gemeenschap

St. Maarten
Samenzang
E.M.Z.O. koor
Oosterse ritus

Maandag 26 december: Tweede Kerstdag

za
za

10.30
16.30

B&B
Mar

Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker

Samenzang
Samenzang

Zaterdag 31 december: Oudjaar

zo
zo
zo
zo
zo

09.30
09.30
11.00
11.00
17.00

B&B
Mar
Bon
P&P
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
R.K. Oekraïense gemeenschap

Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gerardus Majella
Samenzang
Oosterse ritus

Zondag 1 januari: Nieuwjaar, Maria, Moeder van God & dag van de vrede

Kerken:
Soort viering:

B&B: Benedictus & Bernadette; Bon: Bonifatius; Mar: Martinus; P&P: Petrus & Paulus
Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering

Afkortingen

Voor de vieringen op Kerstavond in de Sint Martinus
en in de HH. Petrus en Paulus zijn toegangskaarten
nodig; zie hiervoor pagina 10.
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Vieringen in onze kerken

za
za
zo
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
15.30
17.00

Mar
B&B
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
Mar
Bon

Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Gebed
Euch.

Pastoor Bakker
Gebedsleiders Verviers & Beker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Paters SVD
Parochiecatecheet Plaizier
R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep

Resonet in Laudibus
St. Maarten
Schola Cantorum
Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Vertelviering kinderen 0-7 jaar & (groot)ouders
Oosterse ritus

Zaterdag 7 en zondag 8 januari: Openbaring des Heren (Driekoningen)

ma 19.00 B&B Euch. Kapelaan Huntjens  

Maandag 9 januari: Doop van de Heer

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
P&P
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Dopen
Euch.

Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Diaken Tolsma
R.K. Oekraïense gemeenschap

Schola cum Jubilo
Resonet in Laudibus
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gloria Deo
JoKo
Doopvieringen
Oosterse ritus

Zaterdag 14 en zondag 15 januari: 2e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

St. Maarten
Barina
De Vierjaargetijden
Koorschool
Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 21 en zondag 22 januari: 3e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon

Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Diaken Tolsma
Pastoor Bakker
Pastoor Bakker
Pastor Olsthoorn & diaken Tolsma
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gerardus Majella
Samenzang
Oosterse ritus

Zaterdag 28 en zondag 29 januari: 4e zondag door het jaar

za
za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00
15.30
17.00

Mar
B&B
B&B
Mar
Bon
P&P
Mar
Bon

Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Gebed
Euch.

Kapelaan Huntjens
Gebedsleiders Verviers & Beker
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Parochiecatecheet Plaizier
R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep

Resonet in Laudibus
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Schola Cantorum
Schola cum Jubilo
Vertelviering kinderen 0-7 jaar & (groot)ouders
Oosterse ritus

Zaterdag 4 en zondag 5 februari: 5e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
13.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon
B&B
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Dopen
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo
Con Amore
Doopvieringen
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 11 en zondag 12 februari: 6e zondag door het jaar
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Sint Maarten en Trinitas

Centraal parochiebureau:

Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg

parochie@sintmaarten-trinitas.nl

ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11

in dringende gevallen: 06 10 77 78 75

www.rkvlietstreek.nl

Bankrekeningen: 

Sint Maarten, Voorburg, NL60 RABO 0365 9004 35 

R.K. Parochie Trinitas, Leidschendam

NL33 RABO 0365 9913 25

Sint Marinus
ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11

Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg

Heilige Petrus en Paulus
di en vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 43 10

Sluiskant 28, 2265 AB Leidschendam

Groot onderhoud piano's

In oktober is door
Lewensztain Piano's uit
Den Haag groot onder-
houd uitgevoerd aan de
piano's van de Trinitas-
parochie. De Eterna-
piano, die in De Haard 
staat, wordt wekelijks 
door JoKo gebruikt voor
de repetities van het 
koor. De August Förster-piano staat in de Petrus en Pau-
luskerk en wordt maandelijks door JoKo gebruikt tijdens
de vieringen. Sara Lewensztain heeft de piano's goed
onder handen genomen en het resultaat mag er zijn.

Jan Dobbe

Voor alle kerstvieringen op 24 december in Leidschen-
dam en Voorburg is een toegangskaart nodig (brand-
weervoorschrift). Er kunnen geen kaarten gereserveerd
worden! Op vertoon van uw kaart ontvangt u bij de
ingang van de kerk het liturgieboekje. De kaarten zijn
verkrijgbaar à € 1,- in de kerk na de vieringen in de week-
enden van 10 en 11 en 17 en 18 december.
 
Vanaf maandag 12 december zijn kaarten voor beide
kerken ook verkrijgbaar op de volgende plaatsen:
» Centraal Parochiebureau, Oosteinde 54, Voorburg,
open op maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 12.00
uur en donderdagavond 15 december van 19.00 tot
20.30 uur.
» Receptie van de HH. Petrus en Pauluskerk, Sluiskant
28, Leidschendam, open op dinsdag en vrijdag van 9.30
tot 12.00 uur en donderdagavond 15 december van
19.00 tot 20.30 uur.
 

Bekende en minder bekende kerstliederen worden afge-
wisseld door het koor en/of de solisten. Het concert is
van 14.30 tot 16.15 uur en na afloop is er een collecte.
 
Op last van de brandweer zijn er toegangskaarten nodig,
die vanaf 20 november voor € 1. verkrijgbaar zijn na de
weekendvieringen in de Martinuskerk, op andere dagen
bij het parochiebureau tussen 09.30 en 12.00 uur.

Op zondag 18 december geeft het
parochiekoor Sint Maarten onder lei-
ding van dirigent-organist Jos Siebers
haar jaarlijkse kerstconcert in de
Martinuskerk aan het Oosteinde in
Voorburg. Aan dit concert werken
mee: de alt/mezzo Nathalie Mees en
de sopraan Demelza van der Lans.

Toegangskaarten Kerstavondvieringen

Op tweede Kerstdag wordt een kerst-
samenzang gehouden van 11.00 tot
12.00 uur in de Petrus en Pauluskerk
te Leidschendam. Een uur lang Neder-
landstalige liedjes zingen met elkaar.
Van De herdertjes lagen bij nachten,
Stille nacht tot aan Midden in de win-
ternacht die dan afgewisseld worden met liederen van
het E.M.Z.O koor. Dit koor was verbonden aan de paro-
chie van de St. Joseph Opifex die in 2008 werd gesloten.
Zij zijn altijd doorgegaan als koor bij het ondersteunen
van vieringen in verzorgingshuizen. Het E.M.Z.O koor
staat onder leiding van Ineke Engelhard met als pianiste
Hetty Bosveld.
 
De toegang is gratis, wel is er bij de uitgang een moge-
lijkheid om uw bijdrage te geven voor de kosten van ver-
warming en het drukken van de boekjes. U bent van
harte welkom met ons mee te zingen.

Marianne de Wit

Kerstconcert Sint Maarten 18 december Kerstsamenzang in de Petrus en Paulus
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Familieberichten

Sint Maarten en Trinitas

Overleden
Adrie Janssen (87)
Frank Douw (54)
Gabrie van Wielen (75)
Wim Hulsman (80)
Theo Onderwater (87)
Corrie Hubers-van Wissen (86)
Mia van Lochem-Ramakers (92)
Bep Overgaauw-Kempen (92)
Mary Duijvesteijn-Agterdenbosch
(76)
Irma Maria Boers-de Cler (82)
An Arnoldus-Westerhoven (89)

Goed idee om uzelf of iemand blij te maken met Kerstmis?! U steunt hier-
mee het Adventsproject in El Salvador. Op deze manier is het niet alleen
voor u echt Kerstmis maar ook voor de mensen daar. De verkoop is na de
vieringen in het weekend van 10 en 11 december zowel in de HH. Petrus en
Pauluskerk in Leidschendam als in de St. Martinuskerk in Voorburg.

Werkgroep M.O.V.

Adventsverkoop zelfgemaakte kerststukjes

Kerstmis is het feest van het licht!
We maken het gezellig in huis en
nodigen mensen uit. U hoeft ook dit
jaar niet zelf aan de gang met oasis
en dennengroen. De werkgroep
M.O.V. maakt mooie kerststukjes
voor een redelijke prijs. Ook zijn er
weer pakketten van drie mooie ama-
ryllissen in verschillende kleuren.

Op donderdag 12 januari van 14.00 uur tot 16.00 uur
organiseren wij voor de ouderen in de Sint Maarten
parochie een gezellige middag. In het verleden voor Leid-
schendam en Voorburg samen, dit jaar alleen voor Voor-
burg, vanwege de festiviteiten in Leidschendam rond het
30 jaar bestaan van De Haard.
 
We zullen elkaar ontmoeten in de Maartenszaal, eerst
met koffie of thee met… en daarna een drankje met iets
hartigs. Ook kijken we naar een klein programma voor
deze middag. Vanaf 12 december tot 5 januari 2023
kunt u zich aanmelden bij het parochiebureau, telefoon
070 327 45 11, u kunt dan ook aangeven of u vervoer
nodig heeft. U bent van harte uitgenodigd!

Paul Sas, coördinator Contactpersonen

Nieuwjaarsthee en -borrelmiddag

Koorjubilarissen Sint Maarten onderscheiden

Op 22 november, het feest van de H. Caecilia, hebben we tijdens een gezellig
feestje twee leden van het parochiekoor Sint Maarten onderscheiden.
Sandra Smits kreeg bij haar veertigjarig jubileum een gouden medaille van
de NSGV opgespeld en Tonnie van den Berg voor haar vijfentwintigjarig jubi-
leum de zilveren medaille. Wij feliciteren beide dames hierbij en hopen dat
zij nog lang ons parochiekoor zullen versterken.

Marja de Goederen, voorzitter.

Meer dan tien jaar hebben de contactpersonen in beide parochies met en-
thousiasme ruim duizend kaarten geschreven en bezorgd bij de parochianen
van 80 jaar en ouder als onderdeel van de activiteiten voor de oudere paro-
chianen. Helaas is het aantal vrijwilligers de afgelopen jaren sterk afgeno-
men terwijl het aantal 80-plussers groeide. Daarom hebben we helaas moe-
ten besluiten met deze activiteit te (gaan) stoppen. Op dit moment wordt er
nagedacht over een nieuwe invulling van de activiteiten voor de ouderen
binnen onze parochies. We houden u op de hoogte. Dank voor uw begrip.

Paul Sas, Leo Valk en Anneke van der Graaff.

Felicitatiekaarten voor 80-plussers

Op 17 januari 2023 bestaat De Haard
dertig jaar. De beheergroep wil het
dertigjarig bestaan vieren gecombi-
neerd met een nieuwjaarsreceptie
voor alle parochianen op zondag
15 januari 2023. Noteer deze datum
in uw agenda. Allen welkom.

Beheergroep De Haard

De Haard dertig jaar!!

Nieuwe dagkapel Petrus en Paulus
In november is op de begane grond van pastorie van de
HH. Petrus en Pauluskerk een dagkapel ingericht met het
liturgisch meubilair uit de kapel van het ziekenhuis An-
thoniushove. Op 22 november heeft pastoor Bakker de
ruimte gewijd, waarna de kapel in gebruik is genomen.
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dag en nacht - www.vdhuz.nl - 070-3202040

Voor een waardevol afscheid 

met zorg en respect afgestemd 

op ieders persoonlijke wensen.

Uitvaartcentrum 
Leidschendam-Voorburg
Strandwal 1 - Leidschendam
24 uurs uitvaartsuites beschikbaar

Uitvaartwinkel Haaglanden
Damlaan 64 - Leidschendam
geopend ma. t/m za. 12.00 tot 16.00 uur

Oecumenische reis naar Noord-Duitse Hanzesteden

Van 27 april tot en met 4 mei 2023 is er een oecumeni-
sche reis naar een aantal Noord-Duitse Hanzesteden.
Deze oecumenische reizen zijn jaren geleden ontstaan
uit de samenwerking tussen de Koningkerk en de Goede
Herderkerk. Al vele jaren gaan reizigers uit diverse ge-
loofsrichtingen samen op reis. Hopelijk gaan we volgend
jaar weer.
 
Wilt u meer weten over deze reis, kom dan naar de
informatiebijeenkomst op woensdag 28 december om
14.30 uur in de Maartenszaal van de Martinuskerk aan
het Oosteinde 56 in Voorburg. Verdere informatie staat
op de website van de parochie.

Marja de Goederen, reisleider

Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg

De kern van het vrouwenwerk zijn de Vrouw en Geloof
ochtenden, elke derde woensdag van de maand van
10.00 uur tot 11.30 uur. De volgende bijeenkomst is de
Adventsviering op woensdag 21 december, van 10.00 tot
11.30 uur, in het Binnenhof naast de Dorpskerk in Leid-
schendam. Daarna op woensdag 18 januari, inleidster
Jacqueline Bakker in de Voorhof, naast de Oude Kerk in

Voorburg. Vervolgens op 15 februari in De Haard, Molen-
pad 2a, Leidschendam, inleidster Janie van Middelkoop.
 
Aanmelden is gewenst: p.korving@outlook.com of per
telefoon 06 10 29 27 26. U bent van harte uitgenodigd
voor deze bijeenkomsten.

Plonie Korving
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Kerk en wereld

Inspiratiebijeenkomst ‘Zorg voor de schepping’

Zo liepen we verder en op een grote open plek stonden
we stil bij ‘Broeder Wind’; een eind verder bij een vijver
natuurlijk bij ‘Zuster Water’ en op een open plek waar
jonge boompjes opschoten bij ‘Zuster Moeder Aarde’.
Steeds met een meditatieve tekst en vragen: wat doet
de wind met jou, doe je ogen dicht en voel hem! Of: wat
betekent watergebrek voor mens, plant en dier? En bij
Moeder Aarde: wat betekent het voor jou dat je deel
bent van de kringloop van het leven? 
 
Groene kerken en duurzaam tuinieren
Naast de mooie wandeling hebben een aantal mensen
zich gebogen over het duurzamer maken van onze
gebouwen. Door het mooie weer was er helaas weinig
belangstelling voor de workshop ‘Duurzaam tuinieren’.
 

Op zaterdag 22 oktober kwamen twintig mensen bij elkaar in de pastorie van
de H. Bonifatiuskerk om na te denken over onze verantwoordelijkheid voor
de schepping. Marjolein Tiemens hield een inspirerende inleiding waarin het
leven, het bekeringsproces en de spiritualiteit van de heilige Franciscus van
Assisi ons tot voorbeeld werden gesteld. Uiteindelijk draait het om onze
eigen manier van leven. Wat betekent het voor ons persoonlijk dat heel de
schepping en alle schepselen met elkaar verbonden zijn, dat er een weder-
zijdse afhankelijkheid is en dat zorg voor de schepping en zorg voor de
armen hand in hand gaan. Verwondering over en waardering voor de natuur
vormen de basis voor de ervaring van deze verbondenheid.
 

Fotowedstrijd
De verwondering over de schepping kwam ook tot uiting
in de foto's die over dit onderwerp waren ingezonden.
De aanwezigen kozen hieruit twee foto's met gelijke aan-
tallen stemmen tot de twee meest aansprekende. Het
zijn de foto ‘De Vrolijk, 's nachts, 13 graden’ van Ellen
Sormani en ‘Herfst langs de Stompwijksevaart’ van
Vincent van Zeijst.
 
Alle ingezonden foto's vindt u op onze website. Ze zijn
vanaf 30 oktober ook in onze kerken te zien. Als eerste
tot eind november in de H. Bonifatiuskerk. Vervolgens.in
december in de HH. Benedictus en Bernadette. Daarna
volgen de St. Martinus en de HH. Petrus en Paulus.

Paul Sas en Pier Tolsma, diaken

De natuurwandeling door het Rijswijkse Bos
Om de verbondenheid met de natuur concreet te ervaren werd de inleiding
gevolgd door een inspirerende meditatieve wandeling door het Rijswijkse
Bos. Na een korte wandeling vanaf de Bonifatiuskerk kwamen de wandelaars
in het bos. Het pad dat we insloegen, was aan beide zijden omringd door
hoge bomen, alsof je door een zuilengalerij liep. Bij de eerste open plek ston-
den we in de zon stil bij ‘Broeder Zon’. We lazen een meditatieve tekst en
kregen vragen ter overweging: wat doet de warmte, het licht van de zon met
jou? Kun je de zon zien als symbool van Gods aanwezigheid? Wie er behoef-
te aan had om op die vragen te antwoorden kon reageren.

Op 17 en 18 december is er een deurcollecte voor de Adventsactie. U kunt natuurlijk ook een gift overmaken op
rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 van Adventsactie. Het thema luidt: Ieder kind een goede start.

Vincent van Zeijst: Herfst langs de Stompwijksevaart Ellen Sormani: De Vrolijk, 's nachts, 13 graden
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Inspiratie en bezinning

Boekbespreking

Geduld
In een grote pot op
mijn balkon staat
een pruimenboompje
met de sjieke Franse naam Mirabelle
de Nancy. Het is slechts 130 cm.
hoog maar met de juiste weersom-
standigheden en goede verzorging
brengt het in de zomer veel vruchten
voort. De kleine gele pruimen ter
grootte van pingpongballen smaken
heerlijk zoet. Het is een zelfbestui-
vende boom, wat betekent dat stuif-
meel niet van een andere boom
hoeft te komen om het te bevruch-
ten; insecten en de wind brengen
het stuifmeel naar de stempels van
bloemen in dezelfde boom.
 
Maar dit jaar was het pruimenboom-
pje al vroeg, ver vóór IJsheiligen, ge-
vuld met veel witte bloemetjes...
terwijl het weerbericht aangaf dat
er twee stormen en vorst op komst
waren. Ik wilde niet riskeren dat de
bloemetjes zouden doodvriezen,
net als het jaar ervoor, waarna geen
pruimen kwamen. Dus zette ik het
boompje binnen en heb ik elk bloe-
metje zelf bestoven met een zacht
verfkwastje waarmee ik zachtjes
heen en weer over de meeldraden
en stempel van elk bloemetje streek.
Mijn broer noemde mij ‘Jer de Hom-
mel’ toen ik hem dit vertelde.
 
Toen de stormen en vorst voorbij
waren heb ik het boompje weer bui-
ten gezet. En nu was het afwachten
of er door mijn inspanningen vruch-
ten zouden komen. En, ja hoor,
midden juli verschenen er vruchtjes
op al de bloemen die ik met de hand
had bestoven. Een Indiaas spreek-
woord luidt: ‘Geduld is het mooiste
gebed’... en in dit geval leverde het
mooie vruchten op.

Jerry van Veldhoven

Titel: Je ziet het ene: Beschouwingen over de zeven
sacramenten en liederen van de Kerk
Auteur: Herwi Rikhof
 
Priester en theoloog Herwi Rikhof combineert in dit boek
reflecties over de zeven sacramenten met analyses van
enkele liederen van de Kerk. Hij laat zien hoe de sacra-
menten zijn verbonden met de heilige Geest en hoe ze
niet los gezien kunnen worden van de menswording van
God. “Bij sacramenten gaat het om transparantie en wel
die bijzondere vorm van transparantie, waarbij wat gezegd en gedaan en
gebruikt wordt van belang is, omdat daarin en daardóór God en het hande-
len Gods zichtbaar wordt. Je ziet het ene en je weet de Andere aanwezig…” 
Ook Jezus wordt ‘sacrament’ genoemd. “Hij is het zichtbare teken van de
onzichtbare Vader.” Alleen voor gelovige ogen zichtbaar.
 
Met dit inspirerende, goed leesbare en mooi uitgevoerde boek helpt Rikhof
ons naar een beter begrijpen en beter aanvoelen van de betekenis van de
zeven sacramenten in ons christelijk leven. De analyses van de veelal beken-
de liederen ondersteunen dit. Ook maakt hij veelvuldig gebruik van kerke-
lijke beeldende kunst. Het boek is een aanrader voor iedere christen.

Pier Tolsma, diaken

God is een hunkering in ons hart, die
in ons geboren wil worden, zoals ge-
liefden geboren worden in elkaar.
Die geboorte is voelbaar in de vreug-
de; een rusten in het hier en nu.

Vrij naar Huub Oosterhuis

Catechese  –  ontdekken, groeien, leven

Dit is de derde bijdrage om bij de drie lagen van 
de catechese even met u stil te staan. Om
gelijk met de deur in huis te vallen: cate-
chese (mondeling onderricht) is levens-
lang nodig. Niet alleen je levensbeeld,
maar ook je Godsbeeld zal gedurende
je levensweg veranderen. Steeds weer
ontdek je zaken die je raken, dat kunnen
materiële zaken zijn, maar ook op relatio-
neel vlak word je geraakt in het leven. Je
ontdekt je eigen gedrevenheid, waarvan en
van wie je houdt, aan wie je je toevertrouwt.
Dat vraagt om dialoog, om elkaar nabij te zijn en te
blijven op je ontdekkingstocht in je leven en met betrekking tot je geloofs-
leven vraagt dat om catechese.
 
Een hele bijzondere catechetische periode in het leven is de periode van
ouders met opgroeiende kinderen. De ouders ontdekken met de kinderen,
door vragen en antwoorden, het waardevolle in hun leven, waaronder de
waarde van het samen kind van God zijn. Hierin zijn kinderen en ouders
even ‘jong’ of ‘oud’. Wij zijn allen geroepen tot heiligheid in de hedendaagse
wereld. Paus Franciscus schrijft in de Apostolische exhortatie ‘Verheugt u en
juicht’ (Gaudete et exsultate): “God wil dat wij heiligen zijn en dat we geen
genoegen nemen met een kleurloos en middelmatig bestaan.”
 
Dit is mogelijk, wanneer we ons een leven lang blijven en laten onderrichten.
Mondeling geloofsonderricht (catechese) wil ons bekend maken en ver-
trouwd houden met het leven als christen op alle dagen van ons leven. Wat
zal dat goed zijn. In de parochiefederatie is een bescheiden aanbod van cate-
chese, waarbij concrete vragen van u, van jou, kostbare bouwstenen kunnen
zijn van de catechetische weg die we samen gaan in het leven.

Pastoor W. Bakker

Column
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Leren en verdiepen

Wie ben je?
“Ik ben Jan Honkoop, 80 jaar, ge-
huwd; we hebben twee kinderen en
lieve kleinkinderen. Ik studeerde
elektrotechniek aan de LTS en kreeg
later nog andere diploma's; in dienst-
tijd was ik radarspecialist op Ypen-
burg. Op mijn 17e ging ik werken bij
de Technische Hogeschool in Delft,
onder andere aan de protonenver-
sneller. Ik werkte bijna veertig jaar in
het Dijkzicht in Rotterdam (nu Eras-
mus Universiteit), waar ik op de hart-
afdeling de echografie mee ontwik-
kelde. Ook nu nog werk ik daar zo nu
en dan.”
 
Wat doe je?
“Na mijn huwelijk werd ik katholiek;
ik deed samen met mijn zoon mijn
eerste Communie. Ik was al collec-
tant in de parochie, werd ook acoliet
en nog later ook koster in de Goede
Herder. Nu ben ik in de Martinus
acoliet (op zaterdag) en koster bij
vieringen, uitvaarten, schoolbezoe-
ken en KinderVertelVieringen. Ik ben
goed thuisgeraakt in de gemeen-
schap en sta er midden in.”
 
Wat inspireert je?
“Geloof is belangrijk: een rustpunt.
Een intense beleving van de Mis,
gevolgd door sociaal contact geeft
een goed gevoel, dat je ook mee-
neemt naar huis. Je staat in nauw
contact met je Schepper, met wie je
soms (als in het joodse geloof) een
dialoog kunt voeren. Ik koester de
medaille van de heilige Geest, die ik
kreeg van een tante, die missiezuster
was op Flores. Geloof is voor mij een
vanzelfsprekend onderdeel van het
leven.”
 
Waar droom je van?
“Het is een moeilijke tijd voor alle
kerkgemeenschappen. Het leven is
vlakker geworden, er wordt minder
vanuit het geloof geleefd. Dat men-
sen afhaken is merkbaar, maar dat is
altijd zo geweest: een slingerbewe-
ging tussen afhaken en toeloop. Ik
blijf hopen op verdieping, die wordt
gevoeld in mensenlevens.”

Jan HonkoopCinekerk 16 januari 2023 : ‘An’

Op maandag 16 januari wordt in de
Maartenszaal van de St. Martinus-
kerk de film ‘An’ vertoond. De film
start om 20.00 uur; u bent welkom
vanaf 19.30 uur. De vrije gift is
bestemd om de auteursrechten te
kunnen betalen.

De ex-crimineel Sentaro runt een bakkerswinkeltje waar hij dorayaki ver-
koopt: Japanse pannenkoekjes gevuld met ‘An’, een zoete rodebonenpasta.
Wanneer Tokue, een oude en spirituele vrouw, aanbiedt hem te helpen in de
keuken, accepteert hij dat schoorvoetend. Tokue blijkt met veel liefde over-
heerlijke ‘An’ te kunnen maken. Dankzij haar geheime recept, komt de kleine
bakkerij tot bloei en ontstaat er een bijzondere vriendschap.

Lezing: Jan Mulder over De Reis naar Binnen

Op dinsdag 14 februari zal Jan Mul-
der uit de Bonifatiusparochie een le-
zing geven over zijn bedevaart-voet-
tochten. De bijeenkomst begint om
20.00 uur in de Maartenszaal van de
St. Martinuskerk aan het Oosteinde
in Voorburg. Iedereen is welkom.
Er is een deurcollecte met vrije gift.

Editieschema Kerk aan de Vliet 2023

Nr
1
2
3
4
5
6

Thema
Veertigdagentijd
Goede Week en Pasen
Pinksteren en zomer
Start seizoen
Christus Koning & Advent
Kerstmis

Periode
11-02-23 t/m 02-04-23
01-04-23 t/m 28-05-23
27-05-23 t/m 06-08-23
05-08-23 t/m 08-10-23
07-10-23 t/m 10-12-23
09-12-23 t/m 04-02-24

Aanlevering artikelen
vrijdag 13 januari
vrijdag 3 maart
vrijdag 28 april
vrijdag 7 juli
vrijdag 8 september
vrijdag 10 november

Hieronder vindt u het editieschema van de volgende jaargang. Het verschij-
nen van de verschillende nummers is gekoppeld aan het kerkelijk jaar. Ook in
2023 verwelkomen wij uw medewerking door het aanleveren van artikelen,
hulp bij de bezorging et cetera.

Interview

Video's Leef en geloofmomenten
Een positief gevolg van de coronatijd is de serie video's die door de leden
van het pastoraal team zijn gemaakt. De laatste afleveringen worden in
december gepubliceerd. In totaal zijn er dan een kleine honderd video's over
uiteenlopende onderwerpen op onze website beschikbaar. Ook al dragen
enkele tekenen van het moment van de opname, de inhoud van de video's
is redelijk tijdloos en zeker nog jaren actueel. Er zijn een aantal subseries.
Iedere video duurt rond de tien minuten en vormt een afgrerond geheel.

U vindt de video's op de website on-
der ‘Vieringen & activiteiten’ en ver-
volgens onder ‘Leren en verdiepen’.
Ze leveren niet alleen veel stof tot
nadenken, maar ook stof voor een
goed gesprek. Geniet ervan.

Pier Tolsma, diaken
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Jeugd en Jongeren

Kerstviering voor kinderen in Rijswijk
Op Kerstavond 24 december, om 19.00 uur, is er in de Bonifatiuskerk een
Kerstvertelviering. Het Kerstverhaal wordt naverteld en we zingen de kerst-
liederen samen met de Koorschool. Jullie, kinderen, kunt dan meespelen:
verkleed als herder, heraut, engel of koning, of wie weet als Maria of Jozef.
Je hoeft niets te zeggen of uit je hoofd te leren. Als je wilt meespelen, kom
dan rond half zeven al naar de kerk. Dan kan iedereen mooi aangekleed
worden. Heel fijn als jullie komen; breng broertjes en zusjes en vriendjes
mee! Tot dan...

Yvonne en Emile Verviers-Beker

Deze vieringen zijn speciaal voor de allerjongste kinderen (0-7 jaar), om hen
vertrouwd te maken met de  verhalen en de tradities van het katholieke
geloof. We bidden, zingen, luisteren naar (Bijbel)verhalen. Kinderen kunnen
spelenderwijs deelnemen. We komen bijeen in de Martinuskerk te Voorburg.
 
Kerstavond 24 december, 17.00 uur: Kerstmis
Met de Kerstkindervertelviering willen we kleine kinderen het grote verhaal
van Kerstmis meegeven: Jezus is geboren! Het Kerstverhaal wordt verteld en
uitgebeeld, de traditionele liederen worden gezongen. Alle figuren uit de stal
zijn er bij en natuurlijk bidden we bij het kindje Jezus. Kinderen, ouders,
grootouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom om Kerstmis
voor de allerkleinsten mee te vieren.
 
Zondag 8 januari, 15.30 uur: Driekoningen
Drie koningen volgen een ster… en vinden een bijzonder kindje! Samen met
hen gaan we op weg naar het kindje Jezus. Jullie zullen zelf ook koningen
zijn! Wie weet, word je koning van de dag, als je een boon in je cake vindt.
 
Zondag 5 februari, 15.30 uur: Feest van de ontmoeting
Met een viering die ook wel bekend is als Maria Lichtmis vieren wij het feest
van de ontmoeting. We vieren dat Jezus naar de tempel wordt gebracht. Aan
de poort van de tempel ontmoet de heilige Familie Simeon en Hanna. Een
bijzondere ontmoeting! Het Kind krijgt een naam en gaat vervolgens naam
maken! Met de allerkleinsten vieren we de betekenis van een naam krijgen
bij de Doop, met bijzondere aandacht voor het licht en een lichtje willen zijn
in het leven. Na afloop zijn er de pannenkoeken die horen bij de traditie van
Maria Lichtmis.

KinderVertelVieringen

Benjamin, Bram, Cheyenne, Fabián,
Marilotte, Ruben en Tommaso ont-
vingen uit handen van bisschop Van
den Hende het Sacrament van het
Vormsel. Op zaterdag 19 november
vierden we dit in de St. Martinus-
kerk. Een feest en een bijzondere
gebeurtenis voor de vormelingen.
Een feest ook voor de Kerk: zij heeft
zeven jonge mensen die nu helemaal
lid zijn geworden, in haar midden
verwelkomd. Allen van harte
gefeliciteerd!

Vormsel 2022

Lieve God,
U bent naar ons toegekomen
als een klein kindje dat Jezus is
                                         genoemd.
Net als Jozef en Maria en de herders
willen we van dit Kind houden.
Daarom vragen we U:
Laat ons dan, net als de herders,
lieve woorden horen en mooie
                                       dingen zien.
Dan kunnen we blij zijn en gelukkig,
omdat we weten dat U van ons
houdt. Amen

Een Kerstgebedje


